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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 

  = Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 

donderdag 2 april 19.30 uur 
Witte Donderdag (wit) 
ds. M. Hage 
organist Mea Stelma-Falkena 
 
vrijdag 3 april 19.30 uur 
Goede Vrijdag (paars of rood) 
ds. M. Hage  
organist Carl Visser 
 
zaterdag 4 april 21.30 uur 
Stille Zaterdag (wit) 
ds. M. Hage  
organist Carl Visser  
 
zondag 5 april 10.00 uur 
inloop met koffie vanaf 9.30 uur 
Pasen (wit) 
ds. J. Verwaal, Drachten 
organist Carl Visser  
 
zondag 12 april 9.30 uur 
1e na Pasen (wit) 
da. M. Wildeman, Nijemirdum 
organist Mea Stelma-Falkena 
 
zondag 19 april 19.30 uur 
2e na Pasen (wit) 
GD Doopsgezinde Gemeente  
ds. M. Hage 
organist Carl Visser  
 

zondag 26 april 9.30 uur  
3e na Pasen (wit) 
Dhr. P. Fortuin, Deinum 
organist Mea Stilma-Falkena 
 
zondag 3 mei 9.30 uur 
4e na Pasen (wit) 
Ds. M. Hage  
organist Mea Stelma-Falkena  
 
zondag 10 mei 9.30 uur 
5e na Pasen (wit) 
ds. J. van der Mark, Heerenveen 
organist Carl Visser  
 
zondag 17 mei 9.30 uur 
6e na Pasen (wit)  
ds. M. van Blanken, Sneek 
orgaanist Carl Visser  
 
zondag 24 mei 9.30 uur 
Pinksteren (rood) 
ds. J. Hage  
organist Carl Visser  
 
zondag 31 mei 9.30 uur 
Trinitas (wit)  
ds. H. Wagenaar, Jorwert 
organist Carl Visser  
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Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 
12 april dienst met de Protestantse Gemeente – Heilig Avondmaal 
26 april dienst met de Doopsgezinde Gemeente 
10 mei   dienst met de Protestantse Gemeente 
24 mei  dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 
7 juni  dienst met de Protestantse Gemeente 
 
 

 
Van de kerkenraad 

 
Als ik dit schrijf is het alweer halverwege maart. De sneeuwklokjes zijn alweer 
verdwenen en de krokussen en narcissen geven de grauwe wintertinten weer 
kleur.  

We zitten midden in de 40-dagen tijd. In de Katholieke kerk is dit van oudsher 
de Vastentijd, een periode van bezinning en vasten ter voorbereiding op Pasen. 
Binnen onze kerk is deze traditie minder, al zijn er ook binnen onze gemeente 
mensen die zich op Pasen voorbereiden door zichzelf dingen te ontzeggen. 40 
Dagen geen vlees, alcohol, suiker of sociale media. Even een moment bewust 
bezig zijn met het lijden van onze Heer Jezus Christus. Ook binnen onze 
gemeente worden er mooie dingen georganiseerd in deze tijd. Eén van die 
dingen zijn de broodmaaltijden op woensdagavond. Al moet eerlijk gezegd 
worden dat de ontzegging hier voornamelijk ligt in het overslaan van de warme 
maaltijd, want de broodmaaltijden zelf zijn niet bepaald karig. Naast het met 
elkaar delen van wat er meegebracht wordt, kenmerken de maaltijden zich ook 
steevast door de mooie gesprekken die ontstaan. Af en toe luchtig en 
humoristisch, vaak echter ook waardevol en dieper dan het normale gesprek. 
Heeft u de broodmaaltijden dit jaar gemist dan is dit voor volgend jaar dus 
zeker een aanrader. 

Tijdens de gemeente-avond van januari hebben we van Laura van Campen een 
presentatie gehad over de vertrouwenspersoon. Wat doet een 
vertrouwenspersoon? Met wat voor zaken kun je bij hem of haar terecht? Wat 
kan een vertrouwenspersoon voor de gemeente betekenen? Een kort verslag 
hiervan kunt u teruglezen in de vorige Tsjerkelûden. Uiteraard zouden wij als 
gemeente het liefst een eigen vertrouwenspersoon hebben. Bent u vanuit uw 
werk, vereniging o.i.d. vertrouwenspersoon en wilt u dat ook binnen onze 
kerkelijke gemeente zijn, geef het dan even door aan de kerkenraad. Mocht u/jij 
over iets binnen onze gemeente met een vertrouwenspersoon willen spreken 
dan kan er altijd contact worden gezocht met een vertrouwenspersoon, die de 
PKN Classis Fryslân beschikbaar stelt, contactgegevens staan op de website van 
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de Sint Piter Kerk. Binnen de kerkenraad zijn we uiteraard ook druk bezig met we 
het thema veilige kerk. Eén van de dingen die geregeld moeten worden zijn VOG’s 
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor een aantal mensen. Om als organisatie deze 
VOG’s aan te kunnen vragen moet er een hoop geregeld en (digitaal) aangevraagd 
worden. Gelukkig lijkt hier nu schot in te komen en kunnen we hier ook weer 
stappen in zetten.  

De vorige keer heb ik al aangegeven dat we binnen de kerkenraad dit jaar aan 
de slag gaan met een visie voor de gebouwen. Onderdeel van dit proces is het 
nadenken over hoe wij op dit moment gemeente zijn en hoe we verwachten dat 
de situatie over 10, 25, 50 jaar zal zijn. Er is over 50 of 100 jaar zeker nog een 
gemeente maar het is de vraag of die nog net zo is als nu. Hoeveel belijdende 
leden zijn er dan nog? Wat heeft de gemeente in de toekomst nodig? Allemaal 
dingen waarvoor je eigenlijk een glazen bol nodig hebt maar waarover we nu al 
na willen denken.  

Hoe de gemeente of kerk er in de toekomst uit zal zien is dus nog een vraag. 
Vast staat is dat omzien naar elkaar belangrijk is en blijft.  

Dit geldt vooral in roerige tijden als deze. Omzien naar elkaar is een opdracht 
die we allemaal hebben. De pastoraatsgroep heeft hierin binnen onze gemeente 
echter een speciale taak, als je dus signalen ontvangt van iemand die wel wat 
extra aandacht kan gebruiken, geef het door.  

Namens de kerkenraad,                               Rutger Popkema-van Bolhuis 
 
 
 
 
Om alvast te noteren in uw agenda: 
 
 
GEMEENTEAVOND OP DINSDAG 12 MEI A.S. 
 
Agenda volgt later  
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Van de predikant 
 
Lieve mensen,  
 
In zijn show Na de pauze vertelt 
Herman Finkers over zijn schooltijd:  
 
‘En? Hoe gaat het met ons Herman op 
school?’  
’Nou, uw Herman heeft een bijzonder 
sterke fantasie. Maar maakt u zich 
niet ongerust, dat krijgen we er nog 
wel uit.’  
Ik zat, moet u weten, in Almelo op een rooms-katholieke jongensschool. En op die 
rooms-katholieke jongensschool werden we doodgegooid met dogma’s.  
Het dogma van: ’1+1=2.’ Het dogma van: ’iets is in wezen niets anders dan...’: bijv: 
’Een boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek.’ Die zuurstoffabriek 
benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan in de klas 
kwam.  
De kapelaan vertelde ons: ’Er is maar één God. En Hij bestaat uit drie personen.’ Ik 
dacht: Goddank, eindelijk iemand met wie je fatsoenlijk kunt praten. De kapelaan 
barstte van de verhalen met ruimte. Zo zei hij: ’God is het begin van alles. Voor God 
was er niets. En Maria is zijn moeder.’ Het was of mijn dichtgeknepen keel weer 
openging en ik weer mocht ademhalen.  
 
Ik vind het mooi hoe Finkers dat benoemt: verhalen met ruimte. Hij vertelt het 
met een kwinkslag, maar tegelijk is het ernst. Het is een ruimte waardoor je 
weer open gaat en kunt ademen.  
 
In Genesis 2 (vers 7) lezen we hoe God adem blaast in de mens. In het 
Hebreeuws staat daar het woordje Ruach. Dat woord wordt gebruikt voor adem, 
voor Geest of wind. Het betekent dat daar Gods heilige levenskracht stroomt.  
Die verrassende en levensgevende Geest vinden we overal in de bijbel terug. Het 
is de Geest die over het water zweeft en bij de schepping betrokken is.  
Die afdaalt in wind en vuur op het Pinksterfeest. Die mensen bijstaat en 
inspireert en scheidingen doorbreekt. Het is de Geest die creatief is een 
herschept, ook nu nog. 
 
Herschepping betekent dat alles nieuw kan worden. Ook als we dat zelf niet 
verwachten. In ons eigen leven, waar we ook zijn. In ons gezin en onze families. 
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Maar ook in onze kerk. Ook als wij zelf moe zijn en vrezen dat niets ons meer 
verrast.  
 
Afgelopen maanden zijn we met een kleine groep bezig geweest met de Alpha 
cursus. Dat leverde mooie gesprekken op met als een van de hoogtepunten een 
zaterdagochtend over de Heilige Geest. We kwamen erachter dat we om die 
Geest kunnen bidden met een simpel gebed: ‘Kom, Heilige Geest.’ Dat gebed 
geeft ruimte. Adem. We mogen om hulp vragen. We hoeven het niet alleen te 
doen. We hoeven niet alles zelf op te lossen. Dit simpele gebed kan ons oude 
denken openbreken.  
 
Dat is wat ik voor onze gemeente wens. Laten we samen dit simpele gebed met 
elkaar bidden.  
 
Warme groet, Ds Marije Hage 
 
 
 

Versterking Kinderkerk-team gezocht! 

Al enige tijd is er weer elke zondag Kinderkerk tijdens de diensten. Er is een 
team van kinderkerkleiders die dit bij toerbeurt verzorgt. We vinden het heel 
waardevol om dit te kunnen aanbieden. Vanwege het vertrek van enkele 
teamleden, zijn we op zoek naar versterking. In de praktijk betekent dit circa 1x 
per 6 weken zelfstandig de Kinderkerk verzorgen voor kinderen van circa 2-12 
jaar (uitgezonderd de zomervakantie), en zo’n 3x per jaar vergaderen. 
Materiaal is beschikbaar. Ervaring niet vereist, enthousiasme wel!  
 
Lijkt het je leuk om hieraan deel te nemen, laat het dan weten aan Marije Hage 
(dsmarijehage@gmail.com) of spreek een van de kinderkerkleiders aan.  
Ook als je wat minder vaak kunt of wilt deelnemen, ben je van harte welkom. 
Als gemeente zeggen we vaak: de jeugd heeft de toekomst. Het zou zonde zijn 
als dit weer zou verdwijnen omdat er geen gemeenteleden zijn die dit willen 
dragen. 

Team Kinderkerk 
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Wel en wee in de afgelopen periode
 
Het boeket uit de zondagse kerkdiensten is als warme 
groet en ondersteuning gebracht bij de volgende 
gemeenteleden: 
 
 
 
 
15  februari Sanny van der Kuip Noorderdwarsstraat 17 
22  februari Hattum de Jong  Zevenhuizen 12 
  1   maart Piter Dijkstra  De Boeijer 17 
  8   maart mevrouw Vos  Sjonnema 1 
  8   maart Andries Hoekstra De Fûke 32  
15 maart  familie Meijer   De Karper 12 
22 maart  Bregtje van der Sluis Prinses Irenestraat 1 
29 maart familie Bisschops Lyts Blijema 4 
 
 
WIST  U…. dat elke 2e zondag van de maand  de bloemenschaaltjes achter in de 
kerk  staan? 
WIST  U ….dat van deze bijdrage het wekelijkse zondagse boeket wordt  
betaald? 
WIST  U ….dat de QR code die nu ook bij de schaaltjes ligt, al goed gebruikt 
wordt? 
WIST  U ….dat deze afgelopen maanden weer spontane giften binnen kwamen?  
WIST  U ….dat wij dit erg waarderen met een dikke “dank je wel” 
WIST  U ….dat iedereen uit de gemeente ons namen kan doorgeven? 
 
Met een vriendelijke groet van de ‘bloemendames’.   
 
 
Vertrokken 
De heer C.C. de Bruin  
e Vlet 44 in Grou is vertrokken naar Damwoude. 
Overleden 
26 februari  
Mw. H. (Rie) Hijma-Rinia in de leeftijd van 88 jaar. 
Ze woonde in Friesmastate op de afdeling Parksicht.  
 
We wensen de  familie en nabestaanden heel veel sterkte toe 
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Wij zoeken versterking  
 

Wie voelt er iets voor om onze “bloemendames groep ”te 
versterken. 
Als je van bloemen houdt, en je bent creatief is dit je kans. 
 
Voor info en opgave kun je terecht bij Hinke, Jeltje, Geertje, 
Dita en Henny  

 
P.S. Mannen zijn ook welkom hoor! 
 
 
 
 

Diaconaal doel 2026 – Hulp aan Oekraïne 
 
Op 24 februari 2022 viel het leger van Rusland, in opdracht van Poetin, 
Oekraïne binnen. De oorlog duurt dus nu al vier jaar, heeft inmiddels 
honderdduizenden mensen het leven gekost en nog veel meer gewonden 
veroorzaakt. 
 
Het leven is zwaar en wordt steeds zwaarder voor de Oekraïners. Het is winter 
met 's nachts af en toe een temperatuur van bijna 20 graden onder nul. De 
laatste maanden richt zich de terreur van Poetin vooral op het vernietigen van 
de infrastructuur van Oekraïne. Hij probeert te vernietigen wat mensen in leven 
houdt en probeert paniek te zaaien. Doel is met name het vernietigen van de 
elektriciteitsvoorziening. Hierdoor zit de bevolking dagelijks uren zonder 
stroom. Zieke mensen, oude mensen en kinderen worden het zwaarst getroffen 
als de stroom weer uitvalt. Een aantal Oekraïners probeert dagelijks de 
elektriciteitsvoorziening weer aan de gang te krijgen, met risico voor hun eigen 
leven. Ook andere nutsvoorzieningen zoals het waterleidingnetwerk en het 
openbaar vervoer worden in opdracht van Poetin vernield. Bij de 
herstelwerkzaamheden kunnen ze hulp gebruiken. 
 
Het collectedoel van de diaconie is in 2026 Hulp aan Oekraïne via Stichting 
Hope4Ukraine. Deze stichting is opgezet door Stadskerk Leeuwarden. De 
stichting gelooft in het herstel van Oekraïne en zet zich daar actief voor in. Basis 
voor hun beleid en activiteiten is het Woord van God. 
 
Een van de belangrijkste doelen van Stichting Hope4Ukraine is hulp bij het 
herstellen van de infrastructuur. Er zijn daarom al tientallen herstelreizen van 
Nederland naar Oekraïne geweest. Nederlanders gaan dan gezamenlijk op reis 
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om in Oekraïne te helpen bij herstelwerkzaamheden. Ook verzorgt Stichting 
Hope4Ukraine het transport van voedsel en materiaal naar Oekraïne. Een 
andere activiteit van Stichting Hope4Ukraine is, zorgen dat er hulpvoertuigen 
vanuit Nederland naar Oekraïne gaan. Zo zijn er de afgelopen jaren dertien 
ambulances naar Oekraïne gebracht. 
Ze hebben onze hulp hard nodig! 
 
U kunt doneren door uw gift over te maken op bankrekeningnummer NL83 
RABO 0356 2075 87 t.n.v. PKN Grou-Jirnsum. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
 
 
 
Interview met Gerard Boukes       

 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 
Wij zijn in 2002 in Grou komen wonen. Ik ben eerst nog geruime tijd bij de PKN 
in Heerenveen gebleven en bezocht af en toe een dienst in Grou. Toen hier in 
mijn beleving meer ruimte kwam voor verschillende aspecten van het geloof, 
waarbij ook muziek een prominentere rol kreeg, ben ik in 2012 overgestapt 
naar Grou. 
 
Wat is je favoriete bijbelverhaal?  
 
Dat heb ik niet. Zelf zie ik de bijbel 
liever als één geheel en niet als 
losse verhalen.  
Als ik dan toch een favoriet 
gedeelte zou moeten kiezen, dan 
denk ik aan het boek Psalmen, 
omdat het de beleving van het 
geloof in al zijn facetten laat zien, 
met zijn mooie en minder mooie 
kanten.  
 

 
 
 



11 

Wat is je favoriete lied?  
Mijn favoriete lied is Ik voel de winden Gods vandaag, het ‘lijflied’ van de 
Doopsgezinden. Het lied geeft woorden aan het vertrouwen in het geloof. De 
combinatie van melodie en tekst raakt mij persoonlijk heel erg, ondanks dat het 
lied voor sommigen misschien wat oubollig kan overkomen. 
 
Wie heeft je geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft? 
De inspiratie voor mijn geloof komt vooral voort uit mijn jeugd. Te beginnen bij 
mijn beppe, die bijna alle melodieën op één toonhoogte zong en zelf, door de 
emotie van de tekst, bijvoorbeeld nooit verder kwam dan de eerste regel van 
het lied Ik heb de vaste grond gevonden… Daarnaast is ook mijn moeder een 
bron van inspiratie geweest om in ons gezin te laten zien hoe geloof en gevoel 
elkaar versterken, terwijl mijn vader juist de rationele kant van het geloof 
inbracht. 
 
Wat spreekt je aan in onze gemeente? 
De ruimte die mensen krijgen in hun geloofsbeleving en de manier waarop 
verbinding wordt gezocht binnen, maar ook buiten de kerk met het dorp. 
  
Wat mis je of zou je graag anders willen?  
Ik mis niet veel. Als ik dan al wat moet noemen, dan zou ik ook wel specifiek 
aandacht willen schenken aan de eventuele wensen van ouderen in onze kerk, 
bijv. ook eens een heel traditionele dienst.  
Daarnaast ben ik heel blij met wat we als kleine gemeente de laatste tijd aan 
nieuwe activiteiten weten te ontplooien met name voor de jeugd. 
 
 
Ik geef de pen door aan Oene Reitsma 

 
 

 
Mijn reis naar Kenia 

 
In maart 2026 ben ik met Medical Checks for Children op missie geweest naar 
Kenia. Medical Checks for Children (MCC) biedt eens per jaar medisch 
onderzoek aan kansarme kinderen in landen waar geen consultatiebureau en 
schoolgezondheidszorg is. Een missieteam van MCC screent en behandelt in één 
week een grote groep kinderen (gemiddeld 1000 per missie) op hun 
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gezondheidstoestand. Daarnaast 
wordt er voorlichting gegeven 
en bijgedragen aan 
kennisvergroting van de lokale 
groepen. 
 
In het westen van Kenia 
verzorgt de Sophia Foundation 
voedselprogramma’s op een 
aantal scholen rond Kisumu. De 
armoede is hier groot. Voor een 
aantal kinderen is het eten dat ze op school aangeboden krijgen het enige eten 

dat er is. Ook aan de kleren 
was te zien dat de kinderen 
hier weinig hebben. Het 
schooluniform krijgen ze van 
de Sophia Foundation. Veel 
andere spullen hebben ze niet, 
soms niet eens schoenen.  
Tijdens onze missie hebben wij 
op vier van deze scholen en in 
twee weeshuizen medische 
checks uitgevoerd. Deze 
checks zijn gericht op het 

voorkomen van ziekten, op het bevorderen van gezondheid en het herstel bij 
ziekte. Door middel van een medische carrousel konden we 100-250 kinderen 
op een dag zien. De kinderen werden 
gewogen en gemeten, kregen een 
vingerprikje om bloedarmoede op te sporen 
en werden lichamelijk onderzocht door een 
arts. Op een formulier dat de kinderen van 
station naar station meenamen, werden alle 
gegevens verzameld en door de artsen 
eventuele diagnoses en benodigde medicatie 
genoteerd. Na het station van de artsen 
volgde de apotheek waar de kinderen veelal 
antiwormtabletten, multivitaminen en ijzer 
meekregen, maar indien nodig bijvoorbeeld 
ook antibiotica of zalven konden krijgen. Tot 
slot kregen de kinderen een tandenborstel 
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mee en voorlichting over hygiëne van iemand van de Sophia Foundation.  
Alle gegevens werden ’s avonds ingevoerd om inzicht te krijgen in de lokale 
medische problematiek. Zo was er tijdens onze missie bij veel kinderen sprake 
van gaatjes in het gebit. De tandenborstels zijn een preventieve maatregel en 
volgend jaar zal er weer een tandarts meegaan met de missie om ook 
behandelingen te kunnen bieden.  
 

De verhalen zijn indrukwekkend. Met 
name in de weeshuizen kregen we van de 
verzorgers wat achtergrond over de 
kinderen te weten. Er wonen veel 
kinderen die ergens zijn achtergelaten 
door hun ouders. Zo ook Noël van 
ongeveer 1,5 jaar oud. Hij is bij het 
ziekenhuis achtergelaten op eerste 
kerstdag met een tas vol spullen. De 
nonnen van het weeshuis die hem 
opgevangen hebben denken dat hij zeker 
liefde heeft gekend. Hij mist zijn moeder 
en wil nu steeds vastgehouden worden. 
Het jongetje liet tijdens het onderzoek 
weinig emotie zien en was 
teruggetrokken. Dit is niet hoe het zou 
moeten zijn. De leus op de toegangspoort 

van het weeshuis luidt: ‘there are no bad children, but only unloved’ (‘er zijn 
geen slechte kinderen, alleen kinderen die geen liefde ontvangen’). 
En zo zijn er meer verhalen. Op één van de scholen troffen we een meisje met 
het syndroom van Down met een ernstige hartafwijking. Ze wordt opgevoed 
door haar grootmoeder die wel door heeft dat er iets niet klopt. De grootmoeder 
kwam ons opzoeken omdat ze wist dat haar kleindochter meer nodig heeft dan 
ze kan bieden. Wij weten dat 
dit meisje niet oud zal 
worden en we medisch gezien 
niet veel voor haar kunnen 
betekenen hier. De 
grootmoeder gaf aan dat ze 
het meisje alleen liefde kon 
geven. Hoe mooi is het om te 
zien dat er in zoveel 
treurigheid zoveel krachtige 
mensen zijn te vinden die hun 
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liefde delen. Gelukkig waren er heel veel 
kinderen waar we wel wat voor konden 
betekenen. Zo waren er jonge kinderen 
met een longontsteking die het zonder 
antibiotica misschien niet zouden redden. 
Ook waren er kinderen die mank liepen 
door een heupafwijking en waar een 
verwijzing naar het ziekenhuis het 
verschil kan maken voor toekomst. Bij de 
kinderen waar sprake was van een 
ernstige ontwikkelingsachterstand kan de 
Sophia Foundation op een later moment 
een huisbezoek brengen om te kijken wat 
het gezin nodig heeft. 
  

 Naast medicijnen beschikten we ook over verstelbare brillen voor de kinderen 
die niet goed konden zien.  
 
Het was een indrukwekkende ervaring en doet me maar weer eens beseffen hoe 
goed we het hier in Nederland hebben. Medical Checks for Children verzorgt 
ieder jaar meerdere missies, op dit moment in Kenia, Oeganda, Nepal en Sierra 
Leone. Wanneer het goed gaat en de lokale organisaties zelf in staat zijn om 
voldoende zorg te bieden, trekt 
MCC zich terug om zich in te 
zetten voor een gebied waar dit 
nog niet het geval is. Dit maakt 
het een duurzaam project. Wat 
mij verder aanspreekt is dat de 
vrijwilligers hun reis en verblijf 
zelf bekostigen en het geld van de 
stichting dus allemaal ten goede 
komt aan de kinderen. Ik kan het 
project van harte aanbevelen!  
 
Anne bij de Weg 
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Van de diaconie 
 

Collecterooster 2 april t/m 7 juni 2026 
 
Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt 
bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 
0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum. 
 
Witte donderdag 2 april: Wilde ganzen 
Met jouw donatie steun je kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze 
projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met 
bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële 
steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar help je met iedere 
gift aan mee.  
 
Zondag 5 april: India – onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst 
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen 
komen op school niet mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze 
stoppen door armoede vroegtijdig met school om te werken. De organisatie 
Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: buitenschoolse activiteiten waar kinderen 
via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor 
schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met ouders over het 
belang van onderwijs en ondersteunt hen om meer inkomen te verdienen, zodat 
kinderen niet hoeven te werken. 
  
Zondag 12 april: Het Vakantiebureau – Vakanties met zorg en aandacht  
Iedereen verdient een vakantie. Ook mensen met een zorgbehoefte zoals 
senioren, mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking en 
mantelzorgers en hun partner met dementie. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers kunnen zij via Het Vakantiebureau genieten van een onbezorgde 
vakantie met veel persoonlijke aandacht in één van de aangepaste zorghotels. 
Zoals Nieuw Hydepark in Doorn, vakantieschip Prins Willem Alexander of in 
een groepsaccommodatie of een bungalow op een RCN Vakantiepark in 
Nederland. Het Vakantiebureau organiseert zorgvakanties zonder 
winstoogmerk.  
Alle vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, 
de financiële steun van fondsen, donaties en de opbrengst uit collectes.   
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Zondag 19 april: Guatemala – Stop lesuitval van werkende kinderen 
Vooral onder de arme Mayabevolking in Guatemala komt kinderarbeid nog veel 
voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel naar school, maar vallen uit doordat 
ze veel lessen missen en verlaten de basisschool zonder te kunnen lezen en 
schrijven. Een speciaal programma met bijles voor kinderen en steun aan 
ouders helpt dit tegen te gaan. Ouders raken doordrongen van het belang van 
onderwijs. Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. Kinderen mogen ouders 
blijven helpen, zolang hun schoolprestaties er niet onder lijden. 
 
Zondag 26 april: Kliederkerk – volop kerk maar anders 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het 
is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-
gelovig, samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op 
een speelse en creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor 
het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale 
kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten. 
 
Zondag 3 mei: Myanmar – Kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht 
Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar 
schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In 
Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die 
berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via 
mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische 
zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorliching om ziektes 
als malaria tegen te gaan. 
 
Zondag 10 mei: Kenia – Meer vrouwelijke predikanten in het ambt 
Voor Keniaanse vrouwen is het moeilijk om theologie te studeren. Vanwege 
traditionele rolpatronen worden vrouwen vaak tegengewerkt. Kerk in Actie 
financiert een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs 
ontvangen. Mede dankzij dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met 
een universitaire theologische opleiding. In sommige kerkgenootschappen 
mogen vrouwen inmiddels als predikant werken. Dit helpt om de positie van 
vrouwen in Kenia te verbeteren. 
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Zondag 17 mei: Nederland – Jongeren en geloof: online verbinden 
Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een 
boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de 
Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms, waar jongeren 
inspirerende video’s en verdiepende verhalen vinden. Maar het blijft niet bij 
online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te ontmoeten 
en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop 
ideeën en inspiratie aangereikt. 
 
Zondag 24 mei: door de jeugd in te vullen 
 
Zondag 31 mei: Cuba – Gaarkeukens met hulp van jongeren 
In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed 
opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven 
eenzaam in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige Roberto in een 
kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa 
rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden 
pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest 
kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap. 
 
Zondag 7 juni: Pakistan – samen bouwen aan een gemeenschappelijke 
toekomst 
Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam 
samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia, Egypte 
en Pakistan. Binnen dit programma werken jongeren met verschillende 
religieuze achtergronden samen. In Pakistan, waar intolerantie en geweld tegen 
religieuze minderheden toenemen, volgen jongeren samen een vakopleiding en 
trainingen in ondernemerschap, sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten 
soms samen een bedrijf, krijgen meer begrip voor elkaar en worden in hun 
eigen gemeenschappen ambassadeurs voor verdraagzaamheid. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage  tel. 06 2608 9964 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag 
  
Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 

Vacant  
Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 tel. 0566 65 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
Joke Feijen  
Rein bij de Weg  
Klaas Vos  
 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Diaconaal doel NL83 RABO 0356 2075 87 

Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 
t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst                                    tel. 0566 62 42 34/  henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester@sintpiterkerk.nl 

Financiële administratie  NL54 RABO 03737 495 89 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL54 RABO 03737 495 89 
Henk Methorst                                    tel. 0566 62 42 34/  henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester@sintpiterkerk.nl 

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 2690 4666 

Koster  koster@sintpiterkerk.nl 
Sylvia Beers  tel. 06 4966 8884 
 
Cantor-organist tel. 06 2072 2027 
Carl Visser carl1681@hotmail.com 

Autodienst – Grou Mobyl! tel. 06 206 037 41 

Tsjerkelûden tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl 
Wel en wee via Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53 
 oenehennyreitsma@hotmail.com 

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 
 k.stelma@upcmal.nl 
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