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Kerkdiensten in de Sint Piterkerk

Alle adventsvieringen starten i.v.m. de opnames van Omrop Fryslan om

9.45 uur!

zondag 30 november 9.45 uur
1e advent (paars)

Ds. M. Hage

organist Carl Visser

zondag 7 december 9.45uur
2e advent (paars)

ds. F. Fink, Burgum

organist Mea Stelma-Falkena

zondag 14 december 9.45 uur
3e advent (paars)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

zondag 21 december 9.45 uur
4e advent (paars)

ds. E. Jans, Oldemarkt

organist Carl Visser

woensdag 24 december 22 uur
kerstnacht (wit)

ds. M. Hage

m.m.v. Brassband Apollo

donderdag 25 december 10 uur
1e kerstdag (wit)

da. C. Schlette, De Knipe

organist Carl Visser

zondag 28 december 9.30 uur
1e na kerstmis (wit)

Da. C.E. Dahmen, Boornburgum
organist Mea Stelma-Falkena

zondag 4 januari 9.30 uur
Epifanie (wit)

Ds. R. Reitsma, Leeuwarden
Organist Mea Stelma-Falkena

zondag 11 januari 9.30 uur
1e na Epifanie (wit)

ds. M. Hage

organist Carl Visser

Viering Heilig Avondmaal

zondag 18 januari 9.30 uur
2e na Epifanie (groen)

Da. H. Wouda, Beetsterzwaag
organist Carl Visser

zondag 25 januari 9.30 uur
3e na Epifanie (groen)

Ds. M. Hage

organist Carl Visser

zondag 1 februari 9.30 uur
4e na Epifanie (groen)

Da. D.E. Hofstra, Ijlst
organist Carl Visser

zondag 8 februari 9.30 uur
5e na Epifanie (groen)

Ds. M. Hage

Organist Mea Stelma-Falkena

zondag 15 februari 9.30 uur
6e na Epifanie (groen)

Ds. M. Hage

Sint Piterzondag

Organist Carl Visser



f_'p Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur

30 november dienst met de Rooms-Katholieke Parochie
14 december dienst met de Protestantse Gemeente Kerstviering

4 januari dienst met de Doopsgezinde Gemeente
18 januari dienst met de Protestantse Gemeente
1 februari dienst met de Rooms-Katholieke Parochie

15 februari dienst met de Protestantse Gemeente

Misschien deze keer meer een verhaal vanuit de voorzitter van de kerkenraad....
Allereerst toch onze gezamenlijke boodschap waarbij we terugkijken op het
samen kerk zijn in de afgelopen maanden. Begin september hebben we mogen
genieten van de doop van Simeon, een van onze jongste gemeenteleden. Ook de
jeugd heeft niet stil gezeten en is op dropping geweest en er liggen alweer de
nodige activiteiten in het verschiet. Jong en oud is hierbij nodig om dit mogelijk
te maken.

Na vele momenten van beregenen, is op 20 september onze prachtig bloeiende
kerktuin formeel geopend. Hier is vanuit het College van Kerkrentmeesters veel
tijd in gestoken maar ook veel gemeenteleden hebben geholpen om dit resultaat
mogelijk te maken. Startzondag was weer een gezellige middag met heerlijke
taart, gezelligheid en prachtige gesprekken naar aanleiding van het voorwerp
dat een ieder had meegenomen voor ‘ons’ schilderij.

Met en door het dorp hebben we op 2 november weer de lichtjesavond
georganiseerd. Anne-Marije, Sjirk, Muriel en Carl hebben de avond van
herdenken omlijst met hedendaagse muziek waarmee het gevoel van verdriet
en hoop een plek kreeg.




De bloemendames hadden de kerk sfeervol verlicht en versierd met als
pronkstuk de tafel waarop de kaarsjes van hoop en herinnering konden worden
geplaatst.

En dan lopen de voorbereidingen alweer richting Kerst. In de maand december
zullen onze adventsvieringen worden uitgezonden door Omrop Fryslan.
Daarnaast wordt hard gewerkt aan het organiseren van een Kerstwandeling,
ook hierbij is alle hulp van harte welkom.

Maar dan toch ook mijn persoonlijke verhaal. Na ruim 10 jaar onderdeel te zijn
geweest van onze kerkenraad is het voor mij voldoende geweest. Het werk in de
kerkenraad is nooit klaar maar soms is het tijd voor de volgende.

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren dan begint dit met een tijd waarin we
moesten wennen aan elkaar als nieuwe Protestantse gemeente na een fusie, die
gelukkig heel soepel was verlopen. Een traject van verschillen naar een
samengaan met behoud van elkaars kwaliteiten. Het samengaan betekende ook
het ontwikkelen van een plan voor de gebouwen die we als gemeente in ons
beheer hadden. Het afscheid van de gereformeerde kerk was een van die grote
stappen die we hebben gezet. Voor mij staat De Boei vooral bekend om de
broodmaaltijden in de 40-dagen tijd, waarin jong en oud de warme maaltijd
oversloeg en samen kwam om brood te eten. Een mooi gedicht, verse eitjes van
Thom en pepermuntjes van Rutger. Voor de kinderen een moment om samen in
de Boei zich te verstoppen, tikkertje te spelen en lol te hebben. Voor mijn
kinderen blijft dit een prachtige herinnering aan het kerk zijn in de Boei.

Een tijd waarin we als gemeente Pickwick-diensten organiseerden en we als
kerkenraad steeds meer vorm gaven aan ‘kerk voor het dorp’ zijn.

Het afscheid van onze koster Dita na 15 jaar trouwe dienst en het vertrek van
Reinier. Een tijd van vacant zijn en een tijd van Corona. Ook een tijd van afname
in leden en minder kinderen en jeugd in de kerk. Goede en moedige gesprekken
in de kerkenraad waarbij we ondanks verschillen samen bleven staan voor onze
gemeente. Keuzes rondom investeringen in onze gebouwen, aantrekken van een
nieuwe predikant voor een kleiner dienstverband dan we gewend waren,
gesprekken met andere gemeentes over samenwerking. Creativiteit en
doorzettingsvermogen heeft altijd de boventoon gevoerd. We hebben zaken
moeten loslaten en we hebben nieuwe ontwikkelingen zien groeien. Hierbij wil
ik vooral het jeugdwerk noemen waarbij met zoveel inzet en enthousiasme
jeugd samen wordt gebracht. En de projectkoren die met gemeenteleden en
dorpsgenoten belangrijke momenten in het kerkelijk leven op een bijzondere
manier kleuren.

Uit het boek van Reinier Nummerdor heb ik onlangs een stukje voorgedragen
tijdens de kerkenraad omdat het voor mij een belangrijke boodschap met zich
draagt. Gebaseerd op Marcus 2: 1-12.



Houd vertrouwen en hoop en zet je talenten in om je eigen leven te leiden en er
iets van te maken. Leef je leven oftewel libje dyn libben!

We staan al met een been in de dorpen en ik hoop dat we ook voor de toekomst
het lef houden om bij onszelf het oncomfortabele gevoel op te zoeken waar
misschien de ander behoefte aan heeft om samen kerk te zijn. Daarbij wens ik
ons allen ook de moed om door te bouwen aan het kerk-zijn in deze tijd.

Namens de kerkenraad,
Marieke Meinderts

Lieve mensen,

Het komt weleens voor dat ik moet uitleggen
wat er gevierd wordt met bepaalde religieuze
feesten of gebruiken. Simpelweg omdat steeds
minder mensen weten wat de gebruiken zijn.
Zoals bijvoorbeeld advent. Vaak zeggen
mensen dan: “oh, wat mooi!” En dat is het ook.
De adventsweken zijn een prachtige periode
waarin we naar kerst toeleven.

Het is een tijd van wachten en waken, van
vernieuwing en verdieping.

Het is daarom mooi om de adventstijd te zien als een uitnodiging. Je kunt
daarbij enkele kleine rituelen doen. Vaak zijn die rituelen nog wel
vanzelfsprekend, hoewel niet bij iedereen. Ook kan het soms een uitdaging zijn
om je aan die rituelen te committeren. We kunnen wel het gevoel hebben dat de
adventstijd een bijzondere periode zou kunnen worden voor ons, een stille tijd
waarin we met onze verlangens in contact kunnen komen, ook met het
verlangen naar de komst van Christus. Maar tegelijk is ons leven soms ook
hectisch of zijn we afgeleid. Wat helpt is om al vooraf een gesprek met elkaar te
hebben, bijvoorbeeld met familie, met partner of kinderen of vrienden. Je kunt
het dan met elkaar er over hebben hoe je advent graag wil vieren. Vertel welke
rituelen daarbij voor jou belangrijk zijn. Sommige rituelen zijn voor ons
belangrijk, omdat ze ons in onze kindertijd zo dierbaar waren. Ga daarbij met
elkaar na welke boodschap advent en kerst voor jullie heeft. Voor zo'n gesprek
is moed nodig, maar het is het tegelijk meer dan waard!




Enkele concrete rituelen zouden kunnen zijn:

e Hetsamen maken van een adventskrans/stukje met daarin vier kaarsen.

e Het samen aansteken van de kaarsen, elke zondag eentje meer. Zoek
daarbij zelf een mooie tekst!

e Een adventskalender. Via de Protestantse Kerk Nederland kunt u er
gratis een bestellen:
https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/

e Hetopbouwen van een kerststal. Je kunt er ook voor kiezen om er samen
een te maken. Verdiep je met elkaar eens in de gebruiken van de opbouw.
Zo is er op internet veel te vinden over de plaatsing van de figuren (het
kindje Jezus bijvoorbeeld pas op 25 december en de wijzen pas op
Driekoningen)

e En tot slot, wees welkom om advent en kerst mee te vieren in onze
prachtige Sint Piter!

Warme groet, ds Marije Hage

Op 21 september vierden we startzondag. We trapten het seizoen af met een
mooie en gezellige dienst met prachtige muziek. Het thema was “Overvloed”,
naar aanleiding van het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Na de viering
was er koffie, thee en limonade. En natuurlijk: taart!

De startzondagcommissie had de gemeenteleden gevraagd om iets mee te
nemen. lets Kkleins, iets wat persoonlijk bij hen paste. Zo kregen we een bont
palet aan dierbare dingen, die elk een bijzonder verhaal in zich droegen. In
kleine groepjes werd daarover uitgewisseld en aan het einde legden we al deze
dingen in een mooie lijst.

Omdat de onderdelen niet allemaal even geschikt waren om vast te plakken met
lijm of tegelvoegsel, zoals het plan was, hebben we ervoor gekozen om er geen
mozaiek van te maken. In plaats daarvan maakten we deze foto.


https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender/

De foto symboliseert onze gezamenlijke start van het seizoen, ieder met eigen
talenten en verhalen.

Voor wie zijn voorwerp eventueel terug wil hebben, tijdens de komende
adventsweken (30-11 t/m 21-12) zal in de hal een kleine tas staan met de
voorwerpen.

Groeten van de startzondagcommissie,
Trees Mulder, Nynke de Vries, Nicolien Hogeboom, Marije Hage

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Een plek waar je
jezelf kan zijn, al je vragen kunt stellen en nieuwe mensen ontmoet. Alpha is er voor
iedereen. Of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Schuif jij aan?

In het nieuwe jaar beginnen we in Grou een Alpha cursus. Op Alpha ontdek je de
basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Een
Alpha bijeenkomst bestaat uit: samen eten, een inleiding en gesprekken in
kleine groepen. We behandelen thema's als "Wie is Jezus?" en "Hoe kun je
geloven?". Het is een hele gezellige vorm van elkaar ontmoeten en in gesprek
gaan over geloof. Het is gratis, inclusief maaltijden.

Het team dat klaarstaat om deze avonden te leiden, heeft er heel veel zin in! Zij
hebben zich inmiddels voorgesteld in de viering van 9 november.



Wat kunt u/jij doen?

Uiteraard bent u/jij van harte welkom bij deze cursus. Het is voor alle
leeftijden, vanaf 18 jaar. Hieronder vind je de data. Van harte welkom
om vrijblijvend bij de eerste Alpha-bijeenkomst aan te schuiven en te
kijken of het wat voor je is! De eerste avond van de cursus begint om
19.30 uur en duurt tot 21.15 uur.

Is het niks voor jou, maar ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn?
Tip deze Alpha cursus dan vooral in je netwerk.

Wilt u/ wil jij voor ons bidden? We kunnen alle gebed gebruiken om er
mooie en goede avonden van te maken!

Wilt u/wil jij meehelpen met koken? Graag!

Groetjes van het Alpha Team Grou-Jirnsum,
Ilona de Vries, Siegrit van Oranje, Jesmar Jonker, Marije Hage

Aanmeldingen (voor deelname of kokers): alphagroujirnsum@gmail.com

Planning cursus:

7 jan

14 jan
21jan
28 jan
4 feb

11 feb
18 feb
25 feb

(start) bijeenkomst 1
bijeenkomst 2
bijeenkomst 3
bijeenkomst 4

bijeenkomst 5
bijeenkomst 6 @
bijeenkomst 7

(voorjaarsvakantie)

6/7 mrt (vrijdagavond & zaterdag) Alpha weekend, bijeenkomst 7 t/m 11
11 mrt bijeenkomst 12
18 mrt bijeenkomst 13
25 mrt bijeenkomst 14
1 april bijeenkomst 15



INTERESSANTE SPRERERS | VERRASSENDE GESPRERREN | NIEUWE ONTMOETINGEN

Zondagin?ddag
meex UK
Aneﬁ,-am.engo,am

30 november - Fier Leeuwarden
#11 Voel je je wel veilig?

Wat is veiligheid en onveiligheid? Bij Fier wordt hulp geboden bij
( seksueel ) geweld, uitbuiting en eerkwesties. Bij de hulp die
geboden wordt is aandacht voor alle leefgebieden, van
gezondheid tot sociale contacten en familie, van scholing tot
werkervaring. Al deze zaken zijn belangrijk om weer een
gezonde en veilige toekomst tegemoet te gaan.

Over dit thema willen we met u van gedachten wisselen.

Catechisatielokaal Sint Piter | Kerkstraat 3 Grou
inloop 14:30 | start 15:00 uur | tot 17:00 uur

Do ~ 0

MEER INFO: WWW.DOARPSKOOPERAASJEGROU.NL DOARPSKOGPERAASJE
TOEGANG IS GRATIS GR U
AANMELDEN VIA: MEETUPSGROU@GMAIL.COM Al

De volgende Meet Ups zijn op:

18 januari - 15 februari - 22 maart 2026

NOTEER OOK ALVAST IN UW AGENDA:
VRIJWILLIGERSAVOND vrijdag 12 december

GEMEENTEAVOND dinsdag 27 januari 2026
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Wel en wee in de afgelopen periode

Het boeket uit de zondagse kerkdiensten is als warme groet en ondersteuning
gebracht bij de volgende gemeenteleden:

-

(foto Henny Reitsma)

Veel Grousters werden verrast met een bos zonnebloemen.
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Elke 2¢zondag van de maand staan achter in de kerk de bloemenschaaltjes
waarin een bijdrage kan worden gedaan om de zondagse boeketten te
bekostigen. Sinds kort gebruiken we ook een QR code waarmee u digitaal uw
gift kan geven. De code wordt al goed gebruikt. ledere zondag wordt het boeket
na de dienst bezorgd bij een gemeentelid als groet en steun vanuit de gemeente.

We wensen als gemeente de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Wy betinke
Sijke Mein-Porte 24 juni 1933 - 18 oktober 2025

Op 18 oktober overleed Sijke Mein Porte. Zij werd 92 jaar. Sijke werd geboren in
Koarnjum. Samen met zusje Hillie had ze een fijne jeugd. De oorlog kwam en
maakte indruk. Verhalen die ze de rest van haar leven bij zich zou dragen. Een
leven van werk en vriendschappen en vrijwilligerswerk voor de kerk volgde.
Sijke was onder andere scriba in de tijd van ds Kuilenburg. En natuurlijk ook het
huwelijk met Albertus, waaruit de tweeling Yneke en Cobi, en later broer Jaap
werden geboren. Wat een zegen! Later volgden klein- en achterkleinkinderen.
In de afscheidsdienst zorgde dat voor een ontroerend moment met witte rozen
voor (oer)beppe. We lazen psalm 23, waarin we de dalen en toppen van haar
leven herkenden. Haar leven was niet altijd even makkelijk, maar ze hield zich
kranig staande. De laatste jaren werd haar gezondheid steeds minder en haar
wereld kleiner. Ze bleef voor haar kroost, totdat haar lichaam aangaf dat het
niet meer ging. Na de crematie zal Sijke samen met zus Hillie bijgezet worden in
het graf van hun ouders op de terp bij de Sint Genoveva kerk in Jelsum. Terug
naar waar hun leven mocht beginnen. We verliezen in Sijke een mooi en wijs
mens. Wij wensen haar familie en naasten veel sterkte toe en Gods steun in de
komende tijd.

ds Marije Hage
12



Interview met Jacob Anema

Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente?

Wij, Judith en ik met onze twee kinderen, kwamen in mei 1988 in Grou wonen.
Ruben was toen 2 jaar en Laurens een maand. Daarvoor woonden we in Sneek.
Later werden Simon (1991) en Thomas (1994) nog geboren. In Grou sloten we
ons aan bij de Hervormde Sint Piterkerk.

Favoriete Bijbelverhaal

Ik heb geen favoriet Bijbelverhaal. Sommige verhalen spreken me aan, andere
heb ik niets mee. De bijbel is best wel een merkwaardige samenstelling van
soms ook wel tegenstrijdige verhalen. Ik denk dat de gelijkenissen die Jezus
vertelt mij het meeste aanspreken. Daar spreekt een voor mij inspirerende
levenshouding uit.

Favoriet lied

Een favoriet lied heb ik ook niet echt. Er staan veel mooie liederen in het nieuwe
liedboek. Een mooie melodie vind ik o.a. psalm 101. Mooi in al zijn eenvoud. De -
ook mooie - Friestalige tekst van Gerben Brouwer in gezang 39 (oude liedboek)
wordt op die melodie gezongen: de natuur als metafoor voor de betere wereld.
Verder vind ik het fijn om in de cantorij te zingen en als organist betrokken te
zijn bij de doopsgezinde broeders en zusters.

Wie heeft je geinspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft?

Na even langer nadenken; ik denk toch het meest mijn vader. Een man van heel
weinig woorden maar met een groot godsvertrouwen. Psalm 91 vs 2 was ‘zijn’
tekst in de Friese vertaling van 1978.

Wat spreekt je aan in onze gemeente

Ik voel me thuis in de Sint Piterkerk en bij deze kerkelijke gemeente, voel me
verbonden met anderen die daar komen. Geen dogmatiek maar een open vizier
op mens, maatschappij en geloven. Ik herken me in de visie en uitgangspunten
van deze kerk. Er is ruimte voor ieders geloofsbeleving. Niet het belijden van
een geloof staat centraal maar het bieden van een veilige plek voor iedereen.

Ik heb veel respect voor de mensen die bestuurlijk actief zijn in de kerk en bijv.
de schouders eronder zetten voor een mooie kerktuin en de eeuwenoude kerk
in al zijn facetten ‘in leven houden’.

Wat mis je of zou je graag anders willen?
Ik mis niets; wel vind ik onze zondagse liturgie wat vol met de acclamaties die
worden gezongen.

Ik geef de pen door aan Carl Visser.
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Vrijdag 7 november werd vanuit het jeugdwerk het Running Dinner gehouden.
Als één van de zes adressen gaven wij
ons op als plek waar de jongeren aan
mochten schuiven aan tafel. Veertien
pubers deden aan de activiteit mee en
via een ingenieus schema, gemaakt
door Esther en Pieter Koehoorn, kwam
alles en iedereen aan bod.

Wat er zoal op het menu stond? Pizza
bij Tjitske en Thom, pannenkoeken bij
Mariétte en Paul, wraps bij Sjoerd en
Joke, soep en brood bij Henny en Oene
en toetje verzorgd door Grada en
Eelke. Wij hadden gekozen voor pasta,
geheel verzorgd door Kees omdat ik
die vrijdag tot einde van de middag
moest werken. Net als voor de jeugd
stond voor mij het eten dus ook
gewoon klaar toen ik thuiskwam.

We maakten een vegetarische variant
en één met vlees en zo was het even
uitkienen wanneer alles klaar en warm moest zijn. Terwijl de eerste groep
lekker aan het eten was, stond Kees alweer in de keuken om voor de tweede
groep alles klaar te maken.

Het leuke aan deze activiteit is dat je als betrokkene bij de Sint Piterkerk op een
laagdrempelige manier kennismaakt met de jongere generatie. Wij vonden het
leuk om van de groepen te horen waar ze op school zitten, wat hun hobby’s zijn
en welke sporten ze beoefenen. Ook vertelden ze over bijbaantjes. Nog tijdens
het Running Dinner werden foto’s vanuit de verschillende adressen in de
speciale app gezet en zagen wij dat er ook gedanst en gezongen werd of een
spelletje gedaan.

Bij ieder adres lagen enveloppen klaar die we aan de groepen mee moesten
geven. Dan stapten ze weer op de fiets naar het volgende adres en tenslotte naar
het jeugdhonk. Daar werd met de inhoud van de enveloppen een eindopdracht
gedaan. Nog diezelfde avond kregen alle kokers een bedankje voor hun inzet in
de app namens de jeugd. ‘Ze vonden het heel leuk en lekker’.

Graag gedaan hoor, Kees en Maria
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Oogstdienst 9 november 2025

Elk jaar in november vieren we de
oogstdienst. Het blijft belangrijk om
hierbij stil te staan en dit te vieren
want we zien ook dat oogsten
mislukken. De kerk is prachtig
versierd met " bloemstukken " van
groente en fruit.

De oogst willen we ook met elkaar
delen. Daarom zamelen we altijd bij
de oogstdienst voedselproducten in
voor de voedselbank. Zo delen we
toch " onze oogst" een klein beetje
met de ander. Fijn dat we op deze
manier ook aandacht schenken aan
onze naasten die het niet breed
hebben. De diaconie zorgt ervoor
dat de producten bij de
voedselbank komen.

Ook dit jaar willen we u bedanken
voor uw gift!

De Diaconie
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Van de diaconie

Collecterooster 30 november t/m 15 februari 2026

Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt
bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO
0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum.

Zondag 30 november: Rwanda - kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden
De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 1994 met een
opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie
jaarlijks 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv of een
andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school.
Ook verzorgers krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld met goed voedsel. Via sport
en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet
bent, ben je geliefd en heb je een toekomst.

Zondag 7 december: Libanon - training in thuiszorg biedt werk en hoop
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de
kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen
cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen
familieleden en buren.

Zondag 14 december: In actie voor kinderen in de knel
(doel wordt nog nader bekend gemaakt)

Zondag 21 december: Nederland - De woonkamer

De woonkamer is een gastvrije plek waar mensen elkaar ontmoeten. Niet een
hulpvraag staat centraal, maar de ontmoeting in gelijkwaardigheid. Nabijheid,
nabij blijven en elkaars levensverhaal delen, zijn belangrijke onderdelen van die
ontmoetingen. Activiteiten, van spelletjes tot koken, zijn versterkers van die
ontmoeting. Vanuit een opgebouwde vertrouwensbasis komen soms
hulpvragen of (levens) thema’s aan de orde. Het is bijzonder om te zien dan na
een aantal jaar de doelgroep zelf steeds meer eigenaar wordt en zich gaat
inzetten voor anderen. Dat geeft zelfvertrouwen, waardering en het gevoel van
waarde te zijn voor anderen. Hierdoor ontstaat sociale verbinding en bouwen
mensen ‘Sociaal Kapitaal’ op. Uw bijdrage wordt gebruikt om De Woonkamer
mogelijk te maken. Dit is een samenwerkingsproject van PKN Classis Fryslan en
Solidair Friesland.
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Kerstavond 24 december: wordt door de jeugd ingevuld

Eerste Kerstdag 25 december: Stichting help mij leven ( Robert Smits)

Help mij leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met
"nood” bedoelen we gebrek aan alles. Gebrek aan veiligheid, aan onderwijs, aan
een thuis, aan goede gezondheid of aan toekomstperspectief. Robert Smits en
zijn medewerkers zetten zich al tientallen jaren in om deze kinderen een kans te
geven. Als een project goed draait wordt dit overgedragen aan de wijkraden. Op
dit moment wordt er gewerkt in een zeer gewelddadige wijk waar geen sociale
voorzieningen zijn. Hier is sportclub Feijenoord gestart. Door de kinderen te
laten sporten komen ze even uit hun omgeving en kunnen ze kind zijn en zo van
elkaar en van de trainers leren.

Zondag 28 december: Voedselbank Leeuwarden

Het mogelijk kunnen maken om het verstrekken van voedselpakketten aan de
allerarmsten in onze samenleving wordt voor een zeer belangrijk ondersteund
door diaconale bijdragen die worden ontvangen vanuit de kerken. Daarnaast in
praktische zin door gemotiveerde kerkleden die vrijwillig en belangeloos (hun
diaconale) taak uitvoeren. Uw bijdrage wordt gebruikt voor ondersteuning van
de vervoerskosten en de vaste lasten. Voor de exploitatie van de gebouwen en
voor ondersteuning van de kosten van afvoer van de afvalstoffen.

Zondag 4 januari: Cordaid

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden: systemen
falen met onrecht, geweld en rampen als gevolg. Cordaid helpt. Samen met
andere organisaties, overheden en vooral de mensen zelf, werken we aan een
leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen. Cordaid houdt
zich onder andere bezig op de volgende terreinen: gezondheidszorg, noodhulp,
voedsel en inkomen, onderwijs, veiligheid en recht en armoedebestrijding in
Nederland

Zondag 11 januari Oekraine - Stichting Hope 4 Ukraine

Voor de bevolking in de Oekraine zijn de leefomstandigheden nog steeds slecht
en deze worden nog slechter na ruim drie jaar oorlog. De strenge winterperiode
is gaande, terwijl steeds meer infrastructuur is vernietigd. Voedselvoorziening
en medische hulp zijn in bepaalde gebieden nabij het front ronduit slecht. De
stadskerk Leeuwarden heeft deze stichting opgericht, omdat ze wil zorgen voor
hulp door transport van hulpgoederen te bekostigen en hulp bij herstel van de
infrastructuur te bieden. De jeugd van onze gemeente heeft in 2025 dit project
aangedragen.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
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Zondag 18 januari: Nederland - Nijkleaster

Nijkleaster nabij Jorwert maakt de ambitie waar om een “Klooster nieuwe stijl”
te realiseren. Een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. Voor stilte,
bezinning en verbinding. Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt
terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijk een plaats waar
mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en
recreatie. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Zondag 25 januari: Nederland - Voedselbank Leeuwarden

Veel mensen, ook bij ons in het dorp of in onze omgeving hebben geen of weinig
financiéle middelen om voor goede en gezonde maaltijd te zorgen voor hunzelf
en voor hun kinderen. De voedselbank, zamelt eten in en zorgt dat deze mensen
ondersteunt worden met voedselpakketten. Een belangrijke ondersteuning die
zo helpend is in zo'n moeilijke periode! Behalve alle vrijwilligers die dit
mogelijk maken is er ook geld nodig voor bijvoorbeeld de opslag van het eten en
het vervoer van de pakketten. Daarom is deze collecte zo belangrijk!

Zondag 1 februari: Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker
met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende
zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote
moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te
passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen
niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwings-
mechanismen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Zondag 8 februari: Zuid-Soedan - Noodhulp voor vluchtelingen uit Zuid-
Soedan (kerk in actie) Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen
omgekomen door de wrede burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp waarbij
25 miljoen mensen dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen
Soedanezen zijn op de vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert
daar naartoe terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput en hongerig.
Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de
vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang tot
schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
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Zondag 15 februari: Nederland - Sint Piteractie

Sint Piter is in Grou, en dat is een feest voor alle Grousters! Het is dan ook
belangrijk dat alle kinderen Sint Piter kunnen vieren met een cadeautje. Dit
moet niet afthankelijk zijn of je ouders de mogelijkheden hebben om dit te
organiseren zowel financieel of door andere redenen. Met de Sint Piteractie
proberen we elk kind een mooi Sint Piterfeest te geven. Wilt u/ jij een beetje
Sint Piter zijn?

Bedankt aan al onze...

Vrijwilligers

Namens de kerkenraad Grou-Jirnsum willen we jullie
vithodigen voor een gezellige avond met een hapje
en een drankje. Zonder jullie inzet kunnen we niet
bestaan als kerk in onze dorpen.

(laat je even weten of je komt, incl. dieetwensen via scriba @sintpiterkerknl of
doaor een lid van de kerkenrood con te spreken)

12 december 2025, vanaf 18 uur
IN DE SINT PITERKERK




Adressen

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl
ds. Marije Hage tel. 06 2608 9964
werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl
Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum Postbus 19, 9000 AA Grou
Rutger Popkema-van Bolhuis scriba@sintpiterkerk.nl

tel. 0566 65 32 77

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl
Joke Feijen
Rein bij de Weg

Klaas Vos

Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84
Diaconaal doel NL83 RABO 0356 2075 87
Aanvragen collectemunten NLO5 RABO 0306 4968 79

t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum

College van kerkrentmeesters

Henk Methorst tel. 0566 62 42 34/ henk.methorst@sintpiterkerk.nl
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester@sintpiterkerk.nl
Financiéle administratie NL54 RABO 03737 495 89
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84
Kerkbalans NL54 RABO 03737 495 89
Henk Methorst tel. 0566 62 42 34/ henk.methorst@sintpiterkerk.nl
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester@sintpiterkerk.nl
Ledenadministratie ledenadministratie@sintpiterkerk.nl
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 2690 4666
Koster koster@sintpiterkerk.nl
Sylvia Beers tel. 06 4966 8884
Cantor-organist tel. 06 2072 2027
Carl Visser carl1681@hotmail.com
Autodienst - Grou Mobyl! tel. 06 206 037 41
Tsjerkeltiden tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl
Wel en wee via Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53
oenehennyreitsma@hotmail.com

Nieuwsbrief

Klaas Stelma tel. 0566 62 27 32

k.stelma@upcmal.nl
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