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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 

  = Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 

Zondag 28 september, 9.30 uur  

2e van de herfst (groen)  

Da. A.I.S. de Vries, Akkrum 

organist Carl Visser 
Bloemenzondag  
 
Zondag 5 oktober, 9.30 uur  

3e van de herfst  (groen)  

ds. M. Hage 
organist Carl Visser 
 
Zondag 12 oktober,  9.30 uur 

4e van de herfst  (groen) 

ds. C. Corporaal, Bolsward 

organist Carl Visser 
 
Zondag 19 oktober, 9.30 uur 
5e van de herfst (groen) 
ds. J.M. Perschar, Wyckel 

organist Mea Stelma-Falkena 

Zondag 26 oktober, 9.30 uur 
6e van de herfst (groen) 
ds. M. Hage 

organist Carl Visser 
Viering Heilig Avondmaal 
 

 

 

Zondag 2 november, 9.30 uur 

7e van der herfst  (groen) 

Gez. dienst met Doopsgezinde 

Gemeente 

Doopsgezinde voorganger 

organist Jacob Anema 

Zondag 9 november, 9.30 uur 

8e van de herfst  (groen) 

ds. M. Hage 
organist Carl Visser  
Oogstdienst 
 
Zondag 16 november, 9.30 uur 

9e van de herfst  (groen) 

Ds. J. Goorhuis, Smalle Ee 

organist Carl Visser 

Zondag 23 november,  9.30 uur 

Eeuwigheidszondag (wit)  

Ds. M. Hage 

organist Mea Stelma-Falkena 
gedachteniszondag 
 
Zondag 30 november, 9.30 uur 

Zondag Levavi (paars) 

ds. M. Hage  

organist Carl Visser 
Eerste Advent  

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

5 oktober  dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 

19 oktober dienst met de Protestantse Gemeente 

2 november  dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

16 november dienst met de Protestantse Gemeen 
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Van de kerkenraad 
 
De periode van mei tot en met augustus ligt inmiddels alweer achter ons. Een 
aantal mooie momenten willen we graag met u delen. 
Tijdens de Grouster Bloeiweek konden bezoekers onze kerk binnenlopen, dankzij de 
inzet van gemeenteleden die de deuren openden en gastvrijheid boden.  
Ook buiten de kerk was er activiteit: een groep actieve mensen heeft ervoor 
gezorgd dat de nieuw aangelegde kerktuin de droge zomermaanden goed is 
doorgekomen. Zelfs de jongste telg van Rutger en Johanna hielp een handje mee – 
prachtig om te zien hoe jong en oud samen betrokken zijn. 
De jeugd mocht zich uitleven tijdens een tweedaags jeugdkamp. Met hulp van 
gemeenteleden die dit organiseerden en begeleidden, werd het een groot succes. 
Er is fanatiek meegedaan aan de spelletjes en de saamhorigheid spatte ervan af.  
Ook aan onze oudere gemeenteleden werd gedacht. Voor de bewoners van 
Friesmastate werd een zomerconcert georganiseerd, met veel herkenbare en 
geliefde muziek. Stiekem was dit ook een feest voor de deelnemers en andere 
gemeenteleden die zagen hoeveel plezier muziek kan brengen. 
Hopelijk heeft ieder van u genoten van een mooie zomer, met tijd voor rust, 
ontmoeting en inspiratie. We kijken dankbaar terug op alles wat er samen mogelijk 
gemaakt is. 
 
Ten slotte willen we nogmaals stilstaan bij die mensen en kinderen die een extra 
moment van aandacht wel kunnen gebruiken. Hierbij ook vanuit de Tsjerkelûden de 
oproep om (ook buiten onze gemeente Grou-Jirnsum) signalen door te geven aan 
de pastoraatsgroep.  
 
Zoals u kunt lezen vindt er van alles plaats in onze gemeente maar als u een idee 
heeft, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  
 
Namens de kerkenraad, 
Marieke Meinderts 
 
Alvast een aantal data om te noteren. 

 

Op woensdag 12 november a.s. en op dinsdag 12 mei 2026 staan de volgende 

gemeenteavonden gepland. 
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Van de predikant 
 
 Lieve mensen, 

 

In augustus 2005 ben ik te gast bij de 

kloostergemeenschap in Taizé en daarmee 

getuige van de moord op broeder Roger, de 

prior. Het klooster, jaarlijks toevluchtsoord voor 

duizenden jongeren, is ook in die weken 

drukbezocht. Afgeladen vol zit de kerk als 

plotseling een geluid door de ruimte gaat dat ik 

daarvoor en, gelukkig, daarna nooit meer zo zou 

horen. Een collectieve gil, een golf vol gespannen 

paniek en ontzetting, bijna dierlijk.  

Het zijn de jaren na 9/11. In juli van dat jaar zijn er terroristische aanslagen in 

Londen. Het jaar daarvoor in Spanje. Ik weet nog dat ik in eerste instantie niet 

precies kon zien wat er gebeurde, maar je lichaam schiet in de hoogste alertheid.  

Al snel blijkt dat er iets is met broeder Roger. We worden gevraagd weer te gaan 

zitten. We zien de prior opgetild worden. Het is een bijna transcendent beeld, de 

broeders in hun witte gewaden en het lichaam dat wordt weggedragen. De 

broeders die zijn gebleven in de kerkruimte zetten een lied in.  

Met het klimmen van de jaren ben ik meer en meer onder de indruk hoe de 

broeders hebben gehandeld. Broeder Roger was wel oud, dus ze waren in zekere 

zin voorbereid op zijn afscheid. Maar op deze manier? Dat denk ik niet. En toch is er 

vanaf het allereerste moment een helderheid en rust. Ik lees terug in mijn dagboek: 

“de broeders gaan door. Alles gaat door. Het programma, de diensten, het 

schoonmaken, het zingen, het eten.”  

Al snel wordt duidelijk dat broeder Roger is neergestoken, door een verwarde 

vrouw. Er volgt een kort politieonderzoek, maar de sfeer op het kloostercomplex 

blijft kalm. De volgende dag heeft elke groep een ontmoeting met een broeder, 

waar mogelijk in de eigen taal, om bij te praten en vragen te stellen. Ik noteer: “de 

broeder is zachtaardig en vredig, met betraande ogen”. 

Omdat een aantal mensen uit onze groep toch liever naar huis gaan, rijden we iets 

eerder terug naar Nederland. Ik voel me kalm en schrijf bij thuiskomst: “misschien 

kan ik mij zo voelen, vanwege de manier waarop alles doorging. Zoals ik heb kunnen 

zien. Niet negerend wat er gebeurd is, maar zeker niet negerend wat er al die jaren 

daarvoor is opgebouwd.” 

Nog steeds is Taizé een plek van ontmoeting en bezinning en verbinding. Dat is niet 

veranderd. Het is nog steeds een plek vol van licht en betekenis.  
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Sinds die dag in 2005 zijn er nog weer honderdduizenden jongeren geweest.  

Door deze ervaring weet ik hoe belangrijk de houding van de leiders is. Hoe 

belangrijk afgestemd zijn op je waarden (God en/of het goede) is. Vertrouwen 

uitstralen. Doorgaan met wat belangrijk is. Dat mensen in tijden van crisis proberen 

af te lezen aan de houding van de leiders, hoe ze zich moeten/kunnen gedragen. Ik 

denk er vaak aan. In deze tijd van polarisatie misschien nog wel iets meer.  

Iemand zei laatst: de broeders leven hun geloof. En zo is het. Laten wij door hen 

geïnspireerd raken, zodat anderen ook aan ons doen en laten kunnen zien dat wij 

leerlingen van Jezus zijn.  

 

Warme groet, ds. Marije Hage  

 

Activiteiten 

 
Boekbespreking “De kwestie Job”    

Hoe kun je geloven als uit niets 

blijkt dat God er is? Hoe kun je 

bidden als God zo ver weg lijkt? Job 

doet het ons voor. In zijn boek 

neemt dominee Dirk de Bree de 

lezer mee op een reis door het 

bijbelboek Job. Een verhaal over 

verdriet en pijn, maar ook over 

vriendschap en troost. Aan de hand 

van persoonlijke ervaringen onthult 

de Bree hoe herkenbaar de vragen 

van Job zijn en ontdekken we zelfs 

dat er hoop in het verhaal 

schuilgaat. De Bree: “Voor mij is Job 

de redding van mijn eigen geloof 

geweest”. Wie gaat er mee op reis 

door het boek “De kwestie Job”? 

data: 7 & 21 okt, 4 & 18 nov, 2 & 16 

dec. Tijd: 19.30-21.00 uur 

Locatie: consistoriekamer (bij veel 

deelnemers wijken we uit naar het 

catechisatielokaal) 

Aanmelden bij: predikant@sintpiterkerk.nl 
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Sint Piter kuier, vrijdag 10 oktober, 10.00-11.00 uur 
Een wandeling in de stijl van de Nijkleasterkuier. Een pelgrimage in de drieslag: 

stilte – bezinning – verbinding. We wandelen: eerst in stilte, daarna in gesprek. We 

sluiten af met een korte uitwisseling. Je bent van harte welkom! De wandeling 

duurt ongeveer 60 minuten en we starten bij het poldergemaal van Jirnsum ( Op ’e 

syl). 

Aanmelden bij: rschat@hetnet.nl (Ruurke) 

Bijzonderheden vieringen herfsttijd    

 
 
5 oktober  afscheid ambtsdrager Muriël Seinen 
26 oktober  Heilig Avondmaal (m.m.v. de cantorij) 
2 november  gezamenlijke viering met de doopsgezinde gemeente in de 

Vermaning 
9 november  oogstzondag 
23 november  eeuwigheidszondag (m.m.v. de cantorij) 
 
 

Gemeenteavond voorjaar 2025 

 
Op woensdag 14 mei is er een gemeenteavond geweest met als hoofdthema 

“Een Veilige Kerk”.  

In totaal waren er 20 aanwezigen.  

Na welkom en opening door dominee Marije Hage, bespreekt voorzitter 
Marieke Meinderts een paar algemene zaken.  
Er zijn een aantal mensen die zich afgemeld hebben omdat de datum van deze 
gemeenteavond conflicteerde met een andere afspraak. De datum van een 
gemeenteavond zal voortaan eerder bekend worden gemaakt zodat hier 
rekening mee gehouden kan worden. 
Zoals iedereen weet is de kerkenraad al een tijdje in gesprek met de Herv. Gem. 
Reduzum-Idaerd c.a. Doel van deze gesprekken is om tot een fusie te komen. 
Helaas is er een verschil van inzicht ontstaan tussen Reduzum en het CCBB 
(instantie die namens de PKN toezicht houdt op financiële zaken).  
Gevolg hiervan is dat Reduzum het proces van samengaan stopgezet heeft. Voor 
ons is dit dus eerst afgesloten. 

mailto:rschat@hetnet.nl
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Hoofdthema van deze avond is de “veilige kerk”. Bij een veilige kerk moet 
gedacht worden aan het voeren van een beleid tegen grensoverschrijdend 
gedrag en andere veiligheidszaken in de ruimste zin van het woord. Vanuit de 
PKN zijn er bepaalde voorschriften waaraan een veilige kerk zou moeten 
voldoen. Hierbij moet worden gedacht aan het hebben van een “Verklaring 
Omtrent Gedrag” (VOG) voor medewerkers die met kwetsbare (groepen) 
mensen werken en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een ander punt 
wat door de PKN naar voren wordt gebracht is dat wij als gemeente met elkaar 
in gesprek moeten:  

• wat is grensoverschrijdend gedrag? wat vinden wij acceptabel en wat 
niet?  

• wat doen wij om ongewenst gedrag tegen te gaan?   
• voelen we ons allemaal veilig in de kerk?   
• durven we elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag?  
• etc.  

Uiteindelijk moeten deze gesprekken resulteren in een gedragscode waar we 
ons allemaal aan houden. Uiteraard garandeert het hebben van een gedragscode 
niet dat er niets mis kan gaan maar het is een goede eerste stap in het gehele 
proces. 
Aan de hand van een aantal stellingen gaan we met elkaar in groepjes in 
gesprek. Na afloop neemt Rein bij de Weg de stellingen met ons door. Uit een 
rondgang langs de groepjes blijken enkele situaties heel duidelijk wel of niet 
acceptabel, vaak is het echter niet zwart/wit maar grijs. Wat voor de één 
acceptabel en onschuldig lijkt, blijkt voor een ander al over een grens te gaan. 
Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en open te zijn over waar 
de grenzen liggen.  
Wie voor een VOG in aanmerking komt, krijgt hierover nog bericht. Afgesloten 

wordt met de opmerking dat we niet alles dicht kunnen of moeten 
timmeren. Er moet ruimte blijven voor een menselijke aanpak. We moeten 
met zijn allen onwenselijk gedrag blijven adresseren.  

Als antwoord op een vraag tijdens de rondvraag n.a.v. actie Kerkbalans wordt 
door de CvK aangegeven dat de nieuwe, digitale manier om Actie 
Kerkbalans uit te voeren op zich een succes is. Qua toezeggingen loopt het 
redelijk, al blijft het iets achter t.o.v. de begroting. Wat volgende keer 
anders gaat is dat nu alle leden een mail hebben ontvangen, de volgende 
keer zal dat alleen de adresdrager zijn. 

De avond wordt afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje nog 
even na te praten. 
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Zomerkamp 2025    (foto: Marije Hage) 

 

Nieuws uit de classis 
Nieuwe baan 

We zoeken namelijk een nieuwe Financieel Beleidsadviseur (FIBA) voor Frysla n. 

Dat is een fulltime job waarbij je veel met mensen werkt en bij de kerk achter de 

schermen kunt kijken. Degene die we zoeken moet naast hart voor de kerk, ook 

veel financie le expertise hebben. Dit soort specialisten zullen niet zo vaak op de 

vacaturesite van de PKN kijken, vandaar dat deze oproep ook in de nieuwsbrief 

staat. Wie interesse heeft kan kijken op pkn.nl/vacatures. Daar staat precies wat 

de functie inhoudt, wat je ervoor nodig hebt en waar je er meer over kunt horen. 

 

Jeugd 

Op 8 mei kwamen een dertigtal jeugdleiders bij elkaar in Heerenveen. Ze waren 

op zoek naar inspiratie en ideee n voor het nieuwe seizoen. ‘Impactmakers’ 

heette het, en impact had het. Dat kwam vooral ook door de gemengde 

samenstelling van de groep. De organisatie was in handen van onze eigen 

classicale werkgroep ‘Jeugd en Kerk’ e n Roetz. En zo kwamen ook de 

deelnemers uit alle hoeken binnen en buiten de kerk. En de evaluatie luidde: dit 

smaakt naar meer! 

We hebben snel weer een nieuwe datum geprikt: 7 mei 2026. Noteer die datum! 

Als locatie kiezen we weer voor Trinitas in Heerenveen, want dat is goed 

bevallen. We beginnen weer met samen eten. En we zorgen weer voor 

interessante workshops. Wat die zullen zijn, kunnen we nog niet vertellen, maar 

de datum staat vast! 
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Nieuwe mogelijkheden 

Diezelfde classicale werkgroep ‘Jeugd en Kerk’ heeft nog meer plannen. We zien 

namelijk dat er best veel jeugd is in onze kerk, alleen ze zitten niet bij elkaar in 

e e n gemeente. Heel veel gemeenten hebben kleine groepen jeugd in clubs, 

gespreksgroepen, kringen en welke woorden daar verder nog voor uitgevonden 

zijn. Sommige daarvan hebben leiding, andere zijn daarnaar op zoek. Sommigen 

weten precies wat ze willen, anderen hebben behoefte aan nieuwe inspiratie. 

Wij willen nu graag een predikant of kerkelijk werker naar Frysla n halen die al 

z’n tijd aan dit soort groepen kan besteden: o f door zelf leiding te geven o f door 

de leiding toe te rusten. Een mooi profiel hebben we daar al voor klaar liggen, 

maar nog niet het geld. Dat is toch altijd weer lastig. Daarom vragen we alle 

gemeenten in Frysla n om hulp: willen jullie deze jeugdwerker voor een bepaald 

percentage (bijvoorbeeld 5% of 10%) financieren? En een andere vraag: willen 

jullie van zijn of haar deskundigheid gebruik maken? 

Nadrukkelijk stellen we deze vraag in tweee n, want we weten inmiddels dat veel 

gemeenten met geld geen jeugd meer hebben, en veel gemeenten met jeugd op 

zwart zaad zitten. Daarom deze twee vragen: wie heeft er jeugd in de gemeente? 

En wie wil in die jeugd investeren? Reacties zijn welkom bij de werkgroep: 

d.vanhouten@planet.nl. We komen graag een keer langs om hier vrijblijvend 

over door te praten. 

 

Taizé 

Al heel wat jongerengroepen zijn op reis geweest naar Taize . Daar is een 

oecumenisch jongerenklooster waar je kennis kunt maken met het vieren van de 

getijden, het ontmoeten van God in de stilte en de ontmoeting met 

leeftijdsgenoten die net zo op zoek zijn als jij. Voor jeugdleiders (en jongeren) is 

er een op zondag 28 september een programma waar je hier alvast kennis mee 

kunt maken en meer informatie kunt krijgen over de mogelijkheden. Broeder 

Sebastiaan uit Taize  komt speciaal daarvoor naar Leeuwarden. Het programma 

duurt van half vier tot negen, maar je kunt ook voor een gedeelte komen. Meer 

informatie op: doopsgezindenleeuwarden.nl/taize-vieringen. Daar kun je ook 

lezen hoe je je kunt aanmelden. 

 

Nieuwe kleden 

In e e n van de gemeenten van onze classis willen ze graag beginnen met 

liturgische kleden in de kleur van het kerkelijk jaar, Antependia, om het met een 

mooi woord te zeggen. Voor ze nieuwe gaan kopen, zouden ze graag willen 

weten of een andere gemeente misschien een set kleden over heeft. Mocht u die 

ergens hebben hangen, dan breng ik u graag met elkaar in contact. 

 

mailto:d.vanhouten@planet.nl
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Oud nieuws? 

Misschien leest u deze brief pas na de zomer. Dat kan, dat hoort bij deze tijd. 

Maar de meeste onderwerpen zijn in september nog helemaal actueel. Het is 

dan juist de tijd om het Pinkstervuur weer op te stoken. 

Goede (na)zomer! 

Met hartelijke groet, 

ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant 

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl) 

 

 
 

 
 

Meeleefdag Klooster 
Westerhûs  Hilaard 
 

Na een oproep van Ruurke Schat in de 

Nieuwsbrief om met enkele 

gemeenteleden een meeleefdag bij 

Nijkleaster mee te maken, hebben vijf 

personen vanuit Grou zich opgegeven. 

Deze dag was op donderdag 12 juni j.l. 

We werden hartelijk ontvangen door 

de kleasterling van de dag Corrie en 

hebben eerst de viering van 9.30 uur 

meegemaakt. Hierna volgde het 

voorstelrondje onder het genot van 

een kop koffie of thee. Daarna kregen 

we een rondleiding door het klooster 

en door de tuin. We hebben even in de 

buitenkapel gezeten die opgebouwd is 

met kloostermoppen uit kerken vanuit de hele provincie. Natuurlijk ga je dan 

even op zoek naar een kloostermop uit jouw gemeente. Hierna zijn we met de 

vaste tuinvrijwilligers aan het werk gegaan in de tuin. 

De werkzaamheden bestonden onder andere uit onkruid wieden en onkruid 

tussen de stenen verwijderen. Om 12.30 uur hebben we genoten van de 

welverdiende lunch.   

Van 13.00 tot 14.00 uur was er het rustuurtje. 

Om 14.00 uur was er het vragenrondje onder leiding van Reinier Nummerdor. 

Alles mocht gevraagd worden. Momenteel zijn er drie kloosterwoningen waarin 

mailto:r.praamsma@protestantsekerk.nl
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drie echtparen wonen die kleasterling binnen de poort zijn. Daarnaast zijn er 

nog 19 kleasterlingen buiten de poort.  

Er zijn plannen om vier woningen bij te bouwen waardoor er meer 

kleasterlingen op het terrein kunnen wonen. Ook bij het gastenverblijf worden 

enkele woningen bijgebouwd zodat er meer gasten ontvangen kunnen worden.  

Na de thee hebben we een wandeling gemaakt; eerste 20 minuten in stilte.  

 

 
 

We kregen een vraag mee voor de volgende 20 minuten; de vraag was: Wat is 

zachtmoedigheid en vind je jezelf zachtmoedig? De laatste 20 minuten moesten 

we in tweetallen bespreken wat we ervan vonden. Ik vond het een zeer 

waardevol gesprek omdat je stilstaat bij hetgeen je bent of kunt zijn. Hierna 

hebben we er als groep over gesproken en kwamen er verrassende gesprekken 

op gang. Zijn wij wel zachtmoedig en wat is zachtmoedigheid? 

Als afsluiting hebben we de viering van 17.10 uur meegemaakt waarna we weer 

huiswaarts gingen. Ik ben blij dat ik me opgegeven had, want ik vond het een 

bijzondere, spirituele dag! 

 

Trees Mulder.    (foto’s: Marije Hage) 
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Interview met Klaas Vos 
 

Hoe kwam je in 

aanraking met onze 

gemeente? 
Toen wij in 1997 in Grou 
kwamen wonen zijn 
mijn ouders, mijn broer 
en ik overgeschreven 
van een PKN gemeente 
in Noordoost Groningen 
naar Grou, en kwamen 
wij in aanraking met de 
gemeente in Grou. 

 

Wat is je favoriete bijbelverhaal? 
Tal van verhalen in de bijbel vind ik mooi, maar toen ik deze vraag las kwam als 

eerste het verhaal over de geboorte en jeugd van Mozes boven. De farao had 

gelast alle Hebreeuwse jongetjes bij de geboorte te doden en desnoods in de Nijl 

te gooien. Toen de dochter van de farao tussen het riet in een mandje Mozes 

vond, zag ze dat het om een Hebreeuws jongetje ging. Desondanks heeft ze zich 

geheel belangeloos en met gevaar voor haar eigen leven over hem ontfermd 

door hem mee te nemen en zijn verzorging te regelen. Dit is een daad van grote 

naastenliefde. 

 

Wat is je favoriete lied? 
Een lied dat ik bijzonder mooi vind vanwege de melodie en de tekst, is lied 601 

in het liedboek: “Licht dat ons aanstoot in de morgen”. Als het 's ochtends licht 

wordt dank ik de Heer voor de nieuwe dag. Een nieuwe dag om de schoonheid 

van de natuur te ervaren en allerlei goede dingen te doen. 

 

Wie heeft je geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft? 
Ik kan niet een persoon in bijzonder noemen. Hoe je bent opgevoed is 

belangrijk, denk ik. Vaak hoor ik tijdens de kerkdienst een verhaal dat tot 

nadenken stemt en mij inspireert. Ook in de praktijk maak ik af en toe iets mee 

dat inspireert. 
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Wat spreekt je aan in onze gemeente? 
De warmte, hetgeen wil zeggen de belangstelling voor elkaar, de daadkracht en 

de openheid. Iedereen praat met elkaar. Met name toen mijn vader overleed in 

2017 ervoer ik dit. Sindsdien wil ik elke zondag de kerkdienst bijwonen. 

 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 
Ik zou graag wat meer jonge mensen tijdens de kerkdiensten zien.   

 

Aan wie geef  je de pen door?   

  

Ik geef de pen door aan Jacob Anema. 
 

 

Terugblik open dagen Sint Piterkerk 2025 
 

De afgelopen zomer periode is onze Sint Piterkerk 11 keer op de 

woensdagmiddag open geweest voor bezichtiging en 11 keer op de 

zaterdagmiddag in het kader van Tsjerkepaad.  Elke keer waren er drie 

personen in de kerk aanwezig om de bezoekers van informatie te voorzien door 

te vertellen over de geschiedenis van de kerk, maar ook werd er gepraat over 

andere dingen. Aan de verkooptafel zijn veel zelfgemaakte spullen verkocht. In 

totaal waren er 33 verschillende items te verkrijgen. Daarnaast hebben 

Grouster amateurschilders geëxposeerd in de kerk en op de kraak was weer een 

boekenmarkt. Daar is ook flink 

gebruik van gemaakt. En, bent u 

er aan toe om opruiming te 

houden in uw boekenkast? U 

mag contact met mij opnemen. 

Ik haal uw boeken op om deze 

volgend bij de open dagen op de 

kraak uit te stallen. 
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(foto’s  Klaas Stelma) 

Het was weer een erg gezellig seizoen voor onze vrijwilligers. We mochten 

gemiddeld 98 bezoekers ontvangen op de woensdagmiddag en op de 

zaterdagmiddagen zelfs gemiddeld 145 bezoekers. En niet alleen werd er over 

de kerk verteld, ook kwamen bezoekers met hun verhaal. Bijvoorbeeld van een 

mevrouw die uitleg kreeg van Evert over het avondmaalszilver. Deze mevrouw 

zag ook de Statenbijbel staan en op het kaartje daarboven staat de naam Ate 

Ypes Faber. Ze zei, ‘mijn man heet ook zo’ . Blijkt dat hij een nazaat is van één 

van de twee weldoeners van onze Statenbijbel. Zijn naam en de naam van 

grietman Cornelis van Scheltinga staan aan de binnenkant van het zilverbeslag 

gegraveerd. Een grafsteen van Ate Ypes Faber en zijn vrouw ligt ook in de kerk, 

nl. bij de deur aan de binnenkant van de kerkzaal waar alle kerkgangers binnen 

komen.  Zo is dit jaar weer een steen tot ‘leven’ gekomen. Het thema van 

Tsjerkepaad was nl. ook ‘levende stenen’. Vroeger werden de rijke mensen 

begraven in de kerk. Vandaar ook de uitspraak ‘rijke stinkerds’.  In 1810  werd 

al verboden om in de kerk te worden begraven, maar pas op 1 januari 1829 

werd dit in heel Nederland bij de wet verboden, vooral na de cholera-en 

malaria-epidemieën van 1826. In onze kerk liggen geen menselijke resten meer. 

Die zijn waarschijnlijk geruimd tussen 1853 en 1908. 

In 1853 is het huidige Van Dam orgel geplaatst aan de oostzijde van de kerkzaal, 

tegen de toen blinde muur.  In 1908 is de kerk zo verbouwd dat de indeling 

symmetrisch werd. Een houten vloer werd over de grafstenen gelegd en 

daarover dikke buizen voor vloerverwarming. Deze opstelling is in 1992 

veranderd in de huidige indeling.                 Namens de rondleiders, Klaas Stelma 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode

 
Het boeket uit de zondagse kerkdiensten is als warme groet en 
ondersteuning gebracht bij de volgende gemeenteleden: 
 
   8 juni Hattum de Jong    De Pluut 11 
  8  juni Sijke Mein    De Vlet 8
      
  8 juni Annie Haaisma    De Boldert 17 
15  juni mevr. A. Vos    Sjonnema 1   
22  juni mevr. Jo Hogeboom   Middelline 8   
29  juni Familie De Haan    Kievitstraat 60  
   6  juli André Fokker    Heareburch 30, Jirnsum  
13  juli Familie Van der Sluis   Prinses Irenestraat 1  
20  juli Joke Feijen    De Skeakels 1  
27  juli Skûtsjesnein     zonnebloemen voor Marije en Mea 
  3  aug mevr. T. Postma    Sjonnema 12 
10  aug Jaap en Elske van Dijk   De Fûke 36  
17  aug Klaske Fokkema    De Boldert 21  
24  aug Familie Meijer    De Karper 13 
31  aug Tom Nieuwenhuis en Tjitske Faber  De Blei 1   
 
Elke  2e zondag van de maand staan achter in de kerk de bloemenschaaltjes waarin 
een bijdrage kan worden gedaan om de zondagse boeketten te bekostigen. Sinds 
kort gebruiken we ook een QR code waarmee u digitaal uw gift kan geven.  Iedere 
zondag wordt het boeket na de dienst bezorgd bij een gemeentelid als groet en 
steun vanuit de gemeente. 
 
Vertrokken 

Dhr. M.G. Methorst naar Groningen 

 

Verhuisd 

Mevr. S.N.A Adema is verhuisd van de Aak 21 naar Kleine Buren 7, 9001 AV Grou 
Dhr. H. Veenstra is verhuisd van de Swanneblom 4 naar Hoofdstraat 22, 9001 AM 
Grou 
Dhr. G. van der Sluis is verhuisd van Prinses Irenestraat 1 naar Gruttostraat 31, 9001 
ES Grou 
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Bedankt! 
Het is alweer meer dan drie maanden geleden dat we afscheid moesten nemen 
van mijn lieve vrouw, Tjitske Bos. Zij werd slechts 64 jaar. 
Ook namens de kinderen en verdere familie wil ik iedereen bedanken die in 
deze moeilijke tijd hun medeleven heeft betoond, in welke vorm dan ook. Soms 
lijkt het of het gemis steeds groter wordt. Aan de andere kant besef ik ook 
steeds meer dat wij gezegend zijn met een jarenlange intense relatie en 
gelukkige tijd, ondanks de beperkingen door de ziekte. Niet iedereen heeft dat 
geluk mogen ervaren. 
 
André Fokker      
De Heareburch 30   
9011XE Jirnsum  
06 53 64 23 28  

 

 
 

Infoavond Werkvakantie Stichting Help Mij Leven 

 
Ook voor 2026 zijn er al vergevorderde plannen om met een groep drie weken te 

gaan klussen bij de projecten van de stichting in Brazilië. De periode is ongeveer de 

eerste drie weken van juli 2026. Iedereen betaalt zijn eigen vliegticket en draagt bij 

aan de verblijfkosten.  

 

De infoavond is op vrijdag 23 oktober om 19.30 uur. Heb je interesse? Geef je dan 

zo snel mogelijk op.  

Je kunt je aanmelden bij matty@helpmijleven.org      

Plaats van samenkomst wordt nog bekend gemaakt. 
 

Meer informatie over de stichting kun je vinden op www.helpmijleven.org 

We hopen op een mooie inspirerende groep voor Robert Smits, zijn team én de 

kinderen! 

 

mailto:matty@helpmijleven.org
http://www.helpmijleven.org/
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Programma gemeentekring seizoen 2025-2026 

 
Donderdag 16 oktober :   14.30 uur, presentatie over de vogelwacht van 

Johan Bakker  

Donderdag 20 november :  14.30 uur, in te vullen door Miranda (of Piet) –  

Donderdag 19 februari :   14.30 uur, verhalenmiddag –  

Donderdag 19 maart :   14.30 uur, nog invullen met een 

lezing/presentatie –  

Zaterdag 19 april :   14.30 uur, uitstapje, b.v. naar een kerk in de 

buurt + lunch 

 

De gemeenteleden van de Sint Pitergemeente worden van harte uitgenodigd om 

deel te nemen aan bovenstaande activiteiten. 

Groeten van Miranda Hobo en Piet Vellinga  

 

Vragenderwijs    een gedicht van Guillaume van der Graft 

 

Ik vroeg het aan de vogels 

de vogels waren niet thuis 

ik vroeg het aan de bomen 

hooghartige bomen. 

ik vroeg het aan het water 

waarom zeggen ze niets 

het water gaf geen antwoord 

als zelfs het water geen antwoord 

geeft 

 

hoewel het zoveel tongen heeft 

wat is er dan 

wat is er dan 

er is alleen een visserman 

die draagt het water 

onder zijn voeten 

die draagt een boom 

op zijn rug  

die draagt op zijn hoofd een vogel.
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Vakantie Tanzania – Serengeti 

 
Afgelopen zomer zijn Niels, Jurre, Thyrza en ik op vakantie geweest naar 

Tanzania. Op zoek naar de Big 5 (de buffel, de leeuw, het luipaard, de 

neushoorn en de olifant)  maar zeker ook de wens om de oversteek van de 

Wildebeest, de grote kuddes gnoes en zebra’s, op de grens met Kenia van 

de Mara-rivier te zien. Wat een belevenis! We hebben de Big 5 gezien (ook 

al was de neushoorn wel erg ver weg). De oversteek van de Mara-rivier was 

echt een unieke en indrukwekkende ervaring. 

 

Marieke Meinderts 

 
(eigen foto) 
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Programma zondagmiddag Meet Ups - seizoen 2025-2026 

 

 
 
Noteer de data vast in uw agenda.   

Een middag met een thema en een goed gesprek. 

 

12 oktober  18 januari   

23 november  15 februari  

22 maart  

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. 
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Opening Sint Piter Kerktuin 

 
Zaterdag 20 september was het dan eindelijk zover. Het tuinproject is afgerond, 

de tuin is klaar en staat er in volle glorie bij. Tijd voor een officiële opening. 

De dag begon zonnig, maar eind van de ochtend werd duidelijk dat we het die 

middag niet droog zouden houden. We hadden zo gehoopt op een feestje in de 

tuin zelf. Het werd dus binnen in de Sint Piter. 

Geopend werd er met de woorden van ds. Marije Hage, die helaas zelf niet 

aanwezig kon zijn. 

 

Tuinen komen in de bijbel veel voor.  Van helemaal aan het begin,  de tuin van 
Eden, dat paradijselijke begin van Adam en Eva, tot aan het verhaal over de 
opgestane Jezus, in wie Maria van Magdala -beneveld door haar tranen-  in 
eerste instantie een tuinman denkt te zien.  
De tuin is in de bijbel vaak een allegorie, een metafoor voor een wereld in het 
klein. In tuinen komen we elkaar tegen én onszelf. En soms, God. Het is een plek 
waar dingen sterven en  opbloeien. Waar we afscheid nemen, en ook weer 
opnieuw beginnen.  
Zoals ook de poort van de tuin al aangeeft. Het is een plek om na te denken over 
het leven, en het leven te beleven.  
Zo heeft deze tuin al veel beleefd: bruidsparen ontvangen, dierbaren 
weggedragen, baby’s die hun eerste stappen zetten, tieners die hun eerste 
zoenen geven, mensen met iets te veel biertjes op na het stappen, koffie-
ochtenden, startzondagen, recepties, rondleidingen, en ook, lang geleden, in de 
rij staan om water te halen.  
Een tuin is een levende plek.  

In het missiestatement 
van de Protestantse 
Gemeente Grou-Jirnsum 
staat dat we graag een 
kerk voor het dorp 
willen zijn. Hopelijk 
nodigt deze vernieuwde 
tuin hiervoor nóg meer 
uit. Een tuin waarin we 
elkaar kunnen blijven 
treffen, voor een 
praatje, of alleen 
een  ‘goeie’, een 
moment voor onszelf, of 
een moment met God.   
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Vervolgens gaven de 
kerkrentmeesters een 
verslag van het proces om 
tot deze opening te 
komen.  
In 2022 heeft een kleine 
groep gemeenteleden, 
kerkrentmeesters, koster, 
Pleatslik Belang en 
omwonenden ideeën op 
papier gezet. Siem de Vlas 
heeft vervolgens een 
schetsontwerp gemaakt, 
waarbij elementen uit de 
historie van tuinarchitect 
Vlaskamp werden 
gecombineerd met onze 
wensen. 
Daarna zijn diverse 

subsidieverleners en mogelijke donateurs benaderd en is een bijdrage vanuit de 
kerk gevraagd. Dit leidde tot een realistisch budget waarmee we uiteindelijk bij 
een aantal hoofdaannemers zijn beland. Vanwege de financiële ruimte moesten 
er wel een paar concessies worden gedaan op het oorspronkelijke 
plan/ontwerp. 
De samenwerking en uitvoering van het project is erg constructief verlopen. Er 
is creatief meegedacht en bij tegenvallers is in openheid gesproken over de 
impact en zijn oplossingen gevonden.   
Dit geldt met name voor de betrokken uitvoerders, maar ook voor de gemeente 

Leeuwarden. 
Vooraf en tijdens de 
voorbereidingen is 
wel eens twijfel 
geweest of onze 
plannen wel 
realistisch waren. 
Maar telkens weer 
bleek dat meer 
mogelijk was dan 
vooraf bedacht. 
 
 
 
Foto:  
Ensemble Loft speelt  
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In 1125 zijn de eerste vermeldingen van een kerk in Grou bekend en nu 900 jaar 
later is er met deze tuin weer een nieuwe impuls gegeven aan onze 
kerkgemeente en ons dorp. Met het resultaat dat we nu om ons heen kunnen 
zien zijn we erg blij. Een aanwinst in ons dorp. Wij willen immers kerk zijn in en 
voor het dorp, los van het feit of men direct bij de kerk betrokken is. De nieuwe 
tuin is inzetbaar voor de kerk én voor het dorp. 
We willen alle betrokkenen hartelijk bedanken voor hun inzet bij het behalen 
van dit resultaat waar we nog jaren van mogen genieten. 
 
(foto’s opening Anne Kieft) 

 

Van de diaconie 
Collecterooster 28 september tot en met 30 november 2025 
 
Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt 

bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 

0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum. 

Zondag 28 september: Nederland – kerk zoekt jonge zinzoekers op 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel 
op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk 
zoekt hen op door festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook 
kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor 
inspiratie op sociale media terecht. Zo wil de Protestantse Kerk toekomstgericht 
werken en ook voor deze jongeren een vindplaats van geloof, hoop en liefde 
zijn. 

 
Zondag 5 oktober: Israël – Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
(Israëlszondag) 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven bijna niet 
tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze niets over elkaars 
cultuur en gebruiken. Via het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center 
leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze 
bezoeken elkaar op school en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis en 
tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet alleen belangrijk voor de 
kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. 
 

 
 
Zondag 12 oktober: invullen door de jeugd 
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Zondag 19 oktober: Bangladesh – innovatief kooktoestel verandert levens 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun 
landbouwproducten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. 
Dit kooktoestel bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en 
produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien zet het 
toestel brandstof om in biochar, een restproduct dat gebruikt wordt als 
natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op hun eigen land of 
verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen kunnen zij hun gezin 
voldoende te eten geven. 
 
Zondag 26 oktober: Light for the World - Samen voor gelijke kansen 
Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een 
eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk.  
Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de 
oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om 
eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. 
 
Zondag 2 november: Edukans 
Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Door te werken aan beter 
onderwijs, werken we aan de Werelddoelen die 193 wereldleiders met elkaar 
hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger 
inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen.  
Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een 
kleinschalige aanpak: zij zorgen voor structurele verandering binnen het hele 
onderwijs. Niet alleen trainen ze leraren, maar betrekken ook ouders bij het 
onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. 
Ze leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht 
aan sociaal en emotioneel leren. 
 
Zondag 9 november: Columbia – duurzame agrarische ontwikkeling door 
Afro-Columbianen 
In de Chocó-regio in Colombia wonen veel Colombianen van Afrikaanse 
afkomst. Het is één van de meest onveilige gebieden van Colombia. In dit gebied 
zit de bevolking nog steeds klem tussen het geweld van rebellen, paramilitairen 
en drugsmaffia. Een ander probleem is dat de oerbossen in Chocó worden 
bedreigd door houtkap en illegale mijnbouw. Cocomopoca, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, leert de dorpsbewoners hoe het anders kan en leert hen 
groenten, cacao en suikerriet te verbouwen op een duurzame manier.  
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Zondag 16 november: Medair – Noodhulp en herstel 
Medair is een christelijke noodhulporganisatie die helpt bij rampen en geweld. 
Zij redden levens en helpen mensen hun levens weer op te pakken. Zij werken 
voor de meest kwetsbare mensen in de meest moeilijk te bereiken gebieden. Zij 
doen dit door het bieden van medische zorg, voeding en onderdak. Tevens 
dragen zij zorg voor infrastructuur, water, sanitair en hygiëne.  
 
Zondag 23 november: Nederland – Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, 
aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de 
kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in 
de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij momenten van rouw en 
gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan wijk- en 
dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet. Dan wordt de kerk een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
 
 
Zondag 30 november: Rwanda – kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden 
De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 1994 met een 
opvangcentrum voor weeskinderen. Tegenwoordig begeleidt de organisatie 
jaarlijks 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv of een 
andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. 
Ook verzorgers krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld met goed voedsel. Via sport 
en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet 
bent, ben je geliefd en heb je een toekomst. 

 

 

 
Gedicht voor Allerzielen 

 
Ene blijf hen dragen 

breng ze terecht 
op vleugels van uw liefde 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage  tel. 06 2608 9964 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag 
  
Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 tel. 0566 65 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
Joke Feijen  
Rein bij de Weg  
Klaas Vos  
 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst                                    tel. 0566 62 42 34/  henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester@sintpiterkerk.nl 

Financiële administratie  NL54 RABO 03737 495 89 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL54 RABO 03737 495 89 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 annekehoutsma@outlook.com 

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 2690 4666 

Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 
t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster  koster@sintpiterkerk.nl 
Sylvia Beers  tel. 06 4966 8884 
 
Cantor-organist tel. 06 2072 2027 
Carl Visser carl1681@hotmail.com 

Autodienst – Grou Mobyl! tel. 06 206 037 41 

Tsjerkelûden tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl 
Wel en wee via Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53 
 oenehennyreitsma@hotmail.com 

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 
 k.stelma@upcmal.nl 
 
  

mailto:koster@sintpiterkerk.nl


29 
 

 


