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Kerkdiensten

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk

2

P - Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Van 13 juli t/m 24 augustus is er geen kinderkerk.

Zondag 22 juni, 9.30 uur
1e van de zomer (groen)
Da. W. Keuning, Mantgum
organist Carl Visser

Zondag 29 juni, 9.30 uur
2e van de zomer (groen)
ds. A. Meesters, Steggerda
organist Carl Visser

Zondag 6 juli, 9.30 uur
3e van de zomer (groen)
ds. M. Hage

organist Carl Visser
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 13 juli, 9.30 uur

4e van de zomer (groen)

ds. T. Osinga, Franeker
organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 20 juli, 9.30 uur

5e van de zomer (groen)

ds. B. Elbert, Heerenveen
organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 27 juli, 10.00 uur
6e van de zomer (groen)

ds. M. Hage

organist Mea Stelma-Falkena

Schippersdienst Doopsgezinde Kerk

Zondag 3 augustus, 9.30 uur
7e van de zomer (groen)

Da. J.A. van Dijken, Hallum
organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 10 augustus, 9.30 uur
8e van de zomer (groen)

ds. F. Verbaas, Langezwaag
organist Carl Visser

Zondag 17 augustus, 9.30 uur
9e van de zomer (groen)

Da. P.J. van den Briel, Oudeschoot
organist Carl Visser

Zondag 24 augustus, 9.30 uur
10e van de zomer (groen)

Ds. ]. Overeem, Stiens

organist Mea Stelma-Falkena

Zondag 31 augustus, 9.30 uur
11e van de zomer (groen).

ds. T. Menting, Bolsward
organist Carl Visser

Zondag 7 september, 9.30 uur
12e van de zomer (groen)

Ds. M. Hage

organist Carl Visser

vervolg bladzijde 4



Zondag 14 september, 9.30 uur Zondag 28 september, 9.45 uur

13e van de zomer (groen) 2evan de herfst (groen)
Da. M. Hulzebos, Britsum da. A.LS. de Vries, Akkrum
organist Carl Visser organist Carl Visser

Zondag 21 september, 9.30 uur
1evan de herfst (groen) Startzondag
ds. M. Hage

organist Carl Visser

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur

22 juni: dienst met de Doopsgezinde Gemeente
13 juli: dienst met de Protestantse Gemeente
3 augustus: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie

24 augustus: dienst met de Protestantse Gemeente
7 september: dienst met de Doopsgezinde Gemeente
21 september: dienst met de Protestantse Gemeente

Luid de klokken die nog kunnen luiden
Vergeet uw perfecte plaatje
In alles zit een barst
Dat is hoe het licht binnen komt

(Vertaling uit: Leonard Cohen, Anthem)

Een lied van hoop ondanks alle ervaren tegenslagen of imperfecties. Zoek het
goede en het mooie en zet daar op in. Volgens mij zijn we daar als gemeente
Grou-Jirnsum goed in.

We zien dat Sunil een nieuwe baan heeft gevonden in het Frisius MC en dat dit
ook nog eens groot uitgemeten wordt in de Leeuwarder Courant. Op 10 mei
mochten we een nieuw gemeentelid verwelkomen in de persoon van Simeon
Dytmer, zoon van Esther en Pieter en broertje van Aaron.

Tijdens een van hun activiteiten bezocht onze jeugd de voormalige gevangenis
Blokhuispoort. Een plek om na te denken over het krijgen van een tweede kans
(of misschien nog veel meer kansen).



De examenkandidaten in ons dorp, die bij ons waren aangemeld, kregen een
bloem bezorgd waarmee we ze laten weten dat er aan hen gedacht wordt.

We vieren met elkaar Palmpasen en wat hier vooral bijzonder is, is de mooie
optocht van versierde Palmpasenstokken naar binnengebracht door de
kinderen. De tuin bij de Sint Piterkerk, een plek van ontmoeting en samenzijn, is
zo goed als klaar. Een groep fanatieke gemeenteleden heeft geholpen (en helpt
nog steeds) om de tuin ook goed af te ronden. Hiervoor is het nodig om de tuin
vochtig te houden en zodoende de planten de kans te geven om zich goed te
wortelen. Fijn dat we gemeenteleden hebben die de schouders er weer onder
hebben gezet. Tijdens de gemeenteavond op 14 mei jl. hebben we als gemeente
stilgestaan bij het thema ‘veilige kerk’. In kleine groepjes hebben we stellingen
besproken over dit thema. Een mooie avond, waarbij we vanuit verschillende
perspectieven onderwerpen hebben bekeken, goede gesprekken hebben
gevoerd. Het was ook weer een avond vol gezelligheid en een lekker hapje en
drankje.

Ten slotte willen we ook stilstaan bij die mensen en Kinderen die een extra
moment van aandacht wel kunnen gebruiken. Als u signalen ziet bij mensen om
u heen, ook buiten onze gemeente Grou-Jirnsum, geef ze door aan de
pastoraatsgroep.

Namens de kerkenraad, Marieke Meinderts

(foto: kerkenraad)



Van de predikant
Lieve mensen,

In ons missiestatement hebben wij
opgeschreven dat “wij geloven in de
wonderlijke overvloed die Jezus liet zien met
de vijf broden en twee vissen.” (zie
https://sintpiterkerk.nl/onze-visie/) De zin
verwijst uiteraard naar het verhaal van de
wonderbare spijziging. Jezus voedt in dat
verhaal een groep van enkele duizenden met
maar een paar broden en vissen. Een wonder!

In elk van de vier evangelién is dit verhaal terug te vinden. Sterker nog, bij
Matteiis en Marcus komt het nog een tweede keer terug, in iets andere
bewoordingen. De details verschillen per evangelie, maar in grote lijnen komt
het op hetzelfde neer: hier gebeurt iets heel belangrijks.

Het feit dat dit verhaal in elk evangelie is opgeschreven, geeft aan dat het
verhaal een kern raakt van wat Jezus ons wilde brengen. En bijzonder is het
vervolgens dat wij dit verhaal hebben gekozen om op te nemen in ons
missiestatement.

Nu kan ik mijn ideeén delen over waarom dit verhaal zo belangrijk is. Maar
mooier nog is het als we eerst zelf op zoek gaan. Daarom wil ik u tot het
volgende uitnodigen: lees dit verhaal eens. Het is te vinden in Matteiis 14:13-21,
in Marcus 6:31-44, in Lucas 9:12-17 en in Johannes 6:1-14.

Ga eens bij uzelf na:

- wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de verhalen?

- zijn er dingen in het verhaal die u raken?

- wat zou dit verhaal te betekenen hebben voor déze tijd? En voor onze
gemeente?

- en als wij schrijven “wij geloven in de overvloed die Jezus liet zien”, wat zou
daarmee kunnen worden bedoeld?

Ik hoop met u hierover na de zomer door te spreken! Wens ik u tot slot een hele
goede zomer. Waar u ook bent, thuis of op reis, u bent in mijn gebeden.

Warme groet, Ds Marije Hage


https://sintpiterkerk.nl/onze-visie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Matte%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes

Alles is van waarde, niets is belangrijk

Een donkerbruin kleurende banaan, vergeten in de gezamenlijke koffieruimte.
Niemand weet van wie hij is.

Of was.

Maar daar ligt-ie.

Tussen een stapeltje papieren, naast een groene plant.

Niemand gooit ‘m weg.

Misschien uit respect.

Misschien uit gemakzucht.

Op de een of andere manier past het plaatje bij de gedachte die me al een tijdje
bezig houdt. Of eigenlijk is het een citaat dat ik ergens las, van Nietzsche: “Alles
is van waarde, niets is belangrijk”. Zo’n zin vind ik intrigerend, omdat het op het
eerste gezicht een paradox lijkt te zijn. Die nestelt zich als een soort oorwurm in
mijn gedachten en komt te pas en te onpas naar de oppervlakte. Hoe kan iets
waardevol zijn en tegelijk niet belangrijk? En geldt dat dan ook voor deze
banaan?

Mijn gedachten proberen een antwoord te vinden. Als alles waarde heeft, maar
niet per se belangrijk hoeft te zijn, dan ontstaat er een soort ruimte. Dan hoefje
immers niet steeds de afweging te maken of het één belangrijker is dan het
ander. Of je eerst het één moet doen, of juist het ander. Als alles waarde heeft,
dan is het er gewoon. Zonder rangorde en zonder gewicht.



En dat kan best een opluchting zijn in een tijd waarin bijna alles belangrijk lijkt.
Nieuwsberichten schreeuwen om aandacht. Meningen vliegen je om de oren.
Elke dag worden er keuzes van je gevraagd, grote en kleine. Ook op school zijn
de dagen vol van wat belangrijk is: examens, overleggen, cijfers, deadlines,
formatie, leerlingen die onvoldoende staan..... Alles is dringend en lijkt zwaar te
wegen.

Juist in een wereld waarin alles om prioriteit en urgentie lijkt te draaien, kan
iets van waarde gemakkelijk verloren gaan. De waarde van een stil gebaar. Van
een glimlach bij binnenkomst. Van een collega die je zonder vragen een kop
koffie brengt. Van een conciérge, die een paar omgevallen fietsen weer overeind
zet. Niemand die het zag, geen push-melding op de telefoon. Stuk voor stuk
waardevolle momenten, zonder dat het op de voorpagina komt.

Als we nu eens zo naar elkaar zouden Kijken, naar onze scholen, naar de wereld
om ons heen? Niet: wie of wat is het belangrijkst, maar: waar zit de waarde, de
betekenis, de menselijkheid? Dan hoeft niet alles verklaard, gewogen of
opgelost te worden. Dan is het er gewoon. Niet omdat het er niet toe doet, maar
juist omdat alles van waarde is.

Net zoals die vergeten banaan. Is hij belangrijk? Nee. Is hij waardevol? Jazeker,
al was het maar als stille reminder dat je dingen ook gewoon kunt laten zijn,

zonder oordeel en zonder plan.

Muriél Seinen




De jeugd zit niet stil, dus het jeugdwerk ook niet

Hallo allemaal! We zijn al weer een heel eind op weg in het seizoen 2024/2025
en wat zijn we met z'n allen lekker bezig om de verbinding te zoeken dit
seizoen. Prachtig om te zien en mee te maken.

Zo hadden we aan het begin van het seizoen de dropping. Daarin hebben een
aantal gemeenteleden meegereden om ze los te laten in het bos, en natuurlijk
om ze uiteindelijk weer op te pikken bij de toren van Belvedeére in Oranjewoud.
We hebben kniepertjes gebakken, ingepakt en bij een aantal gemeenteleden
langsgebracht. Het was mooi om te geven en het werd met dankbaarheid
ontvangen. Met de kerst hebben we het smokkelspel in de herhaling gedaan!
Rennen, fietsen, competitie door het hele dorp heen. Wat super dat we van
zoveel adressen gebruik mogen maken om het spel te kunnen spelen. Dat geldt
ook voor het Running Dinner waar we bij zes adressen langsgingen voor eten en
een gesprek met de gemeenteleden. Het was voor de tieners even wennen maar
uiteindelijk kwamen er verrassende gesprekken.

Los van al die activiteiten samen met de gemeente hebben we met de tieners
nog andere activiteiten gedaan, naar het moderne Nijkleaster in de buurt van
Jorwert. De natuur in met de boswachter, een escape room, de toren van de Sint
Piterkerk beklommen, workshop Indonesisch koken (aanrader!) en een
kampvuuravond. Aan elke activiteit zit een inleiding met een bijbelverhaal. Zo
krijgen ze (in)direct wat mee van de verhalen. De groep is erg gezellig. De
omvang verschilt per activiteit. Deze periode ronden we af met een bezoek aan
de Blokhuispoort en gaan we het hebben over “Verdient iedereen een 2e kans?“.
We gaan net als vorig jaar weer logeren in de Sint Piterkerk en sluiten af met
een BBQ.

Bedankt voor al jullie hulp en inzet, in reactie op de hulpvragen via de app die
we sturen namens het Jeugdwerk. We hopen dat we zo nog heel wat jaren door
kunnen gaan.

Hartelijke groet namens het Jeugdwerk

Dit jaar zijn de kerkrentmeesters voortvarend

begonnen de Actie Kerkbalans meer digitaal te laten .

verlopen. Na enkele aanloopproblemen krijgen we Actie

nu meer zicht op het proces. Een groep leden heeft Ke rkba la ns
de eigen overschrijvingen laten doorlopen op ons

‘oude’ bankrekeningnummer voor Kerkbalans.
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Een grotere groep leden maakt geld over op onze nieuwe rekening (NL54
RABO 0373749589). Dit gebeurt via een automatische incasso en door eigen
overmakingen. In totaal is er al ruim € 40.000,00 binnengekomen op beide
rekeningen. Van een klein groepje leden weten we (nog) niets. Deze mensen
hebben vorig jaar wel een bijdrage gedaan. Ze worden telefonisch benaderd om
te vragen of ze alsnog willen bijdragen in 2025.

Wilt u bijdragen? Vermeld dan in ieder geval; Actie Kerkbalans 2025.

Hartelijk dank voor uw financiéle steun aan de gemeente.

De kerkrentmeesters

gl
i
£

i

8.uu PAL
¥
DS BANGMA

!

(foto: De Grouster)

Herdenkingsdienst 40-45 op 4 mei 2025

Het ‘4 maaie komitee Grou’ kan terugkijken op een mooie herdenkingsdienst in
de Sint Piterkerk. Deze herdenking, die bezocht werd door zo'n 160
belangstellenden, stond ditmaal in het teken van 80 jaar vrijheid.

Voorafgaand aan de dienst werden, zoals ieder jaar, kransen en bloemen gelegd
bij het oorlogsmonument bij het oude Raadhuis en bij de graven van Grousters
die door oorlogsgeweld omkwamen. De belangstelling was groot. Na de ‘Last
Post’ vertrok de lange stoet vervolgens in stille tocht naar de Sint Piterkerk
waar organist Carl Visser de bezoekers met pianospel ontving.
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Na de twee minuten stilte verwelkomde Renny Saerens namens het komitee de
bezoekers en werd de kaars aangestoken door één van de schoolkinderen. De
volle kerk luisterde vervolgens met aandacht naar de kinderen van de
basisscholen die gedichten en verhalen voorlazen.

Bijzondere spreker was Fred van Vliet die zijn levensverhaal als smokkelkind
tijdens en na de tweede wereldoorlog met veel passie vertelde. Het publiek
applaudisseerde spontaan na zijn boeiende verhaal.

Fred van Vliet (foto Omrop Fryslan)

Er was samenzang en Sander en Esmee Metz zorgden voor de muzikale
intermezzo’s met een gevoelig repertoire.

Ter afsluiting werd het Friese volkslied gezongen en bij het verlaten van de kerk
ontving elke bezoeker een pen met het opschrift “80 jier Frijheid”. Voor de
genodigden stond de koffie en thee klaar in het catechisatielokaal waar men nog
even kon napraten. Met dank aan de kosters van de Sint Piterkerk!
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Hemelvaartsdag 2025

Met acht mensen verzamelen we ons om 8.00 uur bij de Sint Piterkerk bij het
(nieuwe) podium. Bijzonder om nu de tuin zo te kunnen gebruiken, voor een
lezing, buiten, 's morgensvroeg.

Marije staat op het podium en leest het Hemelvaart verhaal voor.

Hierna wandelen we al pratend naar het strandje bij het Zeilcentrum. Dan
vervolgen we onze wandeling langs het kanaal in stilte en denken na over wat
er is gelezen door Marije. We wandelen in stilte en dat is best vreemd in eigen
dorp. Wel groeten we onderweg de mensen die we tegenkomen.

Bij een pleintje (halverwege het kanaal) leest Marije nog de laatste regels van de
lezing van Hemelvaart uit de bijbel.

We mogen/kunnen een maatje opzoeken en met elkaar in gesprek gaan over de
tekst waarin de leerlingen Jezus een vraag stellen. Ook wij krijgen de vraag:
"wat zou jij Jezus willen vragen?" waarover we van gedachten kunnen wisselen.
Er volgen mooie gesprekken over en weer. Weer bij de Sint Piterkerk
aangekomen sluiten we deze wandeling af met een gedicht over Hemelvaart.
We drinken met elkaar nog een kop thee/koffie en om half 10 sluiten we het
"dauwtrappen" af.

We hadden een mooie Hemelvaartsochtend met stilte, bezinning en verbinding.
Een goede timing! Toen we klaar waren begon het te regenen.

Namens de wandelgroep
Joke Pander - van der Veer
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Open Kerk

Ook deze zomerperiode is de Sint Piterkerk weer open voor bezichtiging en
ontmoeting. In de zomermaanden juli en augustus elke woensdag en zaterdag
van 13.30 tot 17.00 uur en in het najaar op zaterdag 6 en 13 september, zelfde
tijd.

Dit jaar is weer een permanente boekenmarkt op de kraak. Heeft u nog boeken
die u een andere bestemming wilt geven om bepaalde redenen, bv. verhuizen of
opruimen, dan kunt u contact met mij opnemen.

U bent van harte welkom om
wat meer over de geschiedenis
van de kerk te horen. Wij
hebben elke middag dat we
open zijn drie mensen die u
veel kunnen vertellen over de
kerk en er zijn twee dames die
bij binnenkomst u
verwelkomen en waar u
bijzondere dingetjes kunt
kopen.

En wanneer het u leuk lijkt
drie of vier middagen te
helpen, altijd welkom.

Namens het team van
rondleiders, Klaas Stelma

(foto: Klaas Stelma)

13



Wel en Wee inde afgelopen periode

De bloemen uit de kerkdiensten gingen als warme groet en ondersteuning
naar:

De bloemenschaaltjes staan elke tweede week van de maand achter in de kerk.
Door uw bijdrage kunnen wij wekelijks het zondagse boeket verzorgen dat na
de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt die wel een ondersteuning kan
gebruiken.

Wist u dat wij sinds kort ook een QR code gebruiken?
en dat deze al veel gebruikt wordt?

Overleden

Op 21 mei is overleden Tjitske Bos op de leeftijd van 64 jaar

Haar afscheid was 28 mei in de Sint Piterkerk waar veel familie, vrienden en
bekenden bij aanwezig waren.

We wensen André en kinderen heel veel sterkte toe voor de komende tijd.

Geboren

Op 10 mei is geboren Simeon Dytmer zoon van Pieter en Esther Koehoorn en
broertje van Aaron, De Fisker 13

Van harte gefeliciteerd namens de gemeente en alle goeds voor de toekomst.

14



Wy betinke

Haaije Postma
17 mei 1939 - 8 april 2025

Op 8 april overleed Haaije Postma, in de leeftijd van 85 jaar. We verliezen in
hem een leergierige man, met gevoel voor humor, in voor een praatje. Muzikaal
ook. Een optimistisch mens. De blik vooruit, naar de toekomst. Ook, of ondanks,
zijn vele gezondheidsuitdagingen.

Als gemeentelid was hij betrokken bij kerkenwerk, eerst in Leeuwarden, als
ouderling en ook hier, betrokken bij de rondleidingen in de kerk. Samen met
Hinke woonde hij jarenlang op de Tichtset. Het laatste jaar kon hij nog net
genieten van hun nieuwe plek.

In de dankdienst voor zijn leven lazen we de woorden van psalm 23,
Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de Heer

tot in lengte van dagen.

Woorden die wij bij Haaije vonden passen, omdat hij leefde in vertrouwen. Het
glas altijd halfvol. Aansluitend brachten wij hem naar zijn laatste rustplaats op
de Noorder Begraafplaats in Leeuwarden. De plek waar ook zijn eerste vrouw is
begraven, alsook zijn schoonzoon. En waar ook Hinke’s eerste man begraven
ligt.

De dankbaarheid en optimisme waarmee Haaije in het leven stond gaan met ons
mee in ons eigen leven. Wij wensen Haaije’s familie en naasten sterkte en Gods
troost toe in het gemis.

Tjitske Bos
31-01-1961 - 21-05-2025

Op 21 mei overleed Tjitske Bos in de leeftijd van 64 jaar. Tjitske woonde, samen
met haar man André Fokker, sinds enkele jaren in Jirnsum. De kanker die haar
jaren geleden bezocht was helaas weer teruggekomen en de afgelopen weken
ging het ineens heel snel. We gaan in haar missen een lieve, wijze en humorvolle
vrouw.

15



Op de rouwkaart staat een foto van Pippi Langkous, waar Tjitske zichzelf in
herkende, met daaronder de uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik
denk dat ik het wel kan.” Zelf zei ze: ik begin aan een nieuwe reis. Een reis die
voor haar ook weer het terugzien van haar zoon zou betekenen, die zij in 2015
verloor.

Bij het afscheid haalden we herinneringen op en luisterden we naar muziek.
Celine Dion, Claudia de Breij, zelfs Cindy Lauper, en nog vele andere mooie
nummers die iets voor Tjitske of voor de naasten betekenden. Tranen waren er
veel, om een leven dat toch te vroeg moest eindigen. Tranen van verdriet dus,
maar ook van dankbaarheid, om wat Tjitske ons heeft gegeven.

We lazen ook uit de bijbel, een stuk uit de brief van Paulus aan de gemeente in
Korinthe. Woorden over de liefde: Ons resten geloof, hoop en liefde. En de
grootste daarvan is de liefde. (1 Kor 13, vers 13)

Zo zullen wij ons Tjitske herinneren, in liefde. En zo moesten wij haar loslaten.
Wij wensen Tjitske’s familie en naasten sterkte en Gods troost toe in het gemis.

Interview met Alie Hoogeboom

Hoe kwam u in aanraking met
onze gemeente?

In 1983 kwamen wij in Grou wonen,
Lolke en ik met twee kinderen vanuit
Hardegarijp.

Lolke kreeg een baan bij Andreanum
en wij kregen een huis op de Boarch.
Na ruim drie jaar verhuisden we naar
de Kiipe, omdat we nog twee dochters
kregen en we graag groter wilden
wonen natuurlijk. Hier wonen we al
weer ruim 38 jaar met veel plezier.

Ik ben gereformeerd opgevoed, en we
voelden ons in Grou ook wel thuis bij
deze kerk. Ik mocht negen jaar
meewerken bij de kindernevendienst.
Zo leer je ook

veel gemeenteleden kennen.
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Wat is uw favoriete bijbelverhaal?

Een echt favoriet bijbelverhaal heb ik niet, maar het verhaal van Ruth vind ik
ook altijd heel mooi.

Vele verhalen heb ik voorgelezen uit de kinderbijbel bij de kindernevendienst,
maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar heb ik warme
herinneringen aan.

Wat is uw favoriete lied?

Eén van mijn favoriete liederen is bv. lied 425 Vervuld van uw zegen, maar ook
nog vele andere blijde liederen uit het liedboek. Maar ook hou ik van de Friese
liederen. Thuis zongen we vroeger al bij het orgel en ik zing nu al jaren met veel
plezier bij de cantorij en het Grouster Mingd Koar.

Wie heeft u geinspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft?
Ik ben opgegroeid met vier zussen en één broer in een gereformeerd gezin in
Surhuizum. We hadden lieve ouders en we gingen elke zondag twee keer naar
de kerk, we wisten niet beter. We gingen naar catechisatie en ik zong ook bij
gospelgroep Bliid Boadskip.

Wij werden echt christelijk opgevoed, maar tegenwoordig beleef ik het toch wat
ruimer.

Maar ik ben echt dankbaar voor mijn christelijke achtergrond.

Wat spreekt u aan in onze gemeente?

In onze PKN gemeente is vooral de warme en persoonlijke belangstelling heel
belangrijk.

Ook in onze kleine kerkgemeenschap in Grou.

Wat mist u of zou u graag anders willen?

Wat ik helaas mis zijn de jonge gezinnen en vrienden in onze gemeente. Maar de
tijd is niet terug te draaien en daarom ga ik gewoon door met actief gemeentelid
zijn.

En ik hoop met vele gemeenteleden!

Aan wie geeft u de pen door?
Ik geef de pen door aan Klaas Vos.
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Afscheid Jan Breimer als redactielid

Ofskied fan redaksjelid Jan Breimer.

Jierrenlang hat Jan Breimer s prachtige tsjerkebléd Tsjerkelliden

fersoarge. Dat die er mei hert en siel. Dit nlimer hie oars syn léste wurk foar de
redaksje wurden, wie it net dat er te fallen kaam en syn earm bruts. Sa is der
wol hiel hurd in ein kommen oan syn redaksjetiid.

Wy wolle Jan dan ek tige tanksizze foar alle moaie boekjes en teksten dy’t er
fersoarge hat en winskje him en syn frou it alderbéste foar de takomst.

Maria en Anne

De kerktuin

Zoals we allemaal kunnen zien is er ontzettend veel gebeurd in de tuin rondom
de kerk. Helaas moest de kastanjeboom wijken, die ons schaduw gaf bij het
buiten koffiedrinken. Het bleek dat kastanjebomen zich gewoon niet thuis
voelen in de kerktuin. Daarom zijn er nu een aantal nieuwe bomen geplant. Het
was een droog voorjaar en een lastige tijd om de nieuwe beplanting aan te
brengen. Toen de plantjes toch de grond wel in moesten, hebben een aantal
gemeenteleden geholpen met de beregening. Dit heeft ze een goede start
gegeven en nu heeft de natuur het weer overgenomen. Het gras groeit ook goed
waardoor de contouren in de tuin nog mooier uitkomen. Het hekwerk is
gerenoveerd en ook heeft de kerk een schilderbeurt ondergaan. Al met al een
complete make-over. De officiéle heropening van de tuin staat gepland op
zaterdag 20 september a.s. Meer informatie volgt hierover later. Om van deze
opening een mooi en feestelijk moment te maken, zoeken we een aantal
vrijwilligers die hierin willen meedenken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij
Gerard Boukes (06 319 72 117 of gerard.boukes@sintpiterkerk.nl)
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Van de diaconie

Collecterooster 22 juni tot en met 21 september 2025

Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt
bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO
0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum.

Zondag 22 juni: Geef vluchtelingen een thuis in Nederland
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker,
statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je
belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak.
Kerk in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) organisaties die deze
mensen helpen met informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te
stimuleren. Ook proberen ze een passend onderkomen te vinden voor wie in
een asielzoekerscentrum wacht op een plek om opnieuw te beginnen.

Zondag 29 juni: Nederland - Stichting nabestaanden bij zelfdoding
De missie van de stichting is dat nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding
hebben verloren, goed opgevangen worden in de samenleving, dat er ruimte is
voor hun complexe rouw en dat zij weer volwaardig kunnen functioneren.

De stichting organiseert diverse vormen van lotgenotencontacten in Fryslan en
draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van (semi) professionele
hulpverleners en vrijwilligers die nabestaanden bijstaan vanuit het perspectief
van de betrokkene zelf. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een
lotgenotengroep.

Zondag 6 juli: Ghana - Stop kinderarbeid in de visserij

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in
de visserij. In arme vissersplaatsen moeten zij vaak al jong meewerken. Ze zijn
een makkelijke prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling en onder
valse beloften bij hun families weghalen. Kerk in Actie helpt om deze kinderen
te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Via voorlichting in
vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen.
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Zondag 13 juli: Nederland - Online kennisplatform over pionieren
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geéxperimenteerd met en
geleerd over nieuwe vormen van kerkzijn. Via online modules over thema’s als
‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we
als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe
gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ wil de Protestantse Kerk de
opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken,
andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’
willen zijn.

Zondag 20 juli: Nederland - Hospice Leeuwarden

Zorg voor de kwetsbare mens, met name in de laatste levensfase, is een
diaconale taak bij uitstek. In Hospice Marcelis Goverts Gasthuis in Leeuwarden
worden mensen in een thuissituatie in de laatste terminale levensfase geholpen
en begeleid, 24 uur per dag. Het hospice streeft ernaar een “thuis” te zijn voor
terminale gasten en hun familie. Een groot aantal vrijwilligers zet zich hiervoor
in, ondersteund door professionele werkers uit de gezondheidszorg. Uw
bijdrage wordt gebruikt voor gasten die financieel niet in staat zijn een bijdrage
te doen voor hun opname. Daarnaast wordt het gebruikt voor opleidingskosten
en cursussen voor (nieuwe) vrijwilligers.

Zondag 27 juli: Nederland - Arme kant van Friesland

De Arme Kant van Fryslan (AKF) is de - provinciale - kerkelijke organisatie ter
bestrijding van armoede. Kennis en ervaring worden gebundeld om de stem van
mensen in een armoedesituatie te versterken. De AKF ondersteunt plaatselijke
en regionale initiatieven van kerken. Uw bijdrage wordt gebruikt om rond de
Internationale dag van uitroeiing van Armoede (17 oktober) een conferentie te
organiseren met betrekking tot de armoedeproblematiek. Daarnaast voor het
uitgeven en onderhouden van een digitale nieuwsbrief en het ondersteunen van
presentieprojecten. AKF wordt uitgevoerd in samenwerking met Solidair
Friesland, PKN Classis Fryslan en Kerk in Actie.

Zondag 3 augustus: Nederland - Leger des Heils

Het Leger des Heils strijdt tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede,
onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Hoe groot de nood
ook is, zij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet. Zij doen dit door
de mensen op te zoeken met de soepbus, het bieden van opvang zowel in de
buurtkamers, daklozenopvang en tijdelijke huisvesting en het bieden van
noodhulp in crisissituaties. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
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Zondag 10 augustus: Dorcas

Dorecas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
Naast hun medewerkers in Nederland hebben ze vele lokale medewerkers in de
landen waar ze een veldkantoor hebben. Die hebben een helder beeld van wat
er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van
nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief
werkt.

Zondag 17 augustus: Nederland - Stjoer Fryslin

Stjoer gelooft in herstel en persoonlijk ontwikkeling voor iedereen en wil
bijdragen aan een inclusieve samenleving. Stjoer ondersteunt mensen met een
sociaal en/of psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun eigen
mogelijkheden en talenten. Stjoer wil de bijdrage van de diaconieén inzetten
voor het Maatjesproject Kids-jongeren. Dit is voor kinderen en jongeren tot 27
jaar die moeite hebben met hun sociale ontwikkeling. Voornaamste doel is het
vergroten van hun (sociale) zelfredzaamheid, vergroten en versterken van het
sociaal netwerk en deelname aan de samenleving stimuleren.

Zondag 24 augustus: Nederland - Laudato Si

Vanuit Solidair Friesland zien we dat met name jongeren in kerken en parochies
betrokken zijn op hun leefwereld en het klimaat. We willen hen betrekken in
het netwerk rondom groen, klimaat en leefstijl. Daarom wil Solidair Friesland
specifiek jongeren (18-30) een kans geven om ‘Groene Ambassadeur’ te
worden. We werken daarin, zo mogelijk, samen met de ‘Jona jaaropleiding’
(samenwerking van Laudato Si Nederland en Micha Nederland). Tevens
initieert Solidair Friesland een jongeren leerreis naar Assisi waar onderweg op
verschillende klimaat thema’s en persoonlijke ontwikkeling worden besproken.
Jongeren uit kerken, parochies en maatschappij breed kunnen deelnemen. Met
uw bijdrage wordt materiaal ontwikkeld voor de jongerenreis en wordt de
werving en begeleiding van de reis gefinancierd. Dit is een
samenwerkingsproject van PKN Classis Fryslan en Solidair Friesland.

Zondag 31 augustus: Nederland - Veilige plek voor studenten
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je toekomst
wilt, rouw, eenzaamheid: er kan veel op studenten afkomen. Het
studentenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun
vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht
en een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim vijthonderd
predikanten-geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het
studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar.
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Zondag 7 september: Nederland - geloven met jongeren

Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis voelen en
serieus genomen worden. De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met
seizoenspakketten, die methoden, spellen en werkvormen voor diverse groepen
van verschillende leeftijden bevatten. Ook catechesemateriaal is erin
opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle bijdrage leveren aan de
geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het helpt hen om na te denken
over zingevingsvragen. De materialen zijn ontwikkeld samen met lokale
gemeenten en worden telkens opnieuw aangevuld.

Zondag 14 september: Indonesié - opvang voor straatkinderen

In Indonesié leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen helpen hun ouders
bij de verkoop van kranten of etenswaren, anderen moeten zich alleen redden.
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken deze kinderen op straat
op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Ook bezoeken zij de ouders om
de thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen (terug) naar school.
Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden, kunnen tijdelijk in het
opvanghuis van Dreamhouse terecht.

Zondag 21 september: Libanon - eigen bedrijf biedt jongeren
inkomen en hoop

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge
mensen willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe
arbeidsmarkt. Kerk in Actie-partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt
jongeren een vaktraining in ondernemers-vaardigheden. Met een klein
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf beginnen. Van zuivel- tot
kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. Op
hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware
tijden.
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Adressen

Predikant / pastoraal contact
ds. Marije Hage

predikant@sintpiterkerk.nl
tel. 06 2608 9964

werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag

Voorzitter kerkenraad

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum

Rutger Popkema-van Bolhuis

College van diakenen
Joke Feijen

Rein bij de Weg

Klaas Vos

Diaconie/bloemen voor contactwerk
Zending

College van kerkrentmeesters
Henk Methorst

kerkenraad @sintpiterkerk.nl

Postbus 19,9000 AA Grou
scriba@sintpiterkerk.nl
tel. 0566 65 32 77

diaconie@sintpiterkerk.nl

NL66 RABO 0356 2178 84
NL83 RABO 0356 2075 87

tel. 0566 62 42 34/ henk.methorst@sintpiterkerk.nl

Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / penningmeester @sintpiterkerk.nl

Financiéle administratie
Jaap Verbeek, Sjonnema 16

Kerkbalans
Anneke Houtsma, De Skeakels 19

Ledenadministratie
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9

Aanvragen collectemunten

Koster
Sylvia Beers

Cantor-organist
Carl Visser
Autodienst - Grou Moby!l!

Tsjerkeltiden
Wel en wee via Henny Reitsma

Nieuwsbrief
Klaas Stelma

NL54 RABO 03737 495 89
tel. 0566 65 91 84

NL54 RABO 03737 495 89
annekehoutsma@outlook.com

ledenadministratie@sintpiterkerk.nl
tel. 06 2690 4666

NLO5 RABO 0306 4968 79
t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum

koster@sintpiterkerk.nl
tel. 06 4966 8884

tel. 06 2072 2027
carl1681@hotmail.com

tel. 06 206 037 41

tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl
tel. 0566 62 30 53
oenehennyreitsma@hotmail.com

tel. 0566 62 27 32
k.stelma@upcmal.nl
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