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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 

  Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 
   

zondag 9 maart 9.30 uur 

1e van de veertigdagentijd (paars) 

ds. M. Hage 
organist Carl Visser 

 

zondag 16 maart 9.30 uur 

2e van de veertigdagentijd (paars) 
ds. W. M. le Cointre, Leeuwarden 

organist Mea Stelma-Falkena 

 
zondag 23 maart 9.30 uur 

3e van de veertigdagentijd (paars) 

ds. C. Ferrari-van Schuppen, Joure 

organist Carl Visser 
 

zondag 30 maart 9.30 uur 

4e van de veertigdagentijd (paars) 
ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

zondag 6 april 9.30 uur 
5de van de veertigdagentijd (paars) 
ds. E. Muilwijk-Huis, Workum  

organist Carl Visser 

 

zondag 13 april 9.30 uur 

6de v.d. veertigdagentijd (paars)/Palmpasen  

ds. M. Hage 
organist Carl Visser 

 

donderdag 17 april 19.30 uur 

Witte Donderdag/HA (wit) 
ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 
vrijdag 18 april 19.30 uur 

Goede Vrijdag (rood) *  

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 
 

zaterdag 19 april 21.30 uur 

Stille Zaterdag/Paaswake (wit) 
ds. J. Verwaal, Stiens 

organist Carl Visser 

 

zondag 20 april 9.30 uur 
Pasen (wit) 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser  

 Zie voor informatie over de goedevrijdagviering blz. 9 en 10. 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

16 maart: dienst met de Protestantse Gemeente 

30 maart: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 
13 april: dienst met de Protestantse Gemeente 
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Van de kerkenraad 
 
Help mij Leven 
Eind vorig jaar is Robert Smits weer in 
Nederland geweest en heeft hij ook een 
bezoek gebracht aan onze gemeente. Wij 
dragen zijn stichting Help mij Leven en zijn 
werk in Rio de Janeiro een warm hart toe. 
Het blijft bijzonder dat we hem ook weer in 
onze kerk konden ontmoeten.  
 
Huiswaarts 
Reinier Nummerdor heeft een prachtig boek 
geschreven (nog steeds te bestellen), 
waarvan de gehele opbrengst ten goede 
komt aan de kinderen in Rio de Janeiro.  
 
Vrijwilligers 
In november hadden we een mooie avond 
voor onze vrijwilligers. Dat zijn er gelukkig heel wat. Zij helpen bij het 
gemeente-zijn, zowel naar binnen als naar buiten.  
Tijdens deze avond heeft het afscheid van Walter Miedema als vrijwilliger 
centraal gestaan. Na ruim dertig jaar vrijwilligerswerk heeft hij aangegeven zijn 
tijd op andere plekken in te gaan zetten. We zijn hem natuurlijk zeer dankbaar 
voor alles wat hij voor onze gemeente heeft gedaan. We herinneren ons 
allemaal de prachtige samenwerking tijdens de coronatijd. Door zijn creativiteit 
en technische/digitale mogelijkheden hebben we op veel fronten invulling 
kunnen geven aan het gemeente-zijn.  
 
Tekenen van hoop 

Eind vorig jaar hebben we samen onze ‘tekenen 
van hoop’ verzameld. Inspirerend om te zien en te 
lezen waar hoop zich in verschuilt. Misschien heel 
concreet, maar zeker de vieringen rond Kerst 
waren weer van die tekenen van hoop.  
Een aantal zaken blijven onze aandacht en inzet 
natuurlijk houden. Zo kunt u zien dat de 
herinrichting van onze tuin nu ook in de praktische 
uitvoering is geraakt. Dit heeft toch heel wat werk 
en inzet gekost. Daarnaast blijven we in gesprek 
met de gemeente Reduzum e.o. over het 
samengaan met onze gemeente.  



5 

Tijdens een gemeenteavond 
heeft u met ons meegedacht 
over de visie van onze 
gemeente. Deze input 
hebben we natuurlijk 
meegenomen en tijdens een 
teamdag met de kerkenraad 
zijn we hier verder op 
ingegaan. Daarbij was het 
belangrijk om al die 
ontwikkelingen – in 
overeenstemming met de 
visie van onze gemeente – 
te vertalen naar 
speerpunten voor de nabije toekomst.  
De dag was ook bedoeld om op persoonlijk vlak nader tot elkaar te komen, want 
juist dan kun je beter besturen. Het was dan ook een nuttige maar ook zeker 
heel gezellige zaterdag.  
 
Ter afsluiting een mooie foto van hoe onze jeugd betrokken is door ons en met 
ons. Een heel warm teken van hoop.  
 

 
 
Namens de kerkenraad, foto’s: verschillende gemeenteleden 

Marieke Meinderts  
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Van de predikant 
 
Lieve mensen, 
 
De eerste woorden die Jezus spreekt in het 
Marcus-evangelie zijn een oproep: Kom tot 
inkeer. In het Grieks staat er metanoeite, van 
het Griekse werkwoord metanoia. In onze taal 
wordt dat vaak vertaald met bekeren, maar 
dat doet geen recht aan de betekenis van het 
Griekse woord. Veeleer is het een overgave. 
Een omkeren, naar God toe. De woorden van 
Jezus brengen ons een halt toe, in onze 
dagelijkse beslommeringen, in ons doen en 
laten, in de ratrace waar we soms in kunnen 
zitten.  
 
De oproep klinkt op de drempel van de vastentijd, de veertig dagen naar Pasen. 
Van oudsher een tijd van vasten. Het zou mooi zijn als wij die vastentijd zouden 
gebruiken, om ons om te keren, naar God toe.  
 
In de vastentijd kan het helpen om te onderzoeken welke gewoontes ons niet 
goed doen. Natuurlijk kan ik daar een rijtje voor geven. Te veel schermtijd, te 
veel piekeren, te veel alcohol, bijvoorbeeld. Maar het heeft vooral zin om dat zelf 
te onderzoeken. Het kan helpen om vooraf aan deze veertig dagen op te 
schrijven in welke dingen u een tijdje wilt gaan minderen, zodat er hopelijk 
meer ruimte ontstaat. Het kan ook zijn dat er dingen zijn die we nog te weinig 
doen, die juist goed zouden kunnen zijn voor ons zielenleven. Denk aan tijd met 
vrienden, of juist meer stilte, of meer wandelen. Ook hier een uitnodiging om dit 
voor uzelf te onderzoeken. 
 
De woorden van Jezus vormen een oproep om weer het leven in te stappen, 
wanneer we onszelf even kwijt zijn. En dichter bij God te komen. Ik kan u alvast 
twee dingen geven, die daarbij zouden kunnen gaan helpen. Eén is het gedicht 
‘Wanneer je vast’ van Kris Glaube (op de pagina hiernaast).  
Een tweede is dat we in deze veertigdagentijd de traditie weer oppakken van de 
broodmaaltijden. U vindt daarover meer informatie op pag. 8. Een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, uit te wisselen hoe we de vastentijd 
beleven en elkaar daarin aan te moedigen.  
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Wanneer je vast 

 

Wanneer je vast, 

zwaai dan de luiken 

van je strakke denkbeelden wijd open en 

laat een frisse wind naar binnen stromen. 

 

Wanneer je vast,  

speur naar de wortels  

die je ziel verharden  

en hak ze uit  

tot je minzaam elkeen  

tegemoet kan komen. 

 

Wanneer je vast, 

schep dan een nieuwe orde in je wereld 

zodat je lotsverbonden raakt  

met ieder mens 

die brood of recht ontbeert. 

Deel in die mate  

dat zijn honger wordt gestild. 

Wek hoop die dagelijks en voor ontelbaren 

een weg aanlegt naar Pasen. 

 
 

 
Warme groet, 
 
ds. Marije Hage 
 
 
 
 
 
 
 

Huispaaskaars 2025 

Huispaaskaarsen in verschillende uitvoeringen zijn tot en met 17 maart 
verkrijgbaar. Zie voor gedetailleerde informatie bladzijde 18 van dit nummer.  
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Van de cantorij 

 

The Crucifixion – John Stainer  

Op Goede Vrijdag zingt de cantorij, 
aangevuld met een aantal gastzangers: The 
Crucifixion van de Engelse componist en 
organist John Stainer (1840-1901). Dit werk 
is geschreven voor vierstemmig koor, twee 
solisten (tenor en bas) met voorgeschreven 
orgelbegeleiding. Het stuk is voor het eerst 
uitgevoerd op 24 februari 1887. Dit jaar dus 
138 jaar geleden!  
 
Het werk is gestoeld op het lijdensverhaal. 
Alle facetten hiervan komen terug in tekst en 
muziek. Een voorbeeld daarvan is het 
marcheren naar de Olijfberg, dat 
weergegeven wordt door een marsachtig 
begin (cavalerie). 
 
De opening suggereert een terugblik naar een passie van Bach, denk aan de 
Mattha uspassion. Een soort intro waarin de tenor, die de rol van evangelist 
vervult, de evangelietekst zingt.  
 
Vervolgens neemt de bassolist het over, in de rol van Jezus. Jezus zingt dan: 
konden jullie niet even een uurtje met mij wachten? Een intieme smeekbede, 
waarbij Hij noch schuld, noch verwijt legt bij zijn volgelingen. Hij stipt het aan 
en dan gaat het stuk echt beginnen. Het orgel speelt met name in dit deel een 
belangrijke rol; het symboliseert verschillende affecten, zoals de aardbeving. 
Hierbij trilt het orgel, scheurt het bijna uit zijn voegen en zorgt voor verwarring 
en (muzikale) onrust. Ondertussen gaat de tenor door met het vertolken van het 
evangelie. Dat wordt afgewisseld met koordelen, een interactie met solist en 
koor, een koraal of juist een duet. Alle varianten komen langs. Daarnaast zal de 
gemeente ook worden uitgenodigd om koralen mee te zingen, daar waar het kan 
en onder begeleiding van het koor.  
 
Deze passie kenmerkt zich door de vele duetten voor mannenstemmen, wat 
zeer uniek is voor die tijd. (Er zijn bijzonder weinig duetten voor deze bezetting; 
dat maakt dit werk op zijn eigen manier uniek.) 
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Deel 9 gaat over de onvoorwaardelijke liefde van God voor zijn Zoon. Dit is het 
kerndeel van de passie. Hierin wordt bezongen dat God zijn geschapen wereld 
zo liefheeft dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gestuurd. Een zeer intens, intiem 
en emotioneel deel, waarin alles zijn liefde symboliseert. Het is e e n en al liefde 
voor zijn schepping, liefde voor zijn Zoon en vooral liefde voor het blijven 
bestaan! We mogen niet vergaan!  
 
Dit gedeelte wordt opgevolgd door wederom een koraal, waarbij de gemeente 
zal meezingen. En dan start de opbouw naar het slot.  
Centraal in het grote slotkoor van deze passie, The Appeal of the Crucified, staat 
de zin: is it nothing to you, all ye that pass by? (Vrij vertaald: zegt het jullie 
allemaal niks, jullie die voorbijgaan??). De kern van dit stuk is de intense 

smeekbede naar begrip, geloof en vooral 
erkenning. Het is niet zomaar iets wat er 
bezongen wordt, het gaat over de dood 
van Gods Zoon. Zijn eniggeboren Zoon, 
gekruisigd en bespot. 
 
Wanneer dit deel gezongen is, klinkt de 
afronding van het verhaal: Jezus weet dat 
alles nu klaar is, Hij zal sterven. Toch heeft 
Hij nog dorst, grote dorst. Dit is getoonzet 
voor een vierstemming mannenkoor. Dit 
mannenkoor binnen de cantorij besluit 
ook de passie, wanneer Jezus aangeeft: 
“Het is volbracht. Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest.”   
Als afsluiting klinkt een zeer uitbundig en 
triomfantelijk slotkoraal, waarin vooral de 
hoop de boventoon voert, gevolgd door 
het fortissimo gezongen AMEN.  

 

Van harte welkom om deze Goede Vrijdag mee te beleven in de Sint Piterkerk, 
als dit geweldige werk uitgevoerd wordt door de Sint Pitercantorij onder leiding 
van Carl Visser. De solisten zijn Gerard Boukes (tenor) en Sjirk Seinen (bas).  

 

Het bestuur van de Sint Pitercantorij 
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Wel en wee 
 in de afgelopen periode 

 
Het zondagse boeket uit de kerkdiensten ging als warme groet en 
bemoediging naar 
 
24 november mw. T. Faber/hr. T. Nieuwenhuis De Blei 2, Grou 
21 december mw. E. Glashouwer-Atsma Tjallinga 44, Grou 
28 december mw. J. Hogeboom-Rusch De Middelline 8, Grou 
15 december mw. T. Wartena=Cnossen De Boldert 19, Grou 
22 december hr. H. Postma Stationsweg 35f, Grou 
25 december mw. S. Tjeerdsma De Bears 4, Grou 
29 december mw. N. Nauta-Schotanus Friesmastate, Grou 
25 januari anoniem 
12 januari mw. T. Bos de Heareburch 30, Jirnsum 
19 januari mw. B. van der Meulen-Postma De Skou 10, Grou 
26 januari mw. J.V. Spithost-Ridderikhof Parkleane 10, Grou 
22 februari mw. A. Wartena-Swierstra Leechlân 1000, Grou 
29 februari mw. A. Hoogeboom-Hoogsteen De Kûpe 16, Grou 
16 februari hr. A./mw. B. de Haan-Woudstra Kievitstraat 60, Grou 
23 februari mw. T. M. Craane Friesmastate, Grou 
 
WIST U… dat elke 2e zondag van de maand de bloemschaaltjes in de hal staan? 
WIST U… dat van deze bijdrage het wekelijkse zondagse boeket wordt betaald? 
WIST U… dat er nu ook een QR-code bij de schaaltjes ligt?  
WIST U… dat deze afgelopen maanden weer spontane giften binnenkwamen?  
WIST U… dat wij dit erg waarderen? 
 
Overleden 
10 december 2024 hr. K. Vos 90 jaar 
11 december 2024 hr. K. Wapstra 95 jaar 
 

 

Samenstelling Henny Reitsma; foto (advent 2024) de bloemendames 
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Terugblik op de kersttijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto’s de bloemendames 

Van de classis 

Hoe kom je armoede op het spoor? 

Kerk in Actie organiseert samen met de classis op vier verschillende locaties een 
themabijeenkomst over ‘armoede’:  
Heerenveen:  10 maart, 19.30 u., Trinitas  
Stiens:   17 maart, 13.30 u., De Hege Stins  
Sneek:   24 maart, 19.30 u., Martinikerk 
Surhuisterveen:  31 maart, 13.30 u., Lantearne  

De bijeenkomsten zijn niet alleen voor diakenen maar ook voor andere 
geï nteresseerden bedoeld. Meer informatie en aanmelding bij: 
j.boonstra@protestantsekerk.nl.  

mailto:j.boonstra@protestantsekerk.nl
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Interview 
 

met Niels Grit 
 
Hoe kwam je in aanraking met onze gemeente? 

Mijn ouders gaan vaak naar de kerk en zo kwam ik 

in aanraking met de kerk. Door de gezellige 
koffiemomenten na de dienst en de gemeenteleden 

die oprecht interesse in mij toonden, leerde ik meer 

mensen kennen.  

 
Wat is je favoriete bijbelverhaal? 

Vroeger, toen ik nog op de basisschool zat, vond ik 

het verhaal van de Ark van Noach heel intrigerend. 
De opdracht aan Noach om alle soorten dieren te 

redden, een grote boot te bouwen en de kracht die 

God liet zien in dit verhaal bleef mij bezighouden toentertijd.   

 
Wat is je favoriete lied? 

Ik ben niet zo thuis in de kerkliederen, maar ik vind het altijd erg mooi als de 

cantorij meezingt in de dienst.  
 

Wie heeft je geïnspireerd in de manier waarop je je geloof beleeft? 

De persoon die mij het meest heeft geïnspireerd in het geloof is mijn moeder. 

Die zegt altijd dat God voor iedereen anders is en dat geeft mij ruimte om het 
geloof op mijn eigen manier te interpreteren.  

 

Wat spreekt je aan in onze gemeente? 

De aandacht en goede organisatie hierbij. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere dat er altijd iemand bij de deur staat om je welkom te heten, na afloop 

wordt er een hand gegeven, het beameren, de koffie en lekkere koekjes en de 

vindingrijkheid van Carl met de muziek.  
 

Wat mis je of zou je graag anders willen? 

Ik heb het altijd erg fijn gevonden dat ik als kind niet bij de gehele dienst hoefde 

te zitten, maar dat er een ruimte was voor ons om ons terug te trekken. Ik hoop 
dat we dat ook aan de nieuwe kinderen in onze kerk kunnen blijven bieden.  

 

Aan wie geef je de pen door? 
Ik geef de pen door aan mijn vader Alle Grit.  
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Bernelûden 

 

Dit is de dei... 

Sara en Simon folgje Jezus  
 
troch Foekje-Fleur Fink  
 
Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer 

Daniël, heit en mem, pake en oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’. De 

hiele famylje is doopt yn de Jordaan en begjint ‘in nij libben’. Dat makket dat se 
Jezus folgje op syn reizen troch Palestina en op de besiten dy’t Er ôfleit. Soms 

binne Sara en Simon derby as Jezus minsken better makket of as der oare 

bysûndere dingen barre.  
Hjoed giet Simon mei mem nei Betsaïda. Dêr is Jezus ek mei syn learlingen.  

 

Fiiftûzen krije sêd 

Lukas 9, 10-17 
 

“Wat rûkt it hjir lekker.” 

“Fynst?” frege mem. “Ik bak bôlen Dy nimme we aanst mei.” 

“Duorrret it noch lang foardat se klear binne?” frege Simon. 
“Nee hear. Rin do noch mar efkes nei de haven en helje dêr twa fiskjes. Dan 

binne de bôlen ûnderwilens wol klear.” 

Doe’t Simon werom kaam, stie mem him al op te wachtsjen. Se hie de waarme 
bôlen yn in kuorke dien. 

“Hoefolle bôlen sitte deryn?” frege Simon. 

“Fiif.” 

“Is dat wol genôch?” frege Simon. 
Mem fûn fan wol. Se lei de beide fisken derby.  

 

It wie drok yn de sted Betsaïda. In hiele soad minsken wiene mei Jezus 
meikommen om nei Him te harken. Hy fertelde fan it keninkryk fan God. De 

minsken wiene nijsgjirrich en woene der mear oer hearre.  

Simon en syn mem kamen der ek by te stean. Se wiene wurch fan it rinnen. It 

wie ek sa waarm hjoed.  
De learlingen fan Jezus sieten yn it gers. Ien fan harren kaam oerein, stapte op 

Jezus ta en flústere: “It is al let. De sinne giet aanst ûnder. De minsken ha 

honger. Jo kinne se mar better nei hûs ta stjoere.” 
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Jakobus foel him by en sei: “Dan kinne se noch in sliepplak sykje hjir yn de 

neiste omkriten en faaks wat iten keapje.”  
Jezus seach harren oan, skodholle en sei: “Nee, Ik wol dat jim de minsken iten 

jouwe.” 

“Wy?” fregen de learlingen. “Bedoele Jo soms dat wy foar alle minsken iten 

keapje moatte?”  
Doe stapte Simon nei foaren en sei tsjin Jezus: “Sjoch dizze bôlen hat ús mem fan 

’e moarn bakt. De fisken ha ik yn ’e haven kocht. Kinne Jo se brûke?“ 

Petrus prûste it út fan it laitsjen en sei: “Dat is ommers noait genôch foar al 
dizze minsken.” 

Jezus hearde wol wat Petrus derfan fûn, mar Hy steurde him der net oan. Tsjin 

de oare learlingen sei Er: “Soargje derfoar dat de minsken yn groepkes byinoar 

sitten geane.” 
Doe pakte Jezus de fiif bôlen en de twa fisken út it kuorke, knikte freonlik nei 

Simon en sei: “Dit is mear as genôch!”  

Jezus die de hannen gear en bruts de bôle. De learlingen mochten de bôle 
rûnbringe. Mei kuorfollen rûnen se by de minsken lâns. Elk mocht safolle 

nimme as er op koe. En de bôle dy’t oer wie, waard wer ophelle. 

Petrus telde de kuorfollen dy’t oer wiene. Hy seach wat skruten doe’t Jezus him 

frege: “Hoefolle is der oer, Petrus?” 
Petrus skamme him, want hy wie fergetten dat by Jezus minsken altyd wolkom 

binne. Hy antwurde súntsjes: “Ik tel tolve... En de minsken ha gjin honger mear!”  

 
Simon flústere mem yn ’t ear: “Gelokkich mar dat mem fan ’e moarn bôle bakt 

hat.” 

Mem sloech de earm om Simon hinne en sei: “Der wie noch oer ek!” 

 

Mei tastimming oernommen  

fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php  
Yllustraasje: www.pixabay.com 

 

 

 
  

http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php
http://www.pixabay.com/
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Van de diaconie 
 

Collecterooster 
 
Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt 
bijdragen, ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 
0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum. 
 
Zondag 9 maart: Stichting Present 
Stichting Present wil mensen verbinden die iets te bieden hebben met mensen 
die daarmee geholpen worden. Zo biedt Present de mogelijkheid voor 
vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor mensen die te 
maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een uniek concept waarin 
ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de hulpvrager en de -gever.  
 
Zondag 16 maart: Duurzame landbouw in Noord-Kameroen (Kerk in actie) 
In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het veranderende 
klimaat, houtkap en slecht bodemgebruik mislukken oogsten. De Lutherse 
Broederkerk traint dorpsbewoners in duurzame landbouw, zodat ze hun 
gezinnen van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. In steeds nieuwe 
dorpen leert men energiezuinige kooktoestellen, eigen brandstof en mest te 
maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt de uitgeputte 
bodem. Men plant mimosa, moringa, neem- en sheabomen. Er worden 
spaargroepen en coöperaties opgezet om de krachten te bundelen. 
 
Zondag 23 maart: Kliederkerk Nederland 
De kliederkerk is er voor jong en oud. Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije 
missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en 
kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders 
ontdekken op een creatieve manier de bijbelverhalen en de betekenis daarvan 
voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale 
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat 
mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen 
kunnen vieren en eten. 
 
Zondag 30 maart: Moldavië – Kerken geven kinderen toekomst 
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn 
naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het 
risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In 
samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor 
huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het 
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eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die 
ze de rest van hun leven meenemen. 
 
Zondag 6 april: Het Vakantiebureau – Vakanties met zorg en aandacht  
Iedereen verdient een vakantie. Ook mensen met een zorgbehoefte zoals 
senioren, mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking en 
mantelzorgers en hun partner met dementie. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers kunnen zij via Het Vakantiebureau genieten van een onbezorgde 
vakantie met veel persoonlijke aandacht in één van de aangepaste zorghotels. 
Zoals Nieuw Hydepark in Doorn, vakantieschip Prins Willem Alexander of in 
een groepsaccommodatie of een bungalow op een RCN-Vakantiepark in 
Nederland. Het Vakantiebureau organiseert zorgvakanties zonder 
winstoogmerk. Alle vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
vrijwilligers, de financiële steun van fondsen, donaties en de opbrengst uit 
collectes.  
  
Zondag 13 april: Bestemd voor het eigen jeugdwerk 
 
Witte Donderdag 17 april: Wilde ganzen 
Met jouw donatie steun je kleinschalige projecten in arme gebieden. Deze 
projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap, samen met 
bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële 
steun. Dat leidt tot een directe, blijvende verbetering. Daar help je met iedere 
gift aan mee.  
  
Stille Zaterdag 19 april: Amnesty International 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld 
omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. 
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een 
oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met 
jouw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer 
mensen redden.  
 
Zondag 20 april: Oekraïne – Steun voor inwoners en ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en 
zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het 
verwerken van trauma’s. 
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Huispaaskaars 2025 
 
Tot en met 17 maart kunt u weer een huispaaskaars, met eventueel een 
bijpassende kandelaar, bestellen door een mail (k.stelma@upcmail.nl) of  
een app (06-2267 0863) naar Klaas Stelma te sturen. 
 

Er zijn kaarsen met een hoogte van 
25, 30, 40 en 60 cm.  
Ze zijn leverbaar in de uitvoeringen “De 
Duif met Wereldbol” (A), “De 
Passiebloem” (B), “Ik ben de Weg” (C), 
“De Eucharistie” (D), “Vredesduif” (E) 
en “Chi-Rho-kruis” (F).  

Model A is een combinatie van 
opdruk met wasreliëf en niet in een 
hoogte van 25 cm. verkrijgbaar. De 
prijzen van de hoogten 30, 40 en 60 
cm. zijn respectievelijk € 40,-, € 50,- 
en € 85,-.  

De modellen B t/m F zijn in wasreliëf. 
De prijzen zijn, afhankelijk van de 
hoogte, € 25,-, € 32,-, € 40,- en € 70,-. 

Geef bij uw bestelling de letter van het model en de gewenste hoogte op.  
Neem voor een gelegenheidskaars met eigen tekst contact op met Klaas Stelma. 

Van de eikenhouten kandelaars zijn de prijzen:  
D: € 59,-/ E: € 87,-/ F: € 147,-/ G: € 207,-/ H: 271,-. 

Van de metalen kandelaars:  
MH: € 7,-/ MI: € 9,-/ MJ: € 8,-/ ML:  
€ 21,-/ MM: € 18,-/ MN: € 21,- 
MO: € 18,-/ MP: € 16,-/ MR: € 16,-  
MS: € 14,-/ MQ: € 14,-.  

De kandelaars ML, MM, MP en MQ zijn 
zilverkleurig, de kandelaars MN, MO, 
MR en MS zijn van messing. 

Geef bij bestelling van een kandelaar 
de erbij staande letter(s) op. 

N.B. Bestellen uiterlijk 17 maart. 

 
De diaconie 

mailto:k.stelma@upcmail.nl
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl  
ds. Marije Hage tel. 06 26 08 99 64 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag 

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl  

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl  
 tel. 0566 65 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl  
Rein bij de Weg 
Klaas Vos 
Joke Feijen 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst  tel. 0566 62 42 34 / henk.methorst@sintpiterkerk.nl   
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 48 67 77 34 / penningmeester@sintpiterkerk.nl  

Financiële administratie  NL54 RABO 03737 495 89 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL54 RABO 03737 495 89 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 annekehoutsma@outlook.com  

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl  
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 26 90 46 66 

Aanvragen collectemunten NL54 RABO 03737 495 89 
 t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster  koster@sintpiterkerk.nl  
Sylvia Beers   tel. 06 4966 8884 

Cantor-organist tel. 06 20 72 20 27 
Carl Visser carl1681@hotmail.com  

Autodienst – Grou Mobyl! tel. 06 20 60 37 41 

Tsjerkelûden tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl  
Wel en wee p/a Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53 
 oenehennyreitsma@hotmail.com  

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 / k.stelma@upcmail.nl  
 
Kerk in Actie Utrecht NL62 INGB 0000 0004 56 
Raad van de Zending Utrecht NL84 INGB 0000 0060 74 
Generale Diaconale Raad Utrecht NL09 INGB 0000 0086 85 
  

mailto:predikant@sintpiterkerk.nl
mailto:kerkenraad@sintpiterkerk.nl
mailto:scriba@sintpiterkerk.nl
mailto:diaconie@sintpiterkerk.nl
mailto:henk.methorst@sintpiterkerk.nl
mailto:penningmeester@sintpiterkerk.nl
mailto:annekehoutsma@outlook.com
mailto:ledenadministratie@sintpiterkerk.nl
mailto:koster@sintpiterkerk.nl
mailto:carl1681@hotmail.com
mailto:tsjerkeluden@sintpiterkerk.nl
mailto:oenehennyreitsma@hotmail.com
mailto:k.stelma@upcmail.nl


20 
 


