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Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 

  Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. 

 
Zondag 7 april, 9.30 uur  

1e na Pasen (wit) 
ds. T. Huttenga, Burgum 
organist Carl Visser 

Zondag 14 april, 9.30 uur  
2e na Pasen (wit) 
ds. M. Hage 
organist Carl Visser 

Zondag 21 april, 9.30 uur 
3e na Pasen (wit) 
ds. W. Baas, Appelscha 
organist Carl Visser 

Zondag 28 april, 9.30 uur 
4e na Pasen (wit) 
ds. M. Hage 
organist Carl Visser 

Zondag 5 mei 9.30 uur 
5e na Pasen (wit) 
ds. J. van der Veen, Sneek 
organist Mea Stelma-Falkena 

Zondag 12 mei, 9.30 uur 
6e na Pasen (wit) 
ds. M. Hage 
organist Carl Visser 

Zondag 19 mei, 9.30 uur 
Pinksterzondag (rood)  
ds. M. Hage 
organist Carl Visser  

Zondag 26 mei, 9.30 uur 
Trinitatis (wit) 
mw. H. Leeuw, Workum  
organist Carl Visser 

Zondag 2 juni, 9.30 uur 
1e na Trinitatis (groen) 
ds. E. Peersmann, Kollum 
organist Carl Visser 

Zondag 9 juni, 9.30 uur 
2e na Trinitatis (groen)  
ds. I. van der Pol, Woudsend 
organist Carl Visser 

Zondag 16 juni, 9.30 uur 
3e na Trinitatis (groen).  
ds. M. Hage 
organist Carl Visser 
 

 
 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

14 april: dienst met de Protestantse Gemeente 

28 april: dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

12 mei: dienst met de Protestantse Gemeente 

26 mei: dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 

29 juni: dienst met de Protestantse Gemeente 
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Op visite bij Sint Piter. Foto Ciska Hoekstra 

Van de kerkenraad 
 
De kerkenraad is blij met de activiteiten van het Team Jeugdwerk. De jeugd was 
weer actief met een gezellige activiteit. Maar liefst 16 jongeren gingen ‘Bijbels 
Pizzaretten’. In dit nummer van Tsjerkelûden doen ze daarover zelf verslag.  
 
Natuurlijk hebben we als gemeente in februari weer een slaapplaats geboden 
aan Sint Piter. Vele kleine kinderen en hun begeleiders zijn bij hem op visite 
geweest in onze kerk.  
 
De diaconie heeft geld uit de opbrengst van de Kerst Sing In besteed aan 
cadeautjes voor kinderen in Grou die door financiële omstandigheden anders 
niets zouden krijgen. Een prachtig initiatief, waarbij we laten zien dat we kerk 
voor het dorp willen zijn door naar een ander om te zien. Vooral diaken Joke 
Feijen heeft hier veel werk voor verricht. Haar huis heeft wekenlang in het 
teken gestaan van 21 februari.   
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In verband met de restauratie van het orgel, begeleidt Carl tijdelijk de diensten 
op de piano. Naar verwachting is de restauratie medio april klaar en kunnen we 
dan weer genieten van mooi orgelspel. Er wordt druk gewerkt aan het 
tuinproject. Hopelijk kunnen daar binnenkort ook concrete stappen voor 
worden gezet. 
 
Met de Doopsgezinde gemeente blijven we in gesprek over vormen van 
samenwerking. Begin maart heeft dit weer geleid tot een mooie gezamenlijke 
dienst in de Doopsgezinde kerk.  
 
De kerkenraad is veelvuldig in gesprek met de Hervormde Gemeente Reduzum-
Idaerd c.a. De verschillende geledingen inventariseren de stand van zaken en 
bespreken elkaars wensen. 
 
In het vorige nummer van Tsjerkelûden heb ik een oproep gedaan voor nieuwe 
kerkenraadsleden of hulpdiakenen en hulpouderlingen. Tot op heden heeft dat 
geen respons opgeleverd. Vandaar dat ik opnieuw aan u vraag om hierover na te 
denken. Ook uitvoering geven aan kleine projecten in plaats van een langere 
verbondenheid aan het bestuur is natuurlijk mogelijk. We zijn een actieve 
gemeente en hebben ook klussen die tijdelijk opgepakt moeten worden.  
 
Zoals u kunt lezen vindt er van alles plaats in onze gemeente, maar als u een 
idee hebt, inspiratie of een vraag, laat het dan vooral weten.  
 
Namens de kerkenraad, 

Marieke Meinderts 
 
 

Liturgische bloemschikking 
voor de Mienskipsmiddag op 
13 maart (Biddag). 
Foto Bloemschikgroep 
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Van de predikant 
 
Lieve mensen, 

 
Wanneer u dit leest, is Pasen voorbij en Hemelvaart en 
Pinksteren in zicht. Pinksteren, het feest van vuur en 
inspiratie. Van niet meer op je stoel kunnen blijven 
zitten van enthousiasme. Het feest van ‘waar het hart 
vol van is, loopt de mond van over’.  

Hoe zit het met uw innerlijke vuur? Herkent u 
bovenstaande gevoelens?  

Het leven kan soms best veel van ons vragen. Dan is 
het des te belangrijker om zorg te dragen voor het 
vuur van binnen. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. Het is vaak ook niet een-twee-
drie duidelijk wat nodig is.  

Soms is het nodig om even niets te doen. Vrij te nemen.  
Soms is het nodig om stil te worden. De ruis van alledag uit te zetten. 
Vaak is het goed om naar buiten te gaan. Te bewegen. Wandelen, fietsen, dansen,  
of iets anders. Naar believen. 
Vaak is het goed om erover te praten, met mensen die vertrouwd zijn.  

Wat vastzit, kan dan in beweging komen.  

Pinksteren is ook het eerste feest na de rouw en het afscheid van Hemelvaart. De 
leerlingen weten dat Jezus niet meer terugkomt. Althans, niet meer op de 
manier hoe ze hem kenden. Met Pinksteren ondervinden ze, aan den lijve, Gods 
Heilige Geest. Alles wat Jezus in gang heeft gezet, is niet ineens verdwenen. Het 
gaat met hen mee, en wordt zo verder de wereld ingezet. 

Weggaan als een soort blijven. Daarbij moet ik denken aan dit gedicht van 
Rutger Kopland: 
 

Weggaan is iets anders  
dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dichttrekken 
achter je bestaan en niet 
terugkeren. Je blijft  
iemand op wie wordt gewacht. 
Weggaan kun je beschrijven als  
een soort van blijven. Niemand  
wacht want je bent er nog.  
Niemand neemt afscheid  
want je gaat niet weg. 
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Wie ben ik? 
 
Op 9 april 1945 werd Dietrich Bonhoeffer door het 
naziregime gee xecuteerd. Hij was een Duitse 
theoloog en predikant. In zijn laatste jaren schreef 
hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden.  
 
In deze weken, naar 5 mei toe, houden ook wij de 
herinnering aan oorlog levend. Daarom hieronder 
een van Bonhoeffers gedichten, dat tot nadenken 
stemt. 

  
Wie ben ik? 

Ze zeggen me vaak: 
je treedt uit je cel 

rustig blij en zeker 
als een burchtheer uit zijn slot. 

  
Wie ben ik? 

Ze zeggen me vaak: 
je spreekt met de bewakers 
vrij rechtuit en vriendelijk 

als was je hun heer 
  

Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: 

je draagt je zwarte dagen 
evenwichtig en waardig 

als iemand die gewend is te overwinnen. 
  

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 

onrustig vol heimwee 
ziek als een gekooide vogel 

snakkend naar lucht als werd ik gewurgd 
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels 
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij 

trillend van woede om willekeur om de geringste krenking 
opgejaagd wachtend op iets groots 

machteloos bang om vrienden in den vreemde 
moe en te leeg om te bidden te danken te werken 
murw en bereid om van alles afscheid te nemen? 

 Wie ben ik? De een of de ander? 
Ben ik nu de een en morgen de ander? 

Bron: Wikimedia Commons,  

CC BY-SA 3.0 
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Ben ik beiden tegelijk? 
Huichel ik voor de mensen 

en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling? 
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger 
wanordelijk vluchtend na de verloren slag? 

  
Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. 

Wie ik ook ben Gij kent mij 
ik ben van U mijn God. 

  
juni 1944 

 
 

Meedenkers gevraagd!  
 
De afgelopen jaren is er geregeld een kring of activiteit voor gemeenteleden 
georganiseerd. Zo waren er, onder andere: een Top2000 dienst, Lectio Divina-
avonden, Samen Jong gespreksgroep, Bijbels Koken, een uitje naar de 
beeldentuin in Akkrum, etc.  
 
De opkomst voor deze activiteiten varieerde sterk. Om meer zicht te krijgen op 
waar behoefte aan is en welke activiteiten we in de toekomst zouden kunnen 
organiseren, zoeken we meedenkers. Mensen die mee willen helpen nadenken 
over het programma van, wat ook wel wordt genoemd, Vorming & Toerusting. 
 
Wilt u meehelpen? Vooralsnog komen we één keer bij elkaar en inventariseren 
dan wat nodig is. De datum van samenkomen wordt in overleg vastgesteld. 
Aanmelden kan bij ds. Marije Hage: predikant@sintpiterkerk.nl 
 
Verder wijs ik u graag op de aankondiging van de Muzikale lezing ‘Eindelijk 
Volwassen!’, op bladzijde 10 in dit nummer. 
 

Zondagmiddag MeetUps: 21 april 15.00-17.00 uur 

Een nieuw idee is geboren in Grou: Meet Ups op een zondagmiddag. Met 
verrassende onderwerpen, een interessante spreker, film of kunst. Met de 
bedoeling om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over het thema. Wat 
betekent het voor Grou of wat betekent het voor jezelf? 
 
De laatste Zondagmiddag Meet Up van dit seizoen is op 21 april in het 
catechisatielokaal van 15.00-17.00 uur. Deze middag gaat het over kunst!  
Zie ook bladzijde 12 van dit nummer.  

Bent u daar ook bij? Aanmelden kan via meetupsgrou@gmail.com.  

mailto:meetupsgrou@gmail.com
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In memoriam  
 
Johannes Romkema  
5 maart 1936 – 22 februari 2024 
 
Niet lang na het overlijden van zijn vrouw Geesje overleed Johannes Romkema. 
De laatste jaren van hun trouwen woonden zij in FriesmaState. Na het heengaan 
van Ge was Johannes zeer verdrietig en ook het leven moe. Zij zijn nu weer 
samen.  
In de afscheidsdienst, opnieuw gehouden in de Doelhôftsjerke van Aldeboarn, 
klonk de tekst over de liefde uit 1 Korintiërs 13: “Maar de grootste daarvan is de 
liefde”. Dankbaar voor zijn leven werd het gedicht gelezen:  

Wij hebben onze ouders niet verloren ook al voelen we de pijn.  
Zij leven in ons nooit tevoren. Eens mogen we zijn waar zij nu zijn.  

Wij verliezen in Johannes een integere, zachte en liefdevolle man, broer, vader, 
opa, oom, vriend, gemeentelid. Dankbaar zijn wij voor alles wat hij heeft 
betekend.  
 
Haye Jitze bij de Weg 
5 juli 1999 – 28 februari 2024 
 
Woorden schieten tekort om te omschrijven wat Haye en zijn familie en 
vrienden de afgelopen jaren hebben doorstaan. Haye leek wel negen levens te 
hebben, en toch moesten we op 28 februari afscheid van hem nemen. Dat voelde 
onwerkelijk en hartverscheurend.  
We verliezen in Haye een zoon, een broer, een vriend, een levensgenieter, een 
doorzetter. Velen waren gekomen voor, zoals het op de liturgie stond: het 
vieren van Hayes leven. En zo was het ook. Verhalen werden verteld door 
familie, vrienden, scouting en NHL Stenden, smakelijke anekdotes, en er klonk 
prachtige muziek. We lazen het verhaal van de kostbare olie, om het genieten 
van het leven – dat Haye zo goed kon – te herinneren.  
Boven de rouwkaart stond een gedeelte van de tekst van het lied ‘In part fan dy’, 
dat Rein voorlas in de dienst:  

In diel fan my sil mei dy stjerre, in part fan dy hâld ik fêst.  
Fan alles wat wy hienen tegearre hat hâlde-fan it moaiste west.  

Een erehaag werd gevormd door de scouting bij het uitdragen van de kist. 
Daarna brachten we Haye naar zijn laatste rustplaats op natuurbegraafplaats 
Nieuwehorne. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe en Gods steun in de komende tijd. 
 
Warme groet, ds. Marije Hage  
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Muzikale lezing 
 

Eindelijk volwassen – De wijsheid van de tweede levenshelft 

Een programma met lezing & liedjes over wijs 

ouder worden. Met Frits de Lange en Eesa 

Frieman 

Frits de Lange, ethicus, doet vanuit zijn 

vakgebied al lang onderzoek naar ‘goed ouder 

worden’. Als kersverse 65-plusser is hij nu ook 

een beetje ervaringsdeskundige. In zijn lezing 

legt hij uit waarom je op je oude dag niet het 

gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. 

Hij gelooft ook niet in ouderdom als alleen maar een succesverhaal. 

Wijs ouder worden, dat is zijn ideaal waar hij – als wetenschapper en als 

‘oudere – in – opleiding’ – een goed woord voor wil doen. 

De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en ontroerende liedjes over 

wijsheid en ouderdom, gezongen door Essa Frieman. 



11 

Frits de Lange was tot vorig jaar hoogleraar ethiek aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (Groningen). Zijn meest recente boek is Eindelijk 

volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft (uitg. Ten Have 2021). Het boek 

is op deze avond ook verkrijgbaar. 

Essa Frieman zong zo’n tien jaar in het kleinkunstkoor Au bain-marie (twaalf 

muzikale zangeressen uit Noord-Nederland o.l.v. dirigente/arrangeur Akke 

Feenstra). Ze maakt met Frits de Lange, die haar begeleidt, deel uit van de 

muziekgroep MEEZZ. 

 

Datum:  dinsdag 9 april 2024 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie: Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou 

Entree:  vrijwillige bijdrage 

Organisatie:  Protestantse Gemeente Grou–Jirnsum 

Informatie: pastoraat@sintpiterkerk.nl 

  

mailto:pastoraat@sintpiterkerk.nl
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Nieuws van Team Jeugdwerk 
 
Vol energie zijn we dit jaar met de jeugdactiviteiten verdergegaan. We doen 
samen leuke dingen om elkaar te leren kennen en vriendschappen op te 
bouwen. Tussendoor leren we ook over God, het geloof en de kerk. 
Met een groep van ongeveer 25 jongeren, die in wisselende samenstelling aan- 
of afwezig zijn, hebben we een mooi fundament gebouwd. Gemiddeld komen 
zo'n 15 jongeren per activiteit. Samen een maaltijd delen is natuurlijk altijd 
goed, daarom houden we bijna alle activiteiten rondom een maaltijd. 
 
De afgelopen activiteiten waren: 
 
Bijbels Pizzaretten 
Pizza lust iedereen en wat is er nu leuker dan om zelf pizza's te maken! We zijn 
lekker bezig geweest, met als uitdaging een Bijbelse cake te maken. Daarbij 
moest flink met Bijbelse teksten gepuzzeld worden om te weten te komen welke 
ingrediënten erin moesten. Ook was er een andere uitdaging: sprinkhanen eten, 
zoals Johannes de Doper dat deed! 
 
Pizza & bowlen 
We wisselen activiteiten in het jeugdhonk af met activiteiten buitenshuis. 
Omdat het bowlen vorig jaar zo geslaagd was, stond het dit jaar ook weer in de 
planning! Vijftien tieners hebben tegen elkaar gestreden om de meeste punten 
of de hoogste snelheid. 
 
Groeten,  
Leiding team Jeugdwerk 
 

 

 
Foto Team Jeugdwerk 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
Het ‘zondagse boeket’ ging als warme groet en ondersteuning naar: 
 11 februari hr./mw. A. en B. de Haan Kievitstraat 60, Grou 
 18 februari mw. W. Hoekstra Setangel 10, Grou 
 25 februari mw. J. Spithorst Parkleane 10, Grou 
 2 maart mw. K. Fokkema De Boldert 21, Grou 
 9 maart hr. N. de Haan Mr. P.J. Troelstrawei 2, Grou 
 17 maart hr. H. Feenstra De Tichtset 9, Grou 
 24 maart mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19, Grou 
 

 
Overleden 
22 februari, hr. J. Romkema, FriesmaState, 86 jaar 
28 februari, Haye Jitze bij de Weg, 24 jaar 
Wij wensen als gemeente de nabestaanden heel veel sterkte toe. 

Verhuisd 
mw. S.A. Scholten, van De Kûpe 20 naar De Setangel 32, Grou. 
fam. Methorst, van Tjallinga 45 naar De Tichtset 1, Grou 

mw. T. Lont, van De Do ber 8 naar Stationsweg 35c, Grou 

Vertrokken  
hr. J. Milz, Tsjettelhûs 8, Grou naar Creil. 
hr. R. Nouta, Douwemastrjitte 52, Jirnsum naar Franeker. 

Ingekomen 
hr. T.A. Velting van Woudsend naar Stationsweg 35k, 9001 EE Grou 

Samenstelling Henny Reitsma  

Liturgische bloemschikking 

voor de Eerste zondag van de 

veertigdagentijd, 18 februari. 

Foto Bloemschikgroep 
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Kleuren in de kerk 
 

Op de tafel in de Sint-Piterkerk (en in veel andere kerken) ligt een kleed, een 

antependium (= voorhangsel). Niet altijd hetzelfde. Af en toe wisselt de kleur 

ervan en tegelijk ook de kleur van de stola van de predikant. 

Wat heeft dat te betekenen? 

 

Kleed en kleur hebben een symbolische betekenis. Ze dragen bij aan de 

plechtigheid, feestelijkheid en schoonheid van de eredienst en aan de ordening 

van het kerkelijk of liturgisch jaar. De kleur onderstreept het karakter van een 

feestdag of van een seizoen. Het zet als het ware de toon.  

 

Die verbinding van specifieke kleuren met de seizoenen en feesten van het 

liturgisch jaar houdt verband met hoe mensen in het algemeen kleuren ervaren 

én met de betekenis die bepaalde kleuren in de Bijbel hebben. In de Bijbel wordt 

wit – en goud als intensivering van wit – met zuiverheid en met feest 

verbonden. Rood is traditioneel verbonden met bloed, geel met energie, purper 

met waardigheid, groen met groei, lichtblauw met hoop, donkerblauw, paars en 

zwart met inkeer, wanhoop en rouw. 

 

Het liturgisch jaar volgt de heilsdaden van Jezus Christus en geeft daarmee 

kleur, ritme en ordening aan het leven van de gemeente. Als er geen bijzondere 

aanleiding is om voor een specifieke kleur te kiezen (zoals dat wel het geval is 

bij doop en belijdenis, bevestiging van ambtsdragers en huwelijksinzegening), 

dan wordt de kleur van de dag of de tijd gevolgd. Dat zijn er vier, die hieronder 

worden verduidelijkt. 

 

Wit is de enige kleur die sterk in de heilige 

Schrift is gefundeerd: in de hemelse eredienst 

dragen de getuigen witte gewaden. Zij zijn 

gewassen of gedoopt in het bloed van het Lam 

(Openbaring 7:9,14). Het is bovendien de kleur 

van de voltooiing van het koninkrijk der 

hemelen (Openbaring 3:4). Wit is dan ook de 

kleur van de doop: de dopelingen worden met 

witte gewaden bekleed.  

 

Wit is vervolgens de kleur van de kersttijd, die 

duurt t/m Epifanie (het feest van de Verschijning, op 6 januari) en het paasfeest, 

dat duurt tot Pinksteren (pentecosta = de vijftigste paasdag). Omdat het licht 
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van Pasen hen die in Christus gestorven zijn, verlicht, kan ook bij de uitvaart de 

kleur wit gebruikt worden. Wit is eveneens de kleur van een feestelijke 

gebeurtenis, zoals een trouwviering.  

 

Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. 

Deze kleur verwijst naar het bloedgetuigenis 

van de martelaren en naar het vuur van de 

Geest. Rood is daarom passend voor de viering 

van het pinksterfeest en bij de bevestiging van 

ambtsdragers. In het evangelie zegt Christus: 

‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze 

hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie 

vervolgen’ (Johannes 15:20).  

 

 

 

Paars is de kleur geworden van inkeer, boete 

en rouw, en past daarom bij de Advent en bij de 

veertigdagentijd.  

Bij een uitvaart zal meestal voor paars worden 

gekozen, maar wit is dus ook denkbaar. 

 

 

 

 

Groen is de kleur van de zondagen van 

Epifanie, de periode na 6 januari tot aan de 

veertigdagentijd, die ieder in een andere week 

valt, afhankelijk van de paasdatum.  

Groen is ook verbonden geraakt met het 

‘gewone’ leven van de kerk. Als geen specifieke 

kleur verlangd wordt, dan is groen de 

gebruikelijke kleur. Dat is het geval in de 

zomer- en de herfsttijd, de ‘feestloze’ of groene 

helft van het jaar. 

 

 
Deze informatie is ontleend aan het Dienstboek van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 
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Interview 
 

met Elske van Dijk-de Boer 

 
Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente? 

Kort nadat wij in 1996 in Grou kwamen wonen, kregen 
wij onverwacht bezoek. Een diep in een lange regenjas 
verzonken man stond voor de deur. Hij bleek de 
predikant Jur Mellema te zijn. Op onze uitnodiging nam 
hij plaats op een stoel in de kamer. We begonnen met een 
voorstelrondje. Daarin concludeerde hij dat onze dochter geen lid was van onze 
kerk, want ze stond niet op zijn papiertje. We gaven aan dat ze toch echt dooplid 
was. Ds. Mellema zei vervolgens heel serieus “dan is ze waarschijnlijk niet naar 
Grou verhuisd”! Hierna volgde een lange periode van stilte, waarbij hij in diep 
gepeins verzonken leek te zijn. Het was een heel bijzondere ervaring … 
 

Wat is uw favoriete bijbelverhaal? 
Het kerstverhaal. Dit blijft voor mij toch wel het mooiste verhaal in de Bijbel. 
Het inspireert en verbindt zoveel mensen en maakt ze blij. Het zorgt daarnaast 
voor mooie volle kerken. 
 

Wat is uw favoriete lied? 
Psalm 139 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’. Dit lied symboliseert voor mij het 
geloof in de meest pure vorm en wat God voor mij betekent in het dagelijks 
leven. 
 

Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft? 
Mijn ouders. Het geloof heeft in mijn opvoeding een heel belangrijke rol 
gespeeld; het was verweven in het leven vroeger thuis in het gezin. Het was zeer 
bepalend voor hoe ik in het leven stond en sta. 
 

Wat spreekt u aan in onze gemeente? 

Voor de verhuizing naar Grou was ik de Fenix en de Pelikaankerk in 
Leeuwarden gewend. Vergeleken met die kerken gaat alles in Grou er veel 
gemoedelijker aan toe. Dat sluit veel meer aan bij hoe ik ben als persoon. 
 

Wat mist u of zou u graag anders willen? 
In de eerste jaren dat wij in Grou woonden, zat de kerk vol en gingen er heel veel 

kinderen naar de kindernevendienst (dat was toen de naam); 20 a 30 kinderen was 

geen uitzondering (waarvan 3 van ons). Ik ben van hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd. Wat zou het mooi zijn (en natuurlijk ook gezellig) als dit weer zo zou 

kunnen worden. 
 

Aan wie geeft u de pen door? 
Aan Pieter Koehoorn. 
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Bernelûden 

 

Dit is de dei... 

Sara en Simon folgje Jezus  
 
troch Foekje-Fleur Fink  
 
 
Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Danie l, heit en mem, pake en 
oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’. De hiele famylje is doopt yn de 
Jordaan en begjint ‘in nij libben’. Dat makket dat se Jezus folgje op syn reizen 
troch Palestina en op de besiten dy’t Er o fleit. Soms binne Sara en Simon derby 
as Jezus minsken better makket. Of se hearre fan pake, harren grutte broer 
Danie l en oaren oer Jezus. 
 
De o fru ne wike hat de famylje yn Jeruzalem west om de r mei-inoar Pesach te 
fieren. It begu n sa moai doe’t Jezus op in ezel Jeruzalem ynried. Elkenien ro p: 
“Hjir komt de kening.” Der waard du nse en mei palmtu ken swaaid. Mar dat wie 
‘it nije libben’ net! Sara en Simon krije fan ien fan de learlingen fan Jezus te 
hearren dat it nije libben deroan stiet te kommen. Mar hoe’t dat krekt we ze sil, 
wit noch gjinien. 
 
De oare learlingen sjogge Jezus ek 
Lukas 24,33a-49 
 
“Ik bin klear!” ro p Danie l. “De kamielen ha geno ch drinken ha n. Sille we dan 
mar?” 
It bleau stil ... 
“Is der wat?” frege Danie l. Hy seach nei Sara en Simon. “Jim reizgje dochs mei 
my? 
Heit skodholle en gie op in grutte stien sitten. Mem kaam der ek by te stean en 
flu stere: 
“Jezus libbet, Danie l!” 
“Hoe kin dat no?” ro p Danie l. 
Heit suchte, brocht de ha n nei de foarholle en sei: “Hjir wiene krekt twa 
learlingen fan Jezus. Ien fan harren, Kleo pas, fertelde dat se justerju n Jezus op 
besite hiene.” 
Sara en Simon knikten: “En se hawwe it oeral al ru nferteld.” 
“De r wol ik mear fan witte,” sei Danie l. “Ik gean nei de poarte. Wa wol mei?” 
“Ik,” ro p Simon. “En ik,” ro p Sara. 
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It wie drok yn de poarte. Kleo pas stie yn ’e midden en sei: “Wy ha Jezus sjoen! 
Hy hat mei u s it brea brutsen! Krekt sa’t Er altyd die. En wy net allinne, de oare 
learlingen hawwe Him ek sjoen! Harkje, dan sil ik jim harren ferhaal ek fertelle.” 
 

De learlingen fan Jezus sieten yn in ru nte te praten. 
Petrus sei: “Ik wit dat Jezus libbet, want ik ha Him sels sjoen. Mar ik hie it my 
allegear wol oars foarsteld.” 
“Ik ek!” sei Andrea s. 
“Hawwe wy Jezus dan wol goed begrepen?” frege Jakobus. Hy skode wat nei 
foaren, seach de ru nte byla ns en sei: “Kinne wy sizze wa’t Jezus foar u s is?” 
“Ik wit noch hiel goed dat Jezus my frege om mei te gean,” sei Andrea s. “Doe 
haw ik Him folge.” 
De oare learlingen knikten. Se wiene it iens mei wat Andrea s sei. 
Doe’t Jakobus begjinne soe te fertellen oer wa’t Jezus foar him wie, kaam der 
immen tusken harren ynstean dy’t sei: “Frede foar jim!” 
De learlingen skrokken! Seagen se it wol goed? Wie dat Jezus? We r kaam Er 
sa hurd wei? Net ien hie Him oankommen sjoen. 
“We rom skrikke jim?” frege Er. “Ik bin it ommers, Jezus!” 
Ja, dat seagen se wol. Mar alles wie sa oars as dat se it har foarstelden. No ek 
wer. 
Ynienen stie Jezus tusken harren yn. Se koene it hast net leauwe. 
“Reitsje my mar oan,” sei Jezus, “dan kinne jim fiele dat ik it bin.” 
De learlingen seagen nei syn hannen, nei syn fuotten ... Dit wie Jezus! Dit wie 
harren Master ommers. Se woene it wol u troppe fan blidens. Dochs holden 
se har yn. 
Leauden se it wol echt? 
De rom frege Jezus: “Hawwe jim hjir ek wat te iten?” 
“Jawis wol, wy ha krekt fisk bret,” sei Andrea s. Hy pakte in waarme fisk fan it 
roaster en joech dy oan Jezus. 
Alles like sa gewoan. Se ieten wer mei-inoar. Jezus siet yn ’e midden. Hy liet 
syn eagen de ru nte la ns gean en sei: “Ik bin by jim kommen om te fertellen 
dat it no net mear om my giet. It giet no om jim! It duorret net lang mear, dan 
brekt der in nije tiid oan. 
Fertel de minsken dy’t it hearre wolle, wat jim fan my leard ha. Fertel se dat 
ik de Soan fan God bin. Hy is myn Heit!” 
Doe waard it stil... Jezus seach syn learlingen ien foar ien oan. 
As de stilte sprekke koe, soe dy sizze: “Toe mar, fertel mar wa’t ik foar dy 
bin!” 
 

Mei tastimming oernommen  

fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php 

 



20 

Van de diaconie 
 

Collecterooster 
 
Als u om welke reden dan ook niet in de kerkdienst uw steentje kunt bijdragen, 

ontvangt de diaconie uw gaven graag op rekening NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jinsum. 
 
7 april – Moldavië - zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen 
(Werelddiaconaat, kia.) 
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge 
werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het 
buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met 
steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, 
komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 
200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals 
getraind in het bieden van zorg op maat.  
 
14 april – Laudato Si – Solidair Friesland – Jongeren/ Groene ambassadeur 
(Prov.bijdr.advies) 
Vanuit Solidair Friesland zien we dat met name jongeren in kerken en parochies 
betrokken zijn op hun leefwereld en het klimaat. We willen hen betrekken in 
het netwerkwerk rondom groen, klimaat en leefstijl. Daarom wil Solidair 
Friesland specifiek jongeren (18-30) een kans geven om ‘Groene Ambassadeur’ 
te worden. We werken daarin, zo mogelijk, samen met de ‘Jona jaaropleiding’. 
Tevens initieert Solidair Friesland een jongerenleerreis naar Assisi, waarop 
onderweg over verschillende klimaatthema’s en persoonlijke ontwikkeling 
wordt gesproken en waaraan jongeren uit kerken, parochies en maatschappij 
kunnen deelnemen. Met uw bijdrage wordt materiaal ontwikkeld voor de 
jongerenreis en wordt de werving en begeleiding van de reis gefinancierd. Dit is 
een samenwerkingsproject van PKN Classis Fryslân en Solidair Friesland.  
 
21 april – Hospice Smelnehaven te Drachten (Prov.bijdr.advies) 
Zorg voor de kwetsbare mens, met name in de laatste levensfase, is een 
diaconale taak bij uitstek. In Hospice Smelnehaven en in de thuissituatie 
worden mensen in de terminale levensfase geholpen en begeleid, 24 uur per 
dag. Het hospice streeft ernaar om voor hen en hun familie een ‘thuis’ te zijn. 
Een groot aantal vrijwilligers zet zich hiervoor in, ondersteund door 
professionele werkers uit de gezondheidszorg. Uw bijdrage wordt gebruikt voor 
gasten die financieel niet in staat om iets bij te dragen voor hun opname. Een 
ander deel wordt gebruikt voor opleidingskosten en cursussen voor (nieuwe) 
vrijwilligers. 
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28 april – Stichting Present Leeuwarden (Prov.bijdr.advies)  
Stichting Present Leeuwarden wil mensen verbinden die iets te bieden hebben 
met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo biedt Present de 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor 
mensen die te maken hebben met armoede of sociaal isolement. Een uniek 
concept, waarin ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld van de 
hulpverlener en die van de hulpvrager. Uw bijdrage wordt gebruikt voor sociaal 
tuinieren: groepjes mensen uit een buurt onderhouden de tuin van mensen die 
dat fysiek niet kunnen. 
 
5 mei – Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden (kia) 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne om die ontheemden en slachtoffers van 
de oorlog te blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – 
zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen 
uit aan iedereen die ze nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 
 
12 mei – Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt 
(Prov.bijdr.advies) 
Lichtpunt vangt mensen op die tussen wal en schip zijn geraakt en daardoor 
vaak buiten de maatschappij staan. Lichtpunt helpt hen om hun levens weer op 
de rails te krijgen. Naast opvang is er de Ontmoeting van Lichtpunt. Voor 
mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt worden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het realiseren van 
Ontmoeting tussen bewoners die dak- en thuisloos zijn en veelal oudere 
dorpsbewoners en mensen uit de omgeving van Kollumerzwaag. 
 
19 mei – Bangladesh, gemeenteopbouw voor dorpskerken 
(Pinkstercollecte kia) 
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat 
gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een 
kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om 
dorpsgemeenten te helpen bij het vitaal zijn en blijven, ondersteunt Kerk in 
Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke 
vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en 
diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en 
in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.   
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26 mei – Het Vakantiebureau – Vakanties met zorg en aandacht (uit 
landelijke collectegids) 
Iedereen verdient een vakantie. Ook mensen met een zorgbehoefte zoals 
senioren, mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking en 
mantelzorgers en hun partner met dementie. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers kunnen zij via Het Vakantiebureau genieten van een onbezorgde 
vakantie met veel persoonlijke aandacht in een van de aangepaste zorghotels. 
zoals Nieuw Hydepark in Doorn, vakantieschip Prins Willem Alexander of in een 
groepsaccommodatie of een bungalow op een RCN-Vakantiepark in Nederland. 
Het Vakantiebureau organiseert zorgvakanties zonder winstoogmerk. Alle 
vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, de 
financiële steun van fondsen, donaties en de opbrengst uit collectes.  
 
2 juni – Jeugdwerk PKN Grou-Jirnsum (plaatselijke collecte) 
De collecte is voor het Jeugdwerk van onze eigen gemeente. Met een 
topjeugdteam hebben we nieuw leven in ons jeugdwerk mogen blazen. 
Ongeveer anderhalf jaar zijn we met een enthousiaste groep jongeren bezig. Het 
doel is om de jeugd kennis te laten maken met God, de gemeente en om 
vriendschappen te bouwen. Dit doen we door activiteiten gebaseerd op die 
speerpunten. Voorbeelden zijn: kringgroep + lunch, jeugdkamp, dropping en 
running diner. Ook betrekken we ze bij diensten.  
We hebben een jaarkalender met alle activiteiten. Om die activiteiten te 
bekostigen is er jaarlijks budget voor de jeugd. Ook zijn er materialen nodig 
voor bijvoorbeeld inrichting van het Jeugdhonk (kosterij). Fijn dat dit werk 
breed gedragen wordt binnen de gemeente. De jeugd is namelijk niet alleen de 
toekomst, maar ook het heden! Zonder hen zou er over 20 jaar geen 
kerkgemeenschap meer in Grou-Jirnsum zijn. Daarom is deze collecte voor onze 
jeugd.  
 
9 juni – Tûmba Leeuwarden (Prov.bijdr.advies) 
Tûmba is het kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. 
Tûmba biedt gratis advies en sociaaljuridische hulp wanneer je discriminatie 
meemaakt. Ook biedt Tûmba een groot aanbod voor onderwijs en professionals. 
Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en 
vluchtelingen. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de herdenking van de 
afschaffing van de slavernij en voor de Hindoestaanse migratie. 
 
16 juni – SUN Friesland (Prov.bijdr.advies) 
SUN Friesland verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een urgente 
financie le noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een 
wettelijke voorziening. Hulpverleners doen een aanvraag voor hun clie nten. SUN 
werft bij fondsen voor een giftenbudget. Uw bijdrage wordt besteed aan giften 
waarmee urgente financie le nood van inwoners van Friesland wordt gelenigd. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage tel. 06 26 08 99 64 
werkdagen: dinsdag t/m donderdag, zaterdag en zondag 

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 tel. 0566 65 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
Joke Feijen 
Jan van der Kuip 
Thom Nieuwenhuis 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst  tel. 0566 62 42 34 / henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 48 67 77 34 / wijnand.kieft@sintpiterkerk.nl 

Financiële administratie  NL10 RABO 0356 2022 08 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL26 RABO 0330 8536 86 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 annekehoutsma@outlookl.com 

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 26 90 46 66 

Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 
 t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster  koster@sintpiterkerk.nl 

Cantor-organist tel. 06 20 72 20 27 
Carl Visser carl1681@hotmail.com 

Autodienst – Grou Mobyl! tel. 06 20 60 37 41 

Tsjerkelûden redactietsjerkeluden@outlook.com 
Wel en wee p/a Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53 
 oenehennyreitsma@hotmail.com 

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 / k.stelma@upcmail.nl 
 
Kerk in Actie Utrecht NL62 INGB 0000 0004 56 
Raad van de Zending Utrecht NL84 INGB 0000 0060 74 
Generale Diaconale Raad Utrecht NL09 INGB 0000 0086 85 
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