
1 

37ste jaargang │ nr. 2 │ 16 april – 4 juni 

2023

/23 



2 

In dit nummer 
 

Kerkdiensten 3 

Van de kerkenraad 4 
Samenwerking met Doarspskeamer  5 

Van de predikant 6 
000De barst in de kruik 7 
000In memoriam 8 
000Kliederkerk 8 

Bijbels koken 9 

Jeugdactiviteiten 10 

Wel en wee 11 

Tekst in beeld 13 

Interview – Jettie de Jong 14 

Van de diaconie – collecterooster 17 

Adressen 19 

 
Foto’s  
blz. 1 en 11: Nienke Zwart 
blz. 4:  Marieke Meinderts 
overige:  privé 

 

De wekelijkse nieuwsbrief verschijnt 

iedere zaterdag digitaal, behalve in de 

zomervakantieperiode. 

Informatie en aanmelding voor gratis 

toezending: Klaas Stelma, 

k.stelma@upcmail.nl, 

telefoon 0566 62 27 32 

Colofon 

Tsjerkelûden 

Uitgave van de Protestantse 

Gemeente Grou-Jirnsum 

Verschijnt 5x per jaar. 

 

Redactie 

Maria Del Grosso, De Tichtset 7  

telefoon 0566 62 21 96 

 

Jan Breimer, It Skûtsje 49  

telefoon 0566 62 46 31 

 

Vaste medewerkers 

Marieke Meinderts 

Henk Feenstra 

Klaas Stelma  

Henny Reitsma 

Nienke Zwart 

 

Druk 

Walter Miedema, Ekemahôf 33 

telefoon 0566 62 24 64 

 

Distributie, bezorging 

Evert Bergsma, Kievitstraat 68 

telefoon 0566 62 31 17 

 

Het volgende nummer verschijnt 

omstreeks 9 juni 2023.  

Inleveren van de kopij:  

uiterlijk 17 mei via 

redactietsjerkeluden@outlook.com 

 

Website: 
www.sintpiterkerk.nl 



3 

Kerkdiensten 
 

Ochtenddiensten in de Sint-Piterkerk 
 
  = Elke zondag is er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst 
 

 
Zondag 16 april, 9.30 uur  

2e van Pasen (wit)  

da. D. Bergsma, Oentsjerk 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 23 april, 9.30 uur  

3e van Pasen (wit) 

da. J. Baaij, Bergum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 30 april, 9.30 uur 

4e van Pasen (wit) 

ds. P.J. Ros, Joure 

organist Mea Stelma-Falkena 

 

Zondag 7 mei, 9.30 uur 

5e van Pasen (wit) 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

  

Zondag 14 mei, 19.00 uur 

6e van Pasen (wit) 

ds. J. Finnema, Haskerhorne 

organist Carl Visser 

 

Zondag 21 mei, 9.30 uur 

7e van Pasen (wit)  

hr. P. Fortuin, Deinum 

organist Carl Visser 

 

Zondag 28 mei, 9.30 uur 

Pinksteren (rood) 

ds. M. Hage 

organist Carl Visser 

 

Zondag 4 juni, 9.30 uur 

Trinitatis (wit) 

mw. S. Zwart-Zwerver, Lippenhuizen 

organist Carl Visser 

 

Avonddiensten in Friesmastate, 19.30 uur 

16 april:  dienst met de Protestantse Gemeente 

30 april:  dienst met de Doopsgezinde Gemeente 

14 mei:  dienst met de Protestantse Gemeente 

28 mei:  dienst met de Rooms-Katholieke Parochie 
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Van de kerkenraad 

 
Wat betreft de afgelopen periode kijken we terug 
op investeringen die we doen als gemeente. We 
zijn kerk voor en met het dorp. Een prachtig 
voorbeeld is de samenwerking met Sint-Piter en 
Aldemar. Twee Grouster boegbeelden, die staan 
voor traditie en omzien naar elkaar. Hoe passend 
is dat met onze gemeente??!! Het vele werk dat 
geleverd is voor Grouster kinderen, zodat ieder 
kind een cadeau van Sint-Piter en Aldemar kon 
krijgen, bevestigt maar weer dat we ook daarin 
onze overtuigingen in de praktijk brengen.  
 

De start van de kinderkerk. Er zijn nog niet elke keer 
kinderen, maar we staan voor ze klaar en veel 
gemeenteleden zetten hun creativiteit in om er weer 
iets moois van te maken. Als kerkenraad vinden we 
het belangrijk dat we het ook de tijd gunnen om te 
kunnen groeien.  
 
We zoeken ook nog steeds verbinding met kerken en 
andere organisaties om ons heen. U heeft kunnen zien 
dat we de 7-sprong achter in de kerk hebben liggen, 
het kerkblad van de doopsgezinde gemeente. Fijne 

gesprekken hebben we 
ook met elkaar over hoe het is om kerk te zijn in 
deze tijd en hoe we elkaar hierin kunnen 
ondersteunen. Mooie initiatieven vanuit beide 
kerken zullen we dus ook meer met elkaar delen.  
 
We delen met elkaar hoop, liefde, verdriet en 
afscheid. Afgelopen periode is een schaal vol licht 
naar Gerrie Smit gegaan. Al meer dan veertig jaar 
is zij het gezicht binnen onze kerk als het gaat 
over de bloemen en liturgische 
bloemversieringen in onze kerk. Natuurlijk 
samen met alle bloemendames, maar ze was 
gewoon een belangrijke spil binnen onze groep 
van bloemendames. Dat gaat helaas nu niet meer 
en dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij 
laten gaan. Een prachtig initiatief waarbij kaarten 
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zijn afgedrukt van zovele bloemschikkingen die Gerrie heeft gemaakt/bedacht 
en bij de berichten konden worden meegegeven. Vanuit de kerkenraad 
natuurlijk ook hier nog alle dank voor haar inzet, creativiteit en voor alle 
‘bloemengeluk’ (prachtig woord van Joke Feijen over de inzet van Gerrie) die ze 
ons heeft gebracht.  
 
Er vindt van alles plaats in onze gemeente maar als u een idee heeft, inspiratie 
of een vraag, laat het dan vooral weten.  
 
Namens de kerkenraad, 
Marieke Meinderts 
 

Samenwerking PKN en Doarpskeamer Grou 
Bericht van de kerkenraad 
 
Waarschijnlijk is het de meeste mensen bekend dat we in Grou sinds enige tijd 
beschikken over de Doarpskeamer (aan de Muldyk 3, bij de ingang van de 
kringloopwinkel). Deze biedt een laagdrempelige gelegenheid aan mensen om 
elkaar te ontmoeten en organiseert in dat kader wekelijks diverse sociale 
activiteiten. Mensen kunnen ook vrijblijvend naar binnen lopen voor een 
praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Een voorname reden tot de 
oprichting van de Doarpskeamer is om een steentje bij te dragen aan de 
bestrijding van eenzaamheid. In dat kader zijn er in 2018 al gesprekken gestart 
tussen de diaconie en de UVV (Unie van Vrijwilligers) om hierin gezamenlijk op 
te trekken. Aanvankelijk leidde dat niet tot resultaat, echter na verloop van tijd 
is er met name door inzet vanuit de UVV succes geboekt. Dat heeft nu 
geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst met meerdere 
maatschappelijke partijen, waaronder Plaatselijk Belang Grou en de 
Kringloopwinkel. Onze kerkenraad ondersteunt deze samenwerking van harte 
en een aantal mensen van onze gemeente is ook als vrijwilliger actief bij de 
Doarpskeamer. Het sluit mooi aan bij onze visie dat we ook kerk ‘naar buiten’ 
toe willen zijn. 
 
Informatie over de Doarpskeamer is te vinden op de website: 
https://uvvgrou.nl/activiteiten/koffie-met-een-praatje/ en bij vragen over dit 
onderwerp kunt u ook contact opnemen met Henk Feenstra, telefoon 06-
1882 0251. 
 
Henk Feenstra 
  

https://uvvgrou.nl/activiteiten/koffie-met-een-praatje/


6 

Van de predikant 
 
Lieve mensen, 
 
Wat een mooie dingen mogen we beleven met 
elkaar. Afgelopen maart een prachtige tv-
uitzending van Petrus in het Land, waar we trots 
op mogen zijn. Fijne Lectio Divina-avonden, een 
heerlijke Bijbels Kokenavond, prachtige 
vieringen, mooie schalen van licht. Om maar een 
paar dingen te noemen! 
 
Inmiddels is het volop lente. Na Pasen breken de 
dagen naar Pinksteren aan. Pinksteren, of ook 
wel Pentekoste in het oudgrieks, betekent 50. 
Vijftig dagen van Pasen naar Pinksteren, het feest 
van de heilige Geest.  
Pinksteren is één van mijn favoriete feesten. We vieren dat Gods Geest voor 
iedereen beschikbaar is. Het is een feest over begeesterd raken, het vlammetje 
dat aangewakkerd wordt, nieuwe inspiratie. Zoals in dat bekende Pinksterlied: 
“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”.  
 
Inspiratie komt van het Latijnse “in-spirare”, wat letterlijk “in-blazen” betekent. 
Wanneer we geïnspireerd worden ontvangen we lucht. Zuurstof om verder te 
kunnen. We komen weer tot leven.  
Wat mag in u weer tot leven komen? Wat mag in onze gemeente tot leven 
komen? Kom en vier mee!  
 
We gaan richting de zomer, maar voordat dat zover is zijn er in mei nog de 
examens. Ik denk aan alle jongeren die nu hard aan het leren zijn. Succes! Ik 
denk ook aan de kinderen die in groep 8 zitten en bezig zijn met oefenen voor 
de eindmusical en de overgang naar de middelbare school.   
 
Ik denk ook aan gemeenteleden die ziek zijn, aan wie er zorgen hebben om 
zichzelf of wie hen lief zijn. Mijn gedachten zijn bij hen die nu door moeilijke tijd 
gaan. Dat er rust, troost en kracht is voor wie het nodig heeft. 
 
Tot slot, mochten er dingen zijn die bij u spelen, hetzij iets van pastorale aard, 
hetzij feedback of een vraag, schroom niet om mij even aan mijn mouw te 
trekken!  
 
Warme groet,  
ds. Marije Hage  
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De barst in de kruik  
 
Er was eens een oude Chinese vrouw die twee grote kruiken bezat.  
Ze hingen aan de uiteinden van een stok die ze op haar schouders droeg.  
Een van de kruiken had een barst, de andere was perfect. Als de oude Chinese 
vrouw water ging halen, bevatte de perfecte kruik steeds een volle lading water. 
Op het einde van de lange wandeling van de rivier naar huis was de andere 
kruik echter telkens slechts half vol.  
 
Dit gebeurde twee jaar lang elke dag.  
Elke keer als de oude vrouw water ging halen bij de rivier  
bracht zij slechts anderhalve kruik water mee naar huis.  
De perfecte kruik was natuurlijk trots op haar prestatie. Maar de arme kruik 
met de barst schaamde zich voor haar gebrek en was bedroefd omdat ze slechts 
de helft kon presteren van wat van haar werd verwacht.  
 
Na twee jaar, die haar als een eindeloos falen voorkwamen, zei de kruik tegen de 
oude vrouw: “Ik schaam me zo voor mijn barst waaruit de hele weg naar jouw 
huis altijd het water uit stroomt. Gooi mij maar weg.” 
 
De oude vrouw lachte.  
“Is het jou opgevallen dat er aan jouw kant van de weg bloemen bloeien, maar 
aan de andere kant van de andere kruik niet?  
Ik heb aan jouw kant bloemen gezaaid omdat ik me van jouw gebrek bewust 
was. Jij hebt mijn bloemen elke dag bij onze terugkeer water gegeven.  
Twee jaar lang heb ik die wondermooie bloemen kunnen plukken en er de tafel 
mee kunnen versieren. Was je niet zoals je bent, dan zou die schoonheid die ons 
huis eer aan doet niet bestaan”.  
 
Ieder van ons heeft gebreken, maar het zijn de gebreken en de barsten die ons 
leven zo interessant en lonend maken. De kunst is om de gebreken van anderen 
niet te veroordelen en de barsten in ons eigen leven niet te zien als falen.  
Wie weet wat er voor moois opbloeit juist omdat we zijn zoals we zijn.  
 
(een oud verhaal, vertaald uit het Duits door Freddy Storm)  
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In memoriam 

Willemtje Hornstra Moedt-Goossensen 
*7 oktober 1932 – †28 maart 2023 

Op 28 maart overleed Wil Hornstra Moedt-Goossensen. Wil is 90 jaar geworden. 
Ze woonde jarenlang met haar man Harmen in Grou, maar een paar maanden 
geleden verhuisden ze naar Leppehiem in Akkrum. De afgelopen jaren won de 
Alzheimer steeds meer terrein. We verliezen in Wil een wijze, levenslustige en 
lieve vrouw, die veel heeft betekend voor haar naasten en voor de kerkgemeen-
schap. In de afscheidsdienst klonk de trouwtekst van Harmen en Wil uit Johan-
nes 15, vers 9b: "Jezus zegt: Blijft in mijn liefde." In die liefde heeft Wil geleefd. 
Zij ontving liefde en gaf de liefde door. Deze liefde gaat nooit verloren. Wij 
wensen de familie en naasten veel sterkte toe en Gods steun in de komende tijd.  
 

Kliederkerk!  

Op 4 juni wordt de eerste Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een hele 
leuke en laagdrempelige manier om samen met kinderen én (groot)ouders 
bezig te zijn met bijbelverhalen. Het concept is overgewaaid uit Engeland, daar 
heet het messy church.  
 
In Groot-Brittannië bestaat messy church (https://www.messychurch.org.uk) al 
heel lang en daar is het een groot succes. In Nederland hebben een aantal 
kerken daar een voorbeeld aan genomen. Inmiddels is het in heel Nederland een 
succes aan het worden. Meer over Kliederkerk Nederland: 
https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/  
 
Het woord zegt het al een beetje: Kliederkerk betekent 
mogen ontdekken en kliederen, en het gaat er ook vooral 
om dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn. Zoals het leven 
zelf. Een beetje chaotisch en vooral heel gezellig! Samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Dat is kliederkerk. 
 
Iedereen is welkom, ook mensen die niet vaak meer of nooit naar de kerk gaan.  
Meer info volgt op de nieuwsbrief. 
 
Noteer alvast de datum, tijd en locatie: 
Wanneer:  Zondag 4 juni 
Hoe laat?  15.00-17.00 uur 
Waar? School Nijdjip 
Voor wie:  kinderen vanaf 4 jaar t/m basisschoolleeftijd, ouders, opa’s, oma’s, 

broers, zussen, en iedereen die het leuk vindt om een keertje te 
komen kijken!  
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Bijbels koken 
 

 
 
Na een eerste oproep in november van het vorige jaar, liep ‘Grou’ nog niet zo 
warm voor een nieuwe activiteit in onze kerkelijke gemeente. Maar, het was in 
de week gelegd en na een aantal oproepen om samen ‘Aan tafel’ te gaan, werd er 
wel warm gereageerd door in totaal acht mensen. Er was een menu 
samengesteld met gerechten en ingrediënten uit de oudheid met verwijzingen 
naar de Bijbel. De recepten of onderdelen ervan werden verdeeld onder de 
gasten om het thuis alvast klaar te maken. Met al het lekkers ontmoetten we 
elkaar rond half zes bij ons thuis. Onder het genot van een welkomstdrankje 
eerst even bijpraten en ondertussen konden de soep en het hoofdgerecht nog 
even doorwarmen. Want, als voorgerecht stond er rode linzensoep met 
gevijzelde specerijen op het menu, voorafgegaan door een matse met 
eiersalade en lente-ui. De linzensoep, verwijzend naar het verhaal van Jakob 
en Ezau. De matse als herinnering aan de uittocht uit Egypte, toen er geen tijd 
meer was om te wachten tot het brood gerezen was. Op de matse de eieren met 
het groen als symbool van nieuw leven dat doorbreekt.  
 
Marije sprak een gebed uit en door het zingen van het Taizélied ‘Kom by ús o 
hillige Geast’ vroegen we de heilige Geest om in ons midden te zijn.  
 
Het hoofdgerecht bestond uit bijbelse vis in een romige basilicumsaus, met 
daarbij gele groenterijst. Het bijbelse aan de vis, Tilapia, is dat een verre 
voorouder van deze vis, de Tilapia Galilea, al rondzwom in het meer van Galilea 
in de dagen van Jezus. Het smaakte heerlijk en door de mooie gesprekken aan 
tafel, werd het nog lekkerder.   
Toen de vraag gesteld werd: “Hoe zouden we reageren als Jezus hier ineens 
binnen zou stappen?”, werd er even diep nagedacht. Wat zou dat vreemd zijn als 
Hij hier ineens zou zijn. Natuurlijk zou Hij mee mogen eten. Maar wat zouden 
we Hem gaan vragen? Best lastig. Hoe zouden we Hem herkennen en zouden we 
echt geloven dat Hij het was?  
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Na deze hersenkraker dan maar het toetje. Kaneel-appelyoghurt met 
hamansoren. Knapperige koekjes met drie punten, die verwijzen naar de oren 
van Haman, de Jodenhater uit het boek Ester. Door toedoen van Ester werd hij 
ten val gebracht en werden de Joden gered. De Joden eten deze koekjes op 
Poerim oftewel het Loofhuttenfeest als gedachtenis aan de redding van de 
Joden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met nog een lied, een gedicht en koffie en thee na, was het een waardevolle en 
gezellige bijeenkomst.  De afwasploeg deed nog haar ding, zodat alles weer spik 
en span de kast in kon. 
 
Dank aan allen! 
 
Anne Kieft  
  

De volgende jeugdactiviteiten zijn in voorbereiding: 

16 april:  running diner, 17.00-20.00 u.; verzamelen op de fiets bij het lokaal  

14 mei:  suppen en sup, 11.30-15.00 u.; verzamelen bij het lokaal 

9 juni:  kaatsclinic of volleybal, 17.00-21.00 u;  verzamelen bij het lokaal 

 

Opgave bij Ester (06 1128 8426) 
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Wel en wee 
in de afgelopen periode 

 
De bloemen uit de kerkdiensten werden als groet en ondersteuning 
gebracht naar 
 19 februari mw. E. van Dijk De Fûke 36, Grou 
 26 februari fam. Breimer It Skûtsje 49, Grou 
 5 maart mw. A. Ingberg Friesmastrjitte 11, Grou 
 12 maart hr. A.R. Troostheide Parkstrjitte 50, Grou 
 19 maart mw. W. Hoekstra Setangel 10, Grou 
 26 maart mw. J. Feijen De Skeakels 1, Grou 
 2 april hr. H. Postma De Tichtset 1, Grou 
 
Bloemenschaaltjes 
Elke 2e zondag van de maand kunt u bij de uitgang een bedrage geven in de 
bloemenschaaltjes achter in de hal. Van de opbrengst daarvan betalen we 
wekelijks het zondagse boeket, dat na de dienst bij een gemeentelid wordt 
gebracht dat wel een ondersteuning kan gebruiken. 
 

 
 
Verjaardagen (75+) 
 1 maart mw. T.M. Craane Gruttostraat 33, Grou 

 2 maart mw. A. Kronemeijer-Jagersma Zevenhuizen 12, Grou 
 5 maart hr. J. Romkema Oostergoostraat 62, Grou 
 5 maart mw. T. Wartena-Cnossen De Boldert 19, Grou 
 7 maart mw. IJ.E. Horjus-Hoogstra Ekemahôf 23, Grou 
 8 maart mw. J.K. Nanninga-van Dijken De Tsjotter 16, Grou 
 29 maart hr. R. de Jong Gjaltema 16, Grou 
 31 maart mw. S.A. Rooks-Otto Kievitstraat 56, Grou 
 3 april mw. T. Veenstra-Boerendans Tjallinga 9, Grou 
 8 april hr. J. de Boer Gravinnewei 15, Jirnsum 
 9 april mw. K. Fokkema-Wijbenga De Boldert 21, Grou 
 12 april mw. C.C.A. Meijer-van Straten De Karper 12, Grou  
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Overleden 
6 februari  mw. R. Fortuin-Hiemstra, 96 jaar 

We zullen haar missen als een vaste bezoekster bij de diensten in FriesmaState. 

 
28 maart  mw. W. Hornstra Moedt-Goossensen, 90 jaar 

We wensen de heer. H. Hornstra Moedt en kinderen veel sterkte voor de 
komende tijd. 
 
Nieuw ingekomen 
mw. E.M. Fopma-Winia, Jogchum Nieuwenhuisstrjitte 2, 9001 BW Grou, uit 
Gauw 

Hartelijk welkom in onze gemeente Grou-Jirnsum. 
 

 
 
Verhuisd 
hr. J.A. Seinen van Rijksweg 15 naar Fonterbuorren 11, 9011 XK Jirnsum 
hr. R. van den Berg van Ghalinga 24 naar De Vlet 72, 9001 HX Grou 
mw. A.S. van Dijken van Yn 'e Lijte 86 naar Havelte 
mw. M.A. en mevr. A.H. van der Gaast van De Vlet 88, naar Leeuwarden 
 
Samenstelling Henny Reitsma  
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Tekst in beeld 

 

Uw woord dat spreekt in alle talen (Lied 315)   
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Interview 
 

met Jettie de Jong  
 
Hoe kwam u in aanraking met onze gemeente?  
Wij, Johannes en ik met onze drie kinderen, zijn 
hier in juni 2020 komen wonen en zijn toen vanuit 
de PKN Sint-Jabik e.o. overgeschreven naar de 
gemeente in Grou. Dat was voor ons een logische 
stap.  
 
Wat is uw favoriete bijbelverhaal?  
De barmhartige Samaritaan. Waaruit ik de 
boodschap haal: heb je naaste lief als jezelf. Het 
maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je er uit 
ziet, wat je achtergrond is, behandel een ander 
zoals je zelf ook graag behandeld wil worden.  
 
Wat is uw favoriete lied?  
Abba Vader.  Prachtige tekst, heerlijke ritme. Altijd moeite om dan geen traan te 
laten.  
 
Wie heeft u geïnspireerd in de manier waarop u uw geloof beleeft?  
Ik ben opgevoed met het geloof. Toen ik klein was ging ik bijna elke week naar 
de kerk toe samen met mijn ouders. Het samenzijn, het zingen, de gebeden, het 
zorgen voor elkaar. Dat spreekt me aan. De laatste paar jaar kom ik niet heel 
vaak in de kerk en ik merk dat het dan lastiger is om aangehaakt te blijven. Het 
geloof alleen thuis en in m’n dagelijkse gang van doen is niet genoeg om 
geïnspireerd te blijven. En toch, de stap om zondags naar de kerk te gaan is vaak 
best groot. Raar maar waar.   
 
Wat spreekt u aan in onze gemeente?  
Die keren dat ik in de kerk ben geweest, heb ik het als een gemeenschap beleefd. 
Iedereen praat voor en na de dienst wel even met elkaar. Ook al kennen de 
mensen me niet, ik voel me wel welkom. Ik vind het ook prachtig om te zien hoe 
de jeugd wordt geprikkeld om mee te doen aan de jeugdactiviteiten. Als het 
even kan, doet onze dochter Hiltje mee 
 
Wat mist u of zou u graag anders willen?  

Dat ik zelf wat vaker in de kerk kom 😊 
 
Aan wie geeft u de pen door?  
Aan Dita Huisman-Nobel  
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Bernelûden 
 

Dit is de dei... 

 

Sara en Simon folgje Jezus  
 
troch Foekje-Fleur Fink  
 
 

 
Sara en Simon belibje – mei harren grutte broer Daniël, heit en mem, pake en 

oare famylje – de ferhalen fan ‘Dit is de dei...’. Se folgje Jezus op syn reizen troch 

Palestina en op de besiten dy’t Er ôfleit. Soms binne Sara en Simon derby as 

Jezus minsken better makket. Of se hearre fan oaren oer Jezus. 

Sara en Simon wenje mei heit en mem yn naüm. Sa no en dan komt harren 

grutte broer Daniël ek thús. Dy hannelet yn kamielen en is altyd ûnderweis. Dan 

heart er in soad ferhalen. As er thús is, is it in bytsje feest. 

Hjoed fertelt Daniël oer in belangrike Romeinske soldaat yn Kafarnaüm. 

 

In offisier yn Kafarnaüm 

Lukas 7,1-10 

 

“Sjoch ris, dêr rinne frjemde soldaten.” 

“Witst hokker soldaten dat binne?”, frege Daniël. 

Sara skodholle. 

“It binne Romeinske soldaten. Dy binne hjir de baas yn Kafarnaüm.” 

“Brrr... dat fyn ik mar neat”, blaasde Sara. 

“Do hast gelyk,” knikte Daniël, “op in soad plakken dêr’t ik mei myn kamielen 

kom, binne se ek net aardich. Mar hjir yn Kafarnaüm is dat oars. Ik sil dy fertelle 

fan ien fan harren. Harkje mar...” 

 

Ien fan dy frjemde soldaten fielde him alhiel thús yn Kafarnaüm. Hy hold fan de 

minsken hjir. It wie in offisier. 

Hy begriep hoe wichtich oft it foar de minsken yn naüm wie om nei Gods Wurd 

te harkjen. Dêrom hie er in synagoge foar harren bouwe litten. De minsken yn 

Kafarnaüm wiene him dêr och sa tankber foar. 

Alle wiken opnij wie it op sabbat feest yn ’e synagoge. Dan waard der foarlêzen 

út de grutte Tora-rol. En op de oare dagen yn ’e wike mochten de bern ek yn de 

synagoge komme om de wurden fan God te learen. 
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Op in dei stiene in pear foarname Joadske manlju yn de poarte fan Kafarnaüm. 

De offisier kaam by harren te stean en sei: “Myn feint is siik. Ik sit bot oer him 

yn. No haw ik heard dat Jezus hjir yn Kafarnaüm is. Soene jim Him freegje wolle 

oft Hy myn feint better meitsje wol?” 

De mannen seagen inoar oan... 

“Lit ús it mar dwaan. Hy hâldt fan ús folk”, seine de manlju tsjininoar. 

Tegearre giene se nei Jezus ta. Se fertelden Jezus wat de offisier harren frege 

hie: 

“It giet om in Romeinske offisier. Lit it dan net ien fan ús wêze, mar hy is wol 

hiel goed foar ús. Hy hat derfoar soarge dat wy hjir yn Kafarnaüm in synagoge 

krige ha. En no is syn feint bot siik. Soene Jo him helpe wolle?” 

Jezus rûn fuort mei harren mei... 

 

Doe’t se hast by it hûs fan de offisier wiene, rûnen syn freonen Him al yn ’e 

mjitte. Se hiene in boadskip foar Jezus: “Us hear, de offisier, sei: doch gjin muoite 

om by my thús te kommen. Ik bin mar in frjemdling. Jo hoege allinne mar te 

sprekken, dan sil myn feint better wurde.” 

Elkenien koe it hearre! 

Jezus draaide him nei de minsken ta en sei: “No kinne jim it sels hearre... Dizze 

offisier is net ien fan ús folk, mar hy fertrout op de God fan Israel. Sa’n grut 

leauwen bin ik by jim noch net tsjinkommen.” 

De freonen fan de offisier giene werom. Doe’t se by it hûs fan de Romeinkse 

offisier kamen, seagen se dêr allegear blide minsken. 

Tusken al dy blide minsken rûn de feint. Hy dûnse, want hy wie sûn! 

 

“Is dat de offisier?”, frege Sara. “Hy komt dizze kant út. Soe der wat wêze?” 

“Ja, dat is ’m”, sei Daniël. “Ik wol leauwe dat er nei de synagoge giet.” 

 

 
Mei tastimming oernommen  

fan http://www.foekjefleurfink.nl/verhalen.php 
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Van de diaconie 

Collecterooster 
 
16 april – Werelddiaconaat - Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 
Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners 
in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen 
achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen 
ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid 
(MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint 
jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn 
jong én oud wat minder alleen!   
 
23 april – Kinderen in armoede (Solidair Friesland – prov. bijdr. advies) 
Armoede bestaat, ook in gezinnen in Fryslân, en kinderen lijden daaronder. Uit 
onderzoeken blijkt dat scholen een belangrijke rol kunnen spelen in het 
signaleren en aanpakken van armoede. Met het project Kinderen en Armoede 
wordt in de klas aandacht besteed aan armoede. Uw bijdrage wordt gebruikt 
voor het werken met het Arm en Rijk spel en de bijbehorende scholing voor 
beroepskrachten en vrijwilligers. Door middel van bewustwording en het 
(beter) herkennen van signalen, kan gericht worden ingezet op de aanpak en 
preventie van armoede onder kinderen. 
Kinderen en Armoede is een PKN-RK samenwerkingsproject. 
 
30 april –  Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (prov. bijdr. 
advies) 
Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle kerken binnen de provincie 
vooroordelen en discriminatie t.o.v. allochtonen. Kleurrijk Friesland realiseert 
dit door mét de minderheden samen te werken aan de opbouw van een 
Kleurrijke Iepen Mienskip. Dit is een permanent proces. Uw steun is daarbij zeer 
welkom. Kleurrijk Fryslân wil na de coronacrisis extra aan de slag om zoveel 
mogelijke gemeenschappen en organisaties te betrekken bij nieuwe activiteiten. 
De Protestantse Kerk is bestuurlijk actief in het bestuur van Kleurrijk Fryslân. 
 
7 mei – Noodhulp Kerk in Actie - Oekraïne - Kerk voor de samenleving 
Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners 
grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de grootschalige oorlog 
zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een 
toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Al jaren 
stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale initiatieven te 
ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze gemeenschappen maken het 
verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.    
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14 mei – Stichting Sparrow – onderwijshulp op de Filipijnen 
Stichting Sparrow helpt kinderen in de krottenwijken op de Filipijnen. De focus 
ligt daarbij op onderwijs en studiebegeleiding. Goed onderwijs mag niet 
afhankelijk mag zijn van status of rijkdom. Iedereen verdient een kans om een 
beroepsdiploma te halen. Een diploma waarmee je een grotere kans krijgt om 
een baan te vinden met een salaris boven de armoedegrens. Ook wordt de hulp 
gecombineerd met het geven van bijbelstudies.  
 
21 mei - Stichting Urgente Noden Friesland (prov. bijdr. advies) 
SUN Friesland verleent noodhulp aan inwoners van Friesland die in een urgente 
financiële noodsituatie verkeren en niet (tijdig) in aanmerking komen voor een 
wettelijke voorziening. Hulpverleners doen een aanvraag voor hun cliënten. 
SUN werft bij fondsen voor een giftenbudget. Uw bijdrage wordt besteed aan 
giften waarmee urgente financiële nood van inwoners van Friesland wordt 
gelenigd. Diaconieën kunnen in voorkomende gevallen ook een schakel zijn 
tussen de hulpvrager en het fonds. 
 
28 mei - Pinkstercollecte Kerk in Actie - Egypte -  Bijbelcompetitie 
stimuleert bijbellezen 
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een bijbel te kopen. 
Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren 
tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje 
met bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. 
De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken 
in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. 
Een feest van hoop! 
 
4 juni - Tûmba Leeuwarden (prov. bijdr. advies) 
Tûmba is het kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. 
Tûmba zet zich ook in voor een welkom klimaat voor vluchtelingen, middels 
projecten waarin burgers, studenten en leerlingen kennismaken met migranten. 
Vanuit scholen in Fryslân blijft er veel vraag naar  workshops over dit thema: 
vluchtelingen vertellen in de klas over het land waaruit ze gevlucht zijn en over 
hun vlucht naar Nederland. Ook worden er workshops over radicalisering en 
hoe hier mee om te gaan gegeven. Vanuit Friese gemeenten is er vraag naar 
voorlichting over vluchtelingen. Uw bijdrage wordt gebruikt om al deze 
activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 
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Adressen 

Predikant / pastoraal contact predikant@sintpiterkerk.nl 
ds. Marije Hage; werkdagen: ma-middag, di, do, za, zo tel. 06 2608 9964 

Voorzitter kerkenraad kerkenraad@sintpiterkerk.nl 

Scriba kerkenraad p/a Prot. Gem. Grou-Jirnsum  Postbus 19, 9000 AA Grou 
Rutger Popkema-van Bolhuis  scriba@sintpiterkerk.nl 
 tel. 0566 65 32 77 

College van diakenen diaconie@sintpiterkerk.nl 
Henk Feenstra tel. 0566 62 11 26 
Trees Mulder 
Thom Nieuwenhuis 
Diaconie/bloemen voor contactwerk NL66 RABO 0356 2178 84 
Zending NL83 RABO 0356 2075 87 

College van kerkrentmeesters 
Henk Methorst (tel. 0566 62 42 34) henk.methorst@sintpiterkerk.nl  
Wijnand Kieft, penningmeester tel. 06 4867 7734 / wijnand.kieft@sintpiterkerk.nl 

Financiële administratie  NL10 RABO 0356 2022 08 
Jaap Verbeek, Sjonnema 16 tel. 0566 65 91 84 

Kerkbalans NL26 RABO 0330 8536 86 
Anneke Houtsma, De Skeakels 19 tel. 0566 62 25 78 

Ledenadministratie  ledenadministratie@sintpiterkerk.nl 
Mirjam Boukes-Brauer, De Setangel 9 tel. 06 2690 4666 

Aanvragen collectemunten NL05 RABO 0306 4968 79 
t.n.v. CVK Prot. Gem. Grou-Jirnsum 

Koster  koster@sintpiterkerk.nl 
Tjitske van Lievenoogen tel. 06 1072 7536 (niet op woensdag) 

Cantor-organist tel. 06 2072 2027 
Carl Visser carl1681@hotmail.com 

Autodienst – Grou Mobyl! tel. 06 206 037 41 

Tsjerkelûden redactietsjerkeluden@outlook.com 
Wel en wee p/a Henny Reitsma tel. 0566 62 30 53 

oenehennyreitsma@hotmail.com 

Nieuwsbrief 
Klaas Stelma  tel. 0566 62 27 32 
 
Kerk in Actie Utrecht NL62 INGB 0000 0004 56 
Raad van de Zending Utrecht NL84 INGB 0000 0060 74 
Generale Diaconale Raad Utrecht NL09 INGB 0000 0086 85 
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